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Akmerkez 
O212 282 05 76 


İstinyePark 
0212345 50 08 


www.gilan.com 


Ankara 
0312 468 22 28 


———— Portugieser Automatic. Ref. 5007: With the bow ofa racing yacht ploughing majestically through the waves and the wind howling around them, many men, confronted with natural forces that take individuals and materials to the limits of their endurance, are in their element. The salty tang of seawater on their skin and the sun in their faces bring them come close to the meaning of boundless freedom. It is the same feeling Portuguese seafarers like Fernando Magellan or Vasco da Gama must have experienced when they put out to sea in their fragile vessels and headed for new worlds. And it is the 


pioneering spirit of these great adventurers that is celebrated by the Portugieser, the watch family of the same name from Schaffhausen. 
The characteristic railway-track chapter ring, the appliguğd Arabic numerals and the striking feuille hands create a balanced ensemble on the dial of the Portugieser Automatic in stainless steel that fills us with courage to set out once more and conjures up the fascination of sailing on our wrists in a stylish manner of its own. 


İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 - Unifree Duty Free, Ataturk International Airport Tel: (212) 465 4327 
Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 - Panora Tel: (312) 219 9315 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131 
İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111 


IWC.COM 


ENGİNEERED FOR MEN 
WHO CONGUER THE ELEMENİS. 


IWC 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hotic.com.tr 


02123450101 


ICONİC 


THE NAVITIMER 
SINCE 1952 


Bİ 
BREITLING 


Classic Fusion Moonphase. 
Case in 18K King Gold. Dial in sapphire revealing the movement, displaying moon phases, calendar, day and month. 


hublot.com e feye 


www.dsaat.com.tr 


ISTANBUL: Hublot Boutigue Istanbul IstinyePark AVM 212 345 56 65 
Greenwich Zorlu AVM 212 253 63 47 « Sami Saat Galeria AVM 212 559 81 59 
Setur Atatürk Havalimani 212 212 465 34 69 e Setur Sabiha Gökçen Havalimani 216 588 87 52 
Time Sguare Kanyon AVM 0 212 353 10 56 e ANKARA: Greenwich Armada AVM 312 219 12 89 
ADANA: Ipekyolu Optik Saat 322 459 52 57 e BURSA: Permun Korupark AVM 224 241 3131 
KUŞADASI: Timeless Treasure 256 614 81 65 e MUĞLA: Guadran D-Hotel Maris 252 436 91 91 
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Editör 


"Yeni"den Yazılan 
Bir Tasarımın Oyküsü 


Gaziantep'te başlayıp İstanbulda yazılan bir başarının öyküsü onunki... Gerek turizm gerekse de inşaat sektöründe pek çok başarılı işe imza atmış; çalışkan ve ber daim gençlere yol gösterici olmuş bir isim o; Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzerden bahsediyoruz... 


üzer Grubu deyince akla ilk gelen işlerden biri Bahçeşehir Projesi; diğeri ise The Ritz-Carlton İstanbul otelidir şüphesiz... 2001 
yılından bu yana İstanbul'da faaliyet gösteren The Ritz-Carlton İstanbul, sizlerin de malumu olduğu üzere önemli bir yenilik sürecinden geçti yakın bir zamanda. Otelin genel alanları; suit ve balo salonları, İstanbul şehrinin ve tarihinin yansıtıldığı dokunuşlar ile yeniden tasarlandı... Portekizli ünlü mimar ve Marriott otellerinin de daha önce iç dekorasyonunu yapan Patricia Pina imzasıyla oda ve suitlerin iç tasarımı gerçekleştirdi. 245 odanın da yüzde 70'i hali hazırda yenilenmiş durumda ve kalan kısımlar için de yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Biz de bu ayki kapağımızda Süzer Grubu Onursal Başkanı Sayın Mustafa Süzer ile kendi başarı öyküsünü ve The Ritz-Carlton İstanbul'un “Yeni”den yazılan tasarım hikayesini konuştuk... Sizlerin de beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz... 
Türkiye'nin lokomotif sektörlerinin başlıcalarından biridir konut ve inşaat sektörü... İstanbul da pek çok markalı konut projesine ev sahipliği yapmaya devam ediyor... Biz de pek çok seçenek arasından “Hangi Evi Alsam” diyenlere özel bir dosya hazırladık bu sayımızda... 
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Tabii her zaman olduğu gibi kendi alanında pek çok başarılı isimle, gerek işleri gerekse de hobileri üstüne de sohbet etmeyi ihmal etmedik; Türk Çağdaş Resmi'nin önemli temsilcilerinden İsmail Acar ile resim sanatını; Re/Max'ı Türkiye'ye getiren Murat Goldştayn ile konut sektörünü; Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ilede markalarının yeni modeleri üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdik... 


Moda sayfalarımız ve önemli saat firmalarının marka elçiliklerini yapan ünlü simaların yer aldığı haberlerimizi de ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Malumunuz Mart ayı önemli bir güne ev sahipliği yapıyor; 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne... Bu özel gün öncesinde,toplumsal 
yapının gelişmesinde kadınlarımızın önemine dikkat çekebilmek adına hem profesyonel bir yönetici, hem de iki çocuk annesi bir 'anne olan; Panasonic Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Daysal Özaltınok ile bir araya geldik. Bu vesile ile biz de Gentleman Ailesi olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyoruz... 

Beğeniyle okumanız dileğiyle şimdi sizleri mart sayımızla başbaşa bırakıyoruz... 


ROTAP 


Montegrappa Boutigue, Zorlu Center Avm TEL: 4-90 212 353 68 15 


İstanbul,ZORLU Center, Raffles Arcade, Levent,TEL: 4-90 212 353 65 25 rotapzorlu&rotapsaat.com.tr Ankara, Arjantin Caddesi; 16/A Çankaya , TEL: -90 312 466 11 08 baskentrotap©rotapsaat.com.tr İzmir, Plevne Bulvarı No: 15/C Alsancak, TEL: 4-90 232 501 18 19 izmirrotap©rotapsaat.com.itr 

wWww.rotapsaat.com 
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İstinyepark * Ritz Carlton * Çırağan Kempinski »* Ankara (Kavaklıdere) 
www.milimetric.com * (İstanbul) 212 345 63 91 «* (Ankara) 312 466 08 02 


MILIMETRIC 


20e SEIKO ASTRON GPS SOLAR 
8x42 kalibre, Novak Djokovic şerefine üretilen çok özel bir modele güç veriyor; Seiko Novak Djokovic Limited Edition... 


26 e ŞEHİRLİ VE COOL TAVRIN 
YANSIMASI 
Fendi Peekaboo ailesi en yeni üyesi Peekaboo Fit Mini'yi sundu... İş yaşamında ve günlük hayatında şıklıktan ödün vermeyen erkeklerin tercihi olabilecek Peekaboo Fit Mini, şehirli ve cool tavrın bir yansımasını ortaya çıkarıyor... 


28e BEYOĞLU'NDA İTALYAN 

RÜZGARI CASA DI PERA 
İstanbul'un en gözde restoran ve eğlence mekanlarına ev sahipliği yapan Beyoğlu eski günlerine geri dönüyor. 
Minimal ve şık atmosferiyle İtalyan mutfağından örnekler sunan Casa di 
Pera, Asmalı Mescit'te İtalyan rüzgarı estiriyor... 


39 e “TOPRAĞIN MİRASI” 

Rezan Has Müzesi'nin geniş arkeoloji koleksiyonundan bir grup seçki, tarih ve sanat tutkunları ile bir araya geliyor. 


380 İŞ DÜNYASI: GENÇ VE 

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE DESTEK 
Sabancı Holding iştiraki Kordsa, üniversite ve sanayi iş birliğinin öncü ve örnek uygulamalarına devam ediyor. 
Türkiye'nin global demir çelik lideri Tosyalı Holding ise ekonomiye değer katan yatırım ve üretiminin yanı sıra eğitim alanında da farklı çalışmalara imza atıyor. 


ARADIĞIN EV BU EV! 


Kadıköy'ün kalbi, Fikirtepe'nin zirvesinde 


43 yıllık Teknik Yapı kalitesi ve güvencesiyle 
e 0 


UPLIFE KADIKOY 
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Fikirtepe'nin en güzel yeri Prestij Caddesi'ndeki 

Uplife Kadıköy ile sıradışı detaylar, lüks 

ve estetiğin mükemmel uyumu sizi bekliyor. 

Gelin, yatırım fırsatlarını, lokasyonun değerini, 

LJ— L | mmm anam sosyal olanakların sınırsızlığını ve size özel TC. ödeme planlarını konuşalım. 


KADIKÖY 


TEKNİK YAPI 


yakımız (fp uplifekadikoy.com 44410 08 


ES'in hemen yanı başında, metro, metrobüs, deniz yolu, 


Marmaray ve Avrasya Tüneli'ne birkaç dakikalık mesafede. 
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İÇİNDEKİLER 


409 KAPAK: MUSTAFA SÜZER'DEN 
BAŞARISININ VE “YENİ”DEN 
YAZILAN THE RITZ-CARLTON 
İSTANBUL'UN ÖYKÜSÜ 

Onunki; Gaziantep'te başlayıp İstanbul'da 

yazılan bir başarının öyküsü...Bahçeşehir'i 

“Bahçeşehir” yapan; dünyanın en önemli otel 

zincirlerinden The Ritz-Carlton'u İstanbul'a 

getiren ve sayısız başarılı projeye imza atan isim o... Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa 

Süzer'den bahsediyoruz... 


48e SWAN BAŞLIYOR 

Leonardo Ferragamo'nun Finlandiya'daki tersanesi Nautor's Swan, Palma De Mallorca'da milli takımlar için Nations Trophy mücadelesini başlattı... 


54e TÜRK ÇAĞDAŞ RESMİ & 

“İSMAİL ACAR” 
“Lexus ile Geziyoruz” bölümümüzün bu ayki konuğu Türk Çağdaş Resmi'nin önemli temsilcilerinden biri olan İsmail Acar... 


58e BODRUM'A İKİNCİ 

“SWISSOTEL” MÜJDESİ 
Bodrum'da yaptığı büyükyatırımlarla dikkat çeken Çağdaş Holding, yeni otelleri “Swissotel Residences Bodrum Hill”i faaliyete sokmak için geri sayıma başladı... 


62e ÜSTESİNDEN GELİN 

Soğukla başa çıkmaya çalışırken, şıklığından ödün vermeyenler için paltolar ve onlara uygun kombinler... 


70e GİRİŞİMCİ, LİDER VE SPORTİF 
“MURAT GOLDŞTAYN” 

Okumayı ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi 

günlük yaşamının bir parçası haline getiren 

Murat Goldştayn ile Re/Max Türkiye'nin 

serüvenini ve hobilerini konuştuk... 


746 KALBİM NEW ORLEANS'TA KALDI 
Dünyanın en büyük dördüncü nehri Mississippi'nin hemen kıyısında, cazın kalbinin attığı, eğlence diyarı New Orleans belki de Amerika'nın en güzel şehri... 
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78 e HERKES HAYAL EDER 

MERGEDES-BENZ YAPAR 
2017yılında Mercedes-Benz satışları dünyada 2,3 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde 9,9 büyüme gerçekleştirmişti. 
Mercedes-Benz premium segmentteki liderliğini bu yıl da sürdürüyor... 


860 AKINTIYA KARŞI 

Yöneticiler, şirketler, çeşitli girişimler ve denizcilik dernekleri çok önemli bir görev için birleştiler: denizi ve okyanusları moda koleksiyonları, hi-tech kozmetik ürünler ve yenilikçi projeler yardımıyla korumak... 


89e HANGİ EVİ ALSAM? 
“2018'in En Trend Markalı Konut Projeleri”ni sizler için inceledik... 


96 e ÜNLÜLER VE SAATLER 

Sinema yıldızları ve spor dünyasının şampiyonları, zarafet ve başarı timsali sayıldıkları için, önemli saat firmalarının marka elçisi oluyorlar... 


100e “AYAKKABI AŞKTIR? 

100 yıllık kökleriyle ayakkabı sektöründe 
köklü bir geçmişe sahip olan Ayakkabı Dünyası, yatırımlarına devam ediyor. Şirketin Genel Müdürü Uygar Turcan, markanın büyüme öyküsünü ve hedeflerini Gentleman'a anlattı. 


104e GELECEĞE SATIŞ 

Dünyanın en büyük lüks pazar yerinin yaratıcısı ve sağlam bir vizyoner olan Josö Neves, Gentleman'a çevrimiçi ve dışı satın alma deneyiminde nasıl bir devrim yaşandığını anlatıyor. 


108e İŞ DÜNYASINDA BAŞARILI BİR 
“KADIN OLMAK” 

Aysel Daysal Özaltınok... O iş yaşamında 

kariyer yapmış başarılı bir yönetici. Aynı 

zamanda da iki çocuk sahibi bir anne... 


110 e KADININ ÖNEMİ 

Heykeli andıran ayakkabılar ve mücevherimsi çantalar: en ışıltılı partiler için hazırlanmış, el yapımı şaheserler... 


e» 


Sheer 
Driving Pleasure 


Türkiye'nin en büyük BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto Samandıra açıldı. Geleceği daha yakından görmek, tutkularını harekete geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. 


Borusan Oto Samandıra Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi 
Akpınar Mah. Tuna Cad. Bilim Sok. 144 / 2 Sancaktepe / Istanbul Tel: (0216) 228 80 00 
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Performans, Hassasiyet ve 
Novak Djokovic 


8X49 KALİBRE, NOVAK DJOKOVIC ŞEREFİNE ÜRETİLEN ÇOK ÖZEL BİR MODELE GÜÇ VERİYOR; SEIKO NOVAK DJOKOVIC LIMITED EDITTON... 


Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak teniste Grand Slam kariyerine sahip seçkin oyuncular arasında yerini aldı. Üstelik Novak, dört şampiyonluğu bir kerede alarak nadir bir başarıya imza attı. Seiko, bu özel tasarım ile, Novak'ın olağanüstü başarısını kutluyor. Gösterişli, sofistike ve Novak'ın tenis tutkusunu yansıtan bir tasarım. Tenise ev sahipliği yapan Londra, Paris, Melbourne ve New York şehirleri saatin bezelinde sarı ile işaretli. Kad- 


S ciko'nun marka elçisi Novak Djokovic, 2016 
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randaki çizgili desen, çim tenis kortundan ilham alıyor. İkinci saat göstergesinde, tenis skorları olan “Tove, 15,30,40” vurgulanmış. Saat akıllı olduğu kadar da dayanıklı. Çerçeve zirkonya seramikten yapılmış, silikon kayış güçlü ve esnek. İster seyahatte ister antrenmanda olsun, yüz bin yılda bir saniye hassasiyetteki Astron GPS Solar saati ile Novak, her zaman dakik olacak. 

Saatin kasa arkasında ise Novak'ın imzası ve modelin seri numarası yer alıyor. 
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DAP IZMIR'DE 
TOPRAKTAN SENETLE 
SATIŞ FIRSATI 


50 AYO FAZ 
14. 950TL PesiNAr 


TALEP REKORLARI KIRAN DAP İZMİR'DE LANSMANA ÖZEL 
STOKLARLA SINIRLI 
FIRSATLARI KAÇIRMAYIN! 


DAP İZMİR, eşsiz deniz manzaralı balkonları, İzmir'in altın üçgenindeki özel konumu, kolay ulaşım imkânı, zengin sosyal tesisleri, Lüks mağazalârı ve LE iz bi merkezi. DAP İZMİR, 


yüksek yaşam ve yatırım değeriyle yarınlarınız için sağlam bir güvence, DAP İzmir. İzmirlilere armağan, DAP Yapı'dan. 


İZMİR O 4449327 


G 
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Şehirli ve Cool 
Tavrın Yansıması 


FENDİ PEEKABOO AİLESİ 
EN YENİ ÜYESİ PEEKABOO 
FİT MİNİ'Yİ SUNDU... 

İŞ YAŞAMINDA VE 
GÜNLÜK HAYATINDA 
ŞIKLIKTAN ÖDÜN 
VERMEYEN ERKEKLERİN 
TERCİHİ OLABİLECEK 
PEEKABOO FİT MİNİ, 
ŞEHİRLİ VE COOL TAVRIN 
BİR YANSIMASINI ORTAYA 
ÇIKARIYOR... 


Fendi Erkek İlkbahar-Yaz 18 defilesinde modaseverlerin beğenisine sunulan Peekaboo Mini Fit, klasik evrak çantalarını Peekaboo'nun ikonik tasarımı ile birleştirerek iş yaşamındaki şıklığı hayatın her alanına taşıyor. Fendi'nin İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonunda misafir sanatçı olarak yer alan Sue Tilley'nin illustrasyonlarının yer aldığı Peekaboo Fit Mini, sarı muz, eskitilmiş görünümlü anahtar, Fendi Roma'nın stylize logosu gibi çalışmalarla renkleniyor. Sue Tilley'nin çalışmaları ile yepyeni bir soluk kazanan Peekabooo Fit Mini, markanın üstün kalite ve el işçiliğinin birleşimi olarak ortaya çıkıyor. Kompakt boyutları ve ince siluetiyle yeni Peekaboo Fit Mini, erkeklerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu tablet, teknolojik ekipmanlar ve aksesuarları rahatlıkla içine alıyor. Peekaboo Mini Fit hem elde taşınmaya hem de omuz askısı ile taşınma imkanı sunuyor. 


S ilvia Venturini Fendi tarafından tasarlanan ve ilk kez 


İkonik Tasarımlar 

Fendi'nin üstün el işçiliği ile kaliteli İtalyan derisi Selleria Cuorio Romano'dan imal edilen Peekaboo Fit Mini, moda evinin çağdaş bakış açısını ikonik tasarımları ile birleştiriyor. Elegant renk paleti ile dikkat çeken koleksiyonda klasik siyah,bej, asvalt grisi gibi renkler markanın modern bakışını simgeliyor. 
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— 
Ünen 
CER İSTANBUL EMLAK KONUT 


TOKİ İştiraki EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. T.C, BAŞBAKANLIK TOKİ İŞTİRAKİDİR 


NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK 


PAHA BİÇİLMEZ 
BİR ESER 


ÇOK YAKINDA 


İl 
S5 EGEYAPI 


G 
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Beyoğlu'nda İtalyan Rüzgarı 


İSTANBULUN EN GÖZDE 
RESTORAN VE EĞLENCE 
MEKANLARINA EV SAHİPLİĞİ 
YAPAN BEYOĞLU ESKİ 
GÜNLERİNE GERİ DÖNÜYOR. 
MİNİMAL VE ŞIK ATMOSFERİYLE 
İTALYAN MUTFAĞINDAN 


ÖRNEKLER SUNAN CASA DI PERA, 
ASMALI MESCİTTE İTALYAN 
RÜZGARI ESTİRİYOR... 


Pera, özel üretim peynir ve hiçbir yerde bulunmayan butik menüsü ile Beyoğlu'nun incisi Asmalı Mescit'te misafirlerini ağırlamaya başladı. Casa di Pera, uzun yıllar Amerikadaki 5 yıldızlı otellerde görev yapan Burak Eyiakkan'ın Türkiye'de restoran açma hayalini gerçekleştirdiği bir yer. Özellikle lazanyada iddialı olan Casa di Pera, Burak Eyiakkan'ın el yapımı ekmekleri ve makarnaları, Şef Mehmet Emin Orakçı'nın kalamar dolmasıyla damak çatlatan lezzetler sunuyor. 


S ıcak ortamı ile her anı keyfe dönüştüren Casa di 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Casa di Pera 


Canlı müzik performansı ve resim sergilerine de ev sahipliği yapmaya hazırlanan Casa di Pera, misafirlerine sanat ve lezzetle iç içe geçen farklı bir deneyim vadediyor. 


İtalyan mutfağının sevilen lezzetleri 

Casa di Pera'nın menüsü iyi yemeğin iyi malzemeyle yapılacağına olan inançla oluşturulmuş. Özel üretim keçi peynirler İzmir'den alınıyor, zeytinyağı Manisadan geliyor. Ürünler ile şahsına münhasır bir mekan oluşturulmak istenmiş. İtalyan mutfağı denilince akla ilk pizza gelse de, dünyanın hemen her yerinde kabul gören bu mutfak pizzadan ibaret değil. Lazanya, özel reçeteli soslarla hazırlanmış fettucine, risotto ve linguine çeşitleri arasında seçim yapmak zor. Casa di Perada lazanya ve fettucineler sadece irmik unu ve yumurta kullanılarak yapılan hamurla açılıyor, hiçbir katkı maddesi eklenmiyor. Bu sayede hem lezzet, hem de hafiflik açısından üstün bir lezzet deneyimi sunuluyor. 

Adres: Asmalı Mescit cad. No: 28 A — Beyoğlu 


“Canlı müzik performansı ve resim sergilerine de ev sahipliği yapmaya hazırlanan 
Casa di Pera, misafirlerine sanat ve lezzetle iç içe geçen farklı bir deneyim vadediyor.” 


REMASTERED 


Because work has changed, we made our best chair work even better. 


“ 
— 
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> OUR HOME: THE SEA 


Karina Marine Group www.karina.com.tr 


REZAN HAS MÜZESİ'NİN GENİŞ ARKEOLOJİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP SEÇKİ, TARİH VE SANAT TUTKUNLARI İLE BİR ARAYA GELİYOR. TOPRAĞIN SUNDUĞU ARKEOLOJİK MİRASIN REZAN HAS MÜZESİ'NDE YER ALAN EN SEÇKİN ÖRNEKLERİNDEN BİR 

GRUP, 31 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SANATSEVERLERİN ö BEĞENİSİNE SUNULACAK... 
htiyaçların, inanç ve bizzat yaşamın kendisinin belirleyip biçimlendirdi- 
| ği ve geçmiş yaşam algıları ve hayata bakış açılarının ilk elden tanığı arkeolojik mirasın “Neolitik Dönem”den “Selçuklu Dönemi”ne kadar kısa bir öyküsü, Rezan Has Müzesi'nin özel mekânında ziyaretçisini bekliyor. 
Anadolu'nun Neolitik Dönemi'nden, yani yaklaşık 9 bin yıl öncesinden başlayarak sırasıyla Kalkolitik, Tunç, Demir, Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine dek uzanan kesintisiz bir kronolojik izlemle sunulan geçmişin gündelik hayatından bir kesit müzede sanatseverler ile buluştu. Sergideki parçalar; mutfak eşyaları, süs eşyaları, dini objeler, silahlar gibi objeler üzerinden geçmiş hayatlardaki sevinç, telaş, kaygı ve üzüntülerin aslında günümüzden pek de farklı olmadığını anımsatıyor. 
Topraktan emanet aldığımız; korumakla ve geleceğe aktarmakla yükümlü olduğumuz, antik günlük yaşamın sessiz anlatıcıları ziyaretçisi ile buluşuyor. 
Yaklaşık 300 eserin yer aldığı Toprağın Mirası sergisi, 31 Ekim 2018 tarihine dek Rezan Has Müzesi'nde açık kalacak. 
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Umut Durbakayım 


TEKNİK YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKAN lde CISI 


mlak Konut GYO güvencesi ve 
Teknik Yapı / Halk GYO işbirliği ile Alsancak'ta, İzmir'e farklı bir yaşam alanı ile birlikte istihdamı artırıcı ekonomik katma değerler sunacak proje geliştiriyor. Geliştirilecek proje ile kültür sanat konusunda oldukça hassas olan İzmirlilere, hayatın ve kültür sanatın artıları sunulacak. 


“İzmir'in sahip olduğu ancak ön plana çıkamayan ve potansiyelini tam olarak kullanamayan iki önemli sektör var” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım turizm ve hizmet sektörlerinin hak ettikleri değeri bulamadığını ifade etti. Projede yapılacak kongre merkezinin, hizmet ve turizm alanında İzmire ve İzmirlilere getiri sağlayacağını 


© TEKNİK YAPI © 


IZMIR İN 


eköngili katma i proje ile kültür sal ha 


kaydeden Durbakayım, “Diğer taraftan Alsancak projesinden sonra İzmir'de bu iki sektörü temel alan büyük bir yatırım planlıyoruz. Orta vadede gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu proje için hali hazırda yaklaşık 50 dönüm olan arsamızı 
200 dönüme çıkarmak için çalışmalar/görüşmeler 
yapıyoruz” açıklamasını yaptı. 


Umut Durbakayım ticaret, konut ve turizm alanlarından oluşan karma projede kültürel fonksiyonları barındıran yapılar, park alanları, otel, ibadet alanı, ofisler ve konutlar yer alacağını da sözlerine ekledi. 


İzmir'e uluslararası yatırımcı ilgili Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Türkiye'nin her yanından göç almaya başlayan 


Alsancak Projesi İzmir'in incisi Kordon Boyu'nun hemen yanı başında yükselecek. 


İzmir'in aynı zamanda uluslararası yatırımcılar tarafından da yakından izlendiğini ifade etti. 
İzmir'in turizm, ticaret, kültür sanat açısından önemli bir merkez olduğunun altını çizen Umut Durbakayım, ulusal ve uluslararası yüksek ticaret hacmiyle yaşam ve yatırım değerini her geçen arttırdığını vurguladı. 


Çok amaçlı kültür merkezi, kongre merkezi, hizmet ve turizm alanlarından oluşan projenin rekabetçi fiyatlarla satışa sunmak ve İzmir'e katma değer yaratacağı öngörülüyor. Durbakayım, İzmir'in merkezi konumundaki proje; Alsancak Limanı'nın hemen arkasında Alsancak Stadı'nın yanı başında yer alıyor. Projeden Alsancak ve Kordon yürüme, metro ile havalimanı 20 dakika mesafede olduğu bilgisini paylaştı. 
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“Dörtel Parke / Ankara 0312 350 58 00 - Mottee Tasarım / Ankara 0 312 285 05 60 - Akalınoğlu Mimarlık / Bursa O 224 443 06 16 
- Yavaşoğlu Mimarlık / Çanakkale 0 286 218 16 11 - Berka Ahşap / Diyarbakır 0 412 251 51 52 - Vizyon Ahşap / Eskişehir 0 222 221 26 27 
“Gözüm Ahşap / istanbul-Bakırköy O 212 466 00 70 : Berka Ahşap / İstanbul-Kadıköy O 216 359 10 40 : Uğurlu Ahşap / İstanbul-Kadıköy 0 216 804 49 74 
" ERG Proje / Kocaeli 0 262 322 03 74 -Dorya Mimarlık / Konya 0 332 320 00 07 - Akalınoğlu Mimarlık / Kütahya 0 274 224 1982 
“ Arçağ Dekorasyon / Muğla-Marmaris O 252 417 60 60 - Bardakçı Ahşap / Muğla-Bodrum 0 252 358 55 91 - Doorland Kapı Dünyası / Rize 0 464 213 36 80 
“Darsnafy Trading EST. / Sudi Arabistan - İHG Tasarım / Şanlıurfa 0 414 312 05 63 - Jin Yapı / Van 0 432 216 1642 
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“VAKTİMİZİN ÇOĞUNU OFİSLERİMİZDE, BİLGİSAYAR BAŞINDA GEÇİRİYORUZ. NASIL Kİ İYİ BİR BİLGİSAYARDA ÇALIŞMAK BİZİ DAHA VERİMLİ YAPIYORSA, VÜCUDUMUZUN RAHATLIĞI DA BEYNİMİZİN İYİ ÇALIŞMASINI DAHA İYİ ODAKLANMAMIZI SAĞLIYOR. ÇALIŞMA ALANLARI YARATILIRKEN EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLER BEDENİN ERGONOMİSİNE UYGUN ÇALIŞMA SANDALYELERİ VE ÇALIŞANLARI MOTİVE EDECEK, KONSANTRASYONLARINI SAĞLAYACAK ORTAK KULLANIM MOBİLYALARI OLMALI.” 


,, ERGONOMUK, RENKLİ 


& 
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“Ofislerinde Herman iller ve Nawahtone seri eden markalararasında 
Facebook, LinkedIn, 
PE LI a ve BAYER gibi firmalar 


bulunmaktadır. 


KONFORLU 
TOPLANTILAR 


Herman Miller rahatlığın tanımını bugünün çizgileriyle buluşturan tasarımları ile toplantılarda tam konsantrasyonu yakalamak isteyenler için uygun ürünler sunuyor. 
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KONFORLU OFİSLER 


AERON 
REMASTERED 


Aeron ile OTURMA, 
HAVADA ASILI KALI 
Çünkü Aeron sadece yer çekimine karşı koymanıza değil havada asılı kalarak hareket etmenize ve ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. 


RENKLİ SOSYAL 
ALANLAR 


En az eviniz kadar zaman geçirdiğiniz ofisinizde Naughtone renkli ve çevreci özel tasarımı size 

ve çalışanlarınıza konforlu ortak alanlar yaratıyor. Ofis hayatının klasik dekorlarını ve ortam algısını yıkıp yerine, “evinizdeki rahatlık” mottosuyla özel koleksiyonları ile Dünya'da ve Türkiye'de özel projelere imza atıyor. 


Li. 


Ergonomik ofis çözümleri ve konforlu ofis koltukları için Etilerde bulunan Herman Miller, Nanghtone ve Fantoni temsilcisi BMS Showrooma sizi bekliyoruz. #bmslovedesign 


Detaylı bilgi için BMS ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Ayazma Yolu Sokak No:5 Etiler İstanbul 

0212 263 6406 /0212 263 6409 

info ©bms.com.itr - bms.com.tr 
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İş dünyası 


Mehmet Ali Ersarı 


Fuat Tosyalı 


Kordsa Uludağ 


Universitesi 


ArGe Programı y 


VE SAN 


AYI 


UYGULAMALARINA DEVAM EDİYOR. TÜRKİYE'NİN GLOBAL DEMİR ÇELİK LİDERİ TOSYALI HOLDİN İSE EKONOMİYE DEĞER KATAN YATIRIM VE ÜRETİMİNİN YANI SIRA EĞİTİM ALANINDA DA FARKLI ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR. 


Şirzat 
Subaşı 


Ca 


Atilla Kahan 
Aydemir j 


Henkel'in Güzellik Bakımı kategorisindeki En Büyük Yenilikçi Katkı Ödülü'ne layık görüldü. 


ca 


e 


Pap. ” 


Genç ve Nitelikli Iş Gücüne Destek 


ürkiye'nin önde gelen mobilya bileşenleri markası AGT, 100 Milyon euro'yu aşan yeni yatırım kararı alırken, Anadolu Hayat Emeklilik ise aktif büyüklüğünün 18 Milyar liraya yaklaştığını duyurdu. Tosyalı Akademi ile Kordsa ise genç ve nitelikli iş gücüne destek için kolları sıvadı... İşte şirketlerden derlediğimiz haberler ile kısa bir “İş Dünyası” turu... 


Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü yetiştirecek 


Türkiye'nin global demir çelik lideri Tosyalı Holding, ekonomiye değer katan yatırım ve üretiminin yanı sıra eğitim alanında da farklı çalışmalara imza atıyor. Türkiye'nin global demir-çelik gücü olarak 
3 farkı kıtada 8 bine yakın istihdam sağlayan grup, 
bu kez de sektöre ve Türkiye sanayisine nitelikli insan gücü yetiştirmek için kolları sıvadı. 2020 yılına 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kadar istihdamında 10 bin barajını geçmeyi hedefleyen Tosyalı Holding, kurduğu Tosyalı Akademi ile faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde istihdam edilmek üzere nitelikli ve yetenekli işgücü yetiştirecek. Bu önemli adımla ilgili açıklama yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “İstihdam yaratmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yüksek teknolojiyle katma değerli üretime inanan bir grup olarak, insan kaynağımızın niteliğini yükseltmek ve sektöre genç yetenekler yetiştirmek amacıyla böyle bir adım attık. Tosyalı Akademi, Türkiye'nin demir-çelik sanayinin omurgalarından 


biri olacak” dedi. 


AGT'den 100 Milyon Euro'yu Aşan Yeni Yatınm Karan 


Türkiye'nin önde gelen mobilya bileşenleri markası AGT, büyüme planları doğrultusunda ye- 


ni yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, toplam yatırım tutarının 100 milyon Euro'yu aştığı belirtilen yeni tesisle üretim kapasitelerini ve ihracatı ise yüzde 100 artırmayı planladıklarını belirtiyor. 
Ağaç ve Orman Ürünleri sektörünün öncü markası AGT; 100 milyon euro'nun üzerindeki bu yeni yatırımla üretim kapasitesini ve ihracatını ise yüzde 100 artırmayı planlıyor. 123 bin metrekare yeni alana ve 40 bin metrekare ilave kapalı alana sahip yeni tesis tamamlandığında mevcut üretime ek katkı sağlayacağı gibi bölge ve sektör için yeni istihdam oluşturacak. Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, “2014 yılı başında start verdiğimiz MDF üretimiyle bir sanayi kuruluşu için çok kısa diyebileceğimiz bir sürede ülkemizin en etkin ve takip edilen üreti- 


cisi olduk” dedi. 


Kordsa, gençleri desteklemeye devam ediyor 

Geliştirdiği teknolojiler, global çapta imza attığı iş birlikleri ve yürüttüğü projelerle lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri sektörünün öncülerinden, Sabancı Holding iştiraki Kordsa, üniversite ve sanayi iş birliğinin öncü ve örnek uygulamalarına devam ediyor. Kordsa, son olarak Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araşurma Merkezi'nin gerçekleştirdiği Tekstil Sanayii için Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı'na dahil oldu. İlki Şubat ayında Kordsa İzmit tesisinde düzenlenen eğitimin ikincisi ise, 23 Martta sanayi ve üniversiteyi tek çatı altında birleştiren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Uludağ Üniversitesi öğrencilerine proje yönetimi, özel lif üretim teknolojileri eğitimleri verildi ve İzmit tesisinde üretim hattı turu yapıldı. 23 Martta ise kompozit malzemeleri üzerine eğitim verilecek. Yaklaşık 
25 öğrencinin yer aldığı programda, öğrencilerin 
tamamına yakını tekstil mühendisliği eğitimi alıyor. Türkiyeden tüm dünyaya teknoloji ihraç eden Kordsa'nın, geleceği güçlendirme misyonuyla destek verdiği projelerden biri olan bu programı, Bi- 


lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destekliyor. 


Ak Portföy Genel Müdürlük görevine MehmetAli bisan atandı 


2008 yılından bu yana Ak Portföyde Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Ali Ersarı, Ak Portföy Genel Müdürlüğü görevini devraldı. Ak Portföyde emeklilik ve yatırım fonları yönetimi, portföy yönetimi, strateji ve varlık dağılımı, yapılandırılmış ürünlerden sorumlu olan Ersarı, sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarında üst düzey kademelerde yöneticilik yapan Ersarı, Ak Portföy'e katılmadan önce Royal Bank of Scotland Hazine Direktörü olarak görev yapmaktaydı. Lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde yapan Ersarı, inşaat mühendisliği yüksek lisansını yine ODTÜ'de, MBA derecesini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. 


Clariant'a Henkel'den Büyük Ödül 


Özel kimyasallarda bir dünya lideri olan Clariant, Henkel'in Güzellik Bakımı kategorisindeki En Büyük Yenilikçi Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Henkel'in Clariant'ın sıvı sedef maddesi Perlogen SF 3000 sayesinde sedefli şampuanların- da elde ettiği verimlilik ve sürdürülebilirlik avan- 


tajları nedeniyle verildi. Üretimde kullanılan patentli ve düşük enerji tüketimli harmanlama süreci, genel karbon ayak izinin düşürülmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ödül hakkında konuşan Clariant Endüstriyel ve Tüketici Özel Ürünleri (CS) İş Birimi Başkanı Christian Vang şunları söyledi: “Henkel'in Perlogen SF 3000 ile son derece yenilikçi bir sedefleştirme maddesi kullanabilmesinden memnunuz. 
Henkel ile yaptığımız iş birliği sayesinde tüketiciler yoğun parlaklığa sahip ürünler kullanabilirken sürdürülebilirliğe de önemli katkıda bulunuyor.” 


ONB Finansbank'ın iletişim ajansı Weber Shandwick Türkiye oldu 

Weber Shandwick Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu olan Katar'ın en büyük bankası Oatar National Bank S.A.O (ONB Group)'un Türkiye'deki iştiraki ONB Finansbank'a kurumsal, kriz iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve medya iletişimi çalışmalarında danışmanlık hizmeti verecek. 81 ülkedeki 126 ofisiyle dünyanın en büyük iletişim ajanslarından Weber Shandwick'in Türkiye ofisi; enerji, havacılık, lojistik, kimya, hukuk danışmanlığı, gıda, finans, sağlık ve teknoloji gibi sektörlere yönelik yerel ve global ölçekli markalara hizmet veriyor. 


Benetton Türkiye CEO'su Orta Doğu ve Afrika'dan da sorumlu oldu 


Türkiye pazarına giren ilk yabancı moda markası olan; triko, renk ve İtalyan stiliyle özdeşleşen United Colors of Benetton'un CEO'su İdris Onay'ın görev kapsamına, Orta Doğu ve Afrika da dahil oldu. 1985 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan hazır giyim markası United Colors of Benetton'un CEO'su İdris Onay, Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Londrada aldığı Sistem Analiz ve Dizayn eğitiminden sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Profesyonel iş hayatına Nestl& Türkiye'de başlayan İdris Onay, Wella Kozmetik Türkiye, Procter && Gamble, Polisan, Puma ve Ayakkabı Dünyası'nda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2015 yılından beri United Colors of Benetton'un CEO'luğunu yürütüyordu. 


“155 Proser Güvenlik 4.0” çağı başladı 


Dünya güvenlik sektörünün en büyük hizmet sağlayıcılarından 1SS'in Türkiye merkezi 1SS Türkiye, yakın gelecekte tüm özel güvenlik hizmetlerinin yerini alacak nitelikteki “1SS Proser Güvenlik 4.0” 
projesini başlattı. 53 ülkede faaliyet gösteren 1SS'in dünya çapındaki know-how'ından da yararlanan 


proje, konvansiyonel güvenlik yaklaşımından çok üstün nitelikte güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra teknik altyapıda büyük gelişme yaratacak, personel ve yatırımla ilgili konularda ise ciddi tasarruf sağlayacak. ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kahan Aydemir, “1SS Proser Güvenlik 4.0” projesinin vaat ettiği hizmeti eksiksiz sunacak çalışmaları üç seviyede sürdürdüklerini açıkladı. Atilla Kahan Aydemir “Halihazırda kullandığımız CCTV kamera sistemleri, akıllı video analiz programları, sensörler, X-ray cihazları ve mobil terminaller birbiriyle ve merkezimizle kesintisiz iletişim gerçekleştirecek. Bu donanıma orta vadede drone'larımız ile robotlarımız da katılacak. Bütün bu bileşenleri yapay zekâ yönetecek” dedi. 


Milyar TLye yaklaştı 

Anadolu Hayat Emeklilik'in 2017 yılsonu finansal sonuçları açıklandı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası branşları fon büyüklüğü toplamında sektör liderliğini devam ettiren Anadolu Hayat Emeklilik geçtiğimiz yılsonu itibarıyla geçen yılın ayın dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 24, brüt kârını yüzde 22, teknik kârını ise yüzde 50 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, 2017 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “Başarılı bir yılı geride bırakan Anadolu Hayat Emeklilik, istikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdürmüştür” 


açıklamasında bulundu. 


Medianova, Gartner'ın CON raporunda 


Gariner, hazırladığı küresel CDN (içerik dağıtım ağı) raporunda dünyadan 17 şirket ile birlikte Türk teknoloji şirketi Medianova'ya da yer verdi. Raporda, Medianova'nın geleneksel CDN hizmetlerinden fazlasını sunduğu belirtildi. Bölgeden sadece Medianova'nın yer aldığı “İçerik dağıtım ağı (CDN) servisleri için pazar rehberi” başlıklı raporda, şirketn geleneksel CDN hizmetlerinden daha fazlasını sunduğuna dikkat çekildi. Konu ile ilgili bilgi veren Medianova CEO'su Serkan Sevim, bir dünya markası olma hedefi ile 2005 yılında yola çıktıklarını anımsattı. “Gartner raporunda yer almamızı, genç bir Türk şirketinin devler ligine kabul edilmesi olarak değerlendiriyoruz ve büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuşan Sevim “Sadece kendi geliştirdiği teknoojileri kullanan bir şirket olarak, Avrupa ve MENA bölgesinde her gün 2 milyar görselin internet sitelerinde gösterilmesini, 9 milyon şarkının dinlenmesini ve 6 milyon videonun izlenmesini sağlıyoruz. Türkiye'nin en hızlısı olan CDN platformumuz Avrupada da ilk üçte yer alıyor” dedi. w 


TÜRKİYE PAZARINA GİREN İLK YABANCI MODA MARKASI OLAN; TRİKO, RENK ) ) VE İTALYAN STİLİYLE ÖZDEŞLEŞEN UNITED COLORS OF BENETTON'UN CEO'SU İDRİS ONAY'IN GÖREV KAPSAMINA, ORTADOĞU VE AFRİKA DA DAHİL OLDU. Y) 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ONUNKİ; GAZİANTEP'TE BAŞLAYIP İSTANBUL'DA YAZILAN BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ...BAHÇEŞEHİR”İ 

“BAHÇEŞEHİR” YAPAN; DÜNYANIN EN ÖNEMLİ OTELZİNCİRLERİNDEN THE RITZ-GARLTON'I İSTANBUL'A 

GETİREN VE SAYISIZ BAŞARILI PROJEYE İMZA ATAN İSİM O... SÜZER GRUBU ONURSAL BAŞKANI MUSTAFA SÜZER'DEN BAHSEDİYORUZ... 


aaa ez 


enn debili; 


“TO YAŞINDAYKEN BABAM 
BENİ BIR BAKLAVACININ 
YANINA A OLARAK 


” 


Montegrappa 
Ernest Hemingway 
The Fisherman 


Montegrappa, limitli koleksiyonları ile oluşturdukları eserlere hayat vermiş olan büyük ustaları onore etmeye devam ediyor. 
Montegrappa tarafından üretilen limitli koleksiyonlar arasına en son 'Mightier Than The Sword” 
(Kılıçtan daha keskin) koleksiyonu eklemişti. Bu koleksiyon dahilinde yazarlar, politikacılar, milli kahramanlar ve iz bırakmış kişilikler yer alıyor. Koleksiyonun da Ernest Hemingway'e ithafen bir seri ile başlaması kaçınılmaz olmuştu. Ernest Hemingway 
20'inci yüzyılın en yenilikçi ve etkileyici yazarlarından bir tanesi olarak biliniyor. 
Kendisi 1'inci Dünya Savaşı esnasında Bassano del Grappa da Montegrappa'nın kalem fabrikasının yanındaki Villa Ca Erizzo'da yaşamış. En önemli eserlerinden biri olan “A Farewellto Arms'da (1929) da o dönem bir hemşire ile olan ilişkisinden esinlenmiş. Hemingway kalemleri hayatını anlatan 4 seriden oluşuyor. Bunlar; The Soldier, The Writer, The Fisherman and the Traveller... Ak- deniz mavisi olarak bilinen bu eşsiz derinlikteki mavi tonu The Fisherman' serisinin en göze çarpan özelliklerinden. Seluloid gövde ve gümüş olan 

bu seri 100 adet dolmakalem, 100 adet Rollerball ve 
100 adet Ballpoint olmak 
üzere toplam 300 adet olarak satışa sunuldu. Bunun yanı sıra her bir kalem için 
10'aradet 18 karat altın ver- 


po e ... 
isi, 


A İM ee hema “ap” ye yi” 


ları» LU a. 
ia 


siyonu da üretildi. Hemin- Ya pp maya ” igunluğu , gway'in imzalarından olan ha ayırma kılıç balığı ise “The Fisher- ve v4 pia 


a Vu valf» 
man' serisinde kullanın sem- Ç 


bollerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor... 


ürk iş dünyasının duayenlerinden biri Mustafa Süzer... 

Bugünün Bahçeşehir'ini 

80'lerin başında henüz bir toprak parçasıyken satın alıp orayı “bir şehir haline getirmiş ve dünyanın en önemli otel zincirlerinden The Ritz Carlton'ı İstanbul'a kazandırmış isim o... Henüz 10 yaşındayken baklavacı çıraklığı yapan; üniversitede okurken tcaret hayatına atılan ve o günlerden bugünlere sayısız başarılı projelere imza atan Mustafa Süzer, yaptığı her işin başında da bizzat kendi bulunmuş her daim. Çalışkanlığı, azmi ve ön görülü kişiliğiyle de pek çok gence yol gösterici olmuş yaşamı boyunca. Hayatının her döneminden 'ders alınacak pek çok kesiti de bulmak mümkün... 
Grubun iştiraklerinden The Ritz Car- 
Iton İstanbul ile ilgili de önemli haberleri var bize Süzer'in. Kaliteli ve lüks konseptiyle pek çok ödüle değer görülen ve dünyanın en iyi otelleri arasında gösterilen “The Ritz Carlton İstanbul; yenilenen yüzüyle misafirlerinin karşısında... 


Mustafa Bey sizin iş hayatına başlama öykünüz 10 yaşınıza; bir baklavacıda çıraklığa kadar uzanıyor. Öyküsünü sizden dinleyelim... 

10 yaşındayken babam beni bir baklavacının yanına çırak olarak verdi. 
Gece saat dörtte mesai başlıyordu; 


"BEN BİRAZ GEÇ KALKAN 
BİRİYİM. GECE 02:00 GİBİ 
YATABİLİYORUM, BİR ŞEYLER 
OKUYORUM, TELEVİZYONA 
BAKIYORUM, İNTERNETE 
GİRİYORUM. SABAH DA 
SAAT 07:00 GİBİ 
UYANIYORUM. 9:00 - 10:00 
CİVARI DA İŞE GİDİYORUM.” 


ikiye kadar da hiçbir şey yemeden içmeden çalışıyorduk. Ustalar erken saatte kalkıp geldiği için çok sinirli olurlardı. Önce baklavanın imalatı başlar ki o en zor safhasıdır. Onu zaten biz yapamazdık, ustalar yapardı. 
Ama fıstık serpme işi bizimdi. Gaziantep'te baklava sabah kahvaltısıyla öğlen yemeği arasında; fırından çıktığı gibi saat 9:00 ila 11:00 arasında yenir tükenir. Orada da garsonluk işimiz başlıyordu. Müşterilere baklavalarını ve sularını verirdik; eğer o arada iyi servis yaptıysak öğlen yemeinden sonraki evlere tepsi servis işlerini iyi çalışanlara verirlerdi. Çünkü orada bahşiş alma imkanımız olurdu. 
Ama daha öncesinde serviste bir şey kırdıysan ya da bir hata yaptıysan o zaman bulaşıkçı olursun. Bir de başımdan geçen bir hikayemi anlatayım; o günlerde bir gün iyi çalışmışım, iki tane tepsi baklavayla servise yolladılar beni. Dediler ki Batarlı Davutun evine bu tepsileri götür. Batarlı Davut da oldukça cömert bir adam, ben elimde iki tane tepsiyle koşa koşa gidiyorum bahşiş alacağım diye. Eve gittim, ayağımla kapıya vurdum, eşi açtı kapıyı. “Teyze baklava getirdim size dedim. Aferin oğlum' dedi, tepsileri aldı baktım gidiyor. Dedim ki “Teyze bahşiş yok mu", o da ha tamam! dedi ve bozuk paralardan verdi. Benim de canım sıkıldı. 
“Davut Amca olsaydı daha iyi alırdım diye düşündüm. Neyse canım sıkkın işe dönüyorum, baktım Davut 
Amca geliyor karşıdan. “Davut Em- mi, sizin eve baklava götürdüm dedim o da Aferin Karaoğlan dedi. Ben de dedim ki “Teyzemde de fazla para yokmuş bozukluklardan verdi'. Hemen Davut Amca “Peki” dedi güzel bir kağıt para verdi bana. Ben de uçarak dükkana döndüm (Gülüyor). Baklavacılıktan önce de terzi çıraklığına girmiştim ama terzi çıraklığı nazik ve kibar iş, babam sonra beni cezalandırmak için baklavacının yanına verdi. 


Babanız ne iş yapardı? 

Babam büyük bir iş adamıydı. Gaziantep'te mağazaları, toptan züccaciye ve kolonya imalatı vardı. 


Babanız sizi o yaşlarda iş hayatını tanıyın diye çırak olarak vermiş o zaman değil mi? 

Evet, adam etsinler; “Eti senin kemiği benim' diyerek verdi ustama. Tabii ustam da tam eti kemiğinden ayıracak adamdı (gülüşmeler). İki kardeştiler Zeki ve Burhan Usta. Zeki 
Usta sert değildi ama Burhan Usta'nın baya dayağını yedik. 
Çocukluğunuzda yaşadığınız bu 


tecrübeler sonraki iş hayatınızda size neler kazandırdı? 

Bu ölçülü bir şey değil ama şunu söyleyebilirim ki insanlar bir yerlerde çalıştığında bir kere perde kalkıyor yüzünden. Her işi yapacak kıvama geliyorsun, “Garsonluk, bulaşıkçılık yapmam demiyorsun. Dükkanı paspaslıyorsun. Bunlar kimsenin yapmak istemediği işlerdi. Bizde bir tane bile baklava almak yasaktı çalıştığımız dönemde, ağzımıza atamazdık. Kazandığımız bahşişlerle gider başka baklavacıdan baklava alıp yerdik. 


Sonra eğitim hayatı bitti ve iş hayatına atıldınız. Bunun hikayesini sizden dinlemek isteriz... 

İş hayatına ben üniversitede okurken atıldım. Önce Hukuk Fakültesi'ne başladım ama tam 68 kuşağının en hareketli zamanıydı. Üniversitelerde büyük kavgalar, işgaller falan oluyordu. Ben iş adamı olacağım, burada ne işim var dedim ve İktisadi - Tica- 


Sayfada görülen fotoğrafların tamamı Mustafa Süzer'in özel albümünden... 

Üstte eski ABD Başkanı George Bush, Şarık Tara ve eşi ile aynı karedeler. Solda ise Mustafa Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile objektiflere poz verirken görülüyor. Hemen alttaki fotoğrafta eski Cumhurbaşkanlarından rahmetli Turgut Özal ile birlikteler. Sağ altta ise Mustafa Bey eşi Berrin Hanım ile dans ederken görülüyor. En altta ise Süzer, rahmetli Sakıp Sabancı ile beraber aynı masada oturuyorlar... 


h 


ri İlimler'e geçtim. Orada da devam mecburiyeti yoktu. Babama İstanbul'dan devamlı mal yolluyordum. Babam sadece züccaciye değil onun dışında da her şeyi sattığı (gıda hariç) bir işi vardı. Buzdolabından, iğne ipliğe kadar herşeyi satardı mağazasında. Ben de İstanbul'dan eşya yolluyordum. Sonra bir mimar arkadaşımla ortak inşaat malzemesi işi kurmaya karar verdik. Sonra bir gün babama burada toptan dikiş ma- 


kinesi, radyo satan ve bizim mal al- 


dığımız bir adam vardı; onunla ortak olmak istediğimi söyledim ve ondan biraz sermaye istedim. Babam da bana Sen gençsin, yapamazsın olmaz dedi. İstanbul'da kalırsan sana sermaye vermem, ama Gaziantep'e gelirsen veririm dedi. Okula devam mecburiyeti de yoktu kalktık İstanbul'dan Gaziantep'e döndük. 


İsteyerek mi döndünüz peki Gaziantep'e? 

Yok isteyerek olmadı, çünkü sermaye vermiyordu babam. Onun üzerine Gaziantep'e gittim. 6 ay kadar babamla çalıştıktan sonra babama dedim ki “Baba ben seninle çalışmak istemiyorum. Karşı tarafta da bir deposu vardı aynı caddede, © depoyu bana ver ben de orada senin bu işlerinin aynısını yapayım dedim. “Oranın küçücük kapısı var, eski bir hamam. Nasıl mal satacaksın” diye sordu. “Ben buraya kapa açarım dedim. Oradan da tarihi esere zarar vermekten yargılandık sonra (gülüyor). 
Nihayetinde dükkanı açtık. Babam bana güveniyordu, gözünün önünde de bir yerdi. Zannediyorum bana o zamanın 35 bin lira gibi bir para vermişti. O da sadece dükkanın içinin dekorasyonuna yetti, büyük bir yerdi çünkü. İlk Isparta'ya gittim halı almak için. Sonra Kayseri'ye, Demirci'ye gittim halı satacağım. Babamın yanında da beni devamlı gördükleri için toptancılar güvendiler; çok uzun vadeli gayet iyi fiyatlarla halı verdiler bana. O zamanlar daha 19 yaşlarındaydım. Neyse biz başladık işe, başlarda sermaye olmadığı için tabii sıkıntılar oldu. Aldığımızı nakite çeviriyoruz falan derken ikinci sene sonunda benim karım babamın karından fazla çıktı. Babam ozamanlar yılların işadamı kaç tane işi var. Babam dedi ki “Bu hesaplarda bir karışıklık var sen bizden mal aldın göstermedin, burada bir karışıklık oldu. Muhasebecisini gönderdi tekrar inceledi baktı ve babama dedi ki “Efendim hiçbir karışıklık yok hesaplar doğru. Satışı burada bize de borçlarını ödedi”. “Olmaz öyle şey dedi babam”. Bu sefer gitti bir muhasebeci hoca vardı; bizim oğlan muhasebeciyi kandırdı. İnanmıyorum 2 senede bu kadar kar nasıl olur dedi. Neyse o da geldi baktı adamları ile birlikte, incelediler. “Hasan Bey valla hesaplar doğru dedi o da. 
Oradan başladıktan sonra Gaziantepte inşaat ve inşaat malzemeleri, makine motor takım tezgahları satış işine girdim. Baya büyük işler yaptık orada 8-9 sene. 


İstanbul'a tekrar dönüşünüz nasıl oldu? 

Lise ve üniversiteyi hep İstanbul'da okuduğum için aklım buradaydı. 1978 yılında İstanbul'da Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde küçük bir yer açtım. Bir sene sonra Gümüşsuyu'nda büyük bir mağazaya geçtim, oradan toptan olarak Anadolu'ya halı, mobilya, televizyon, buzdolabı yolladım. Philips ve Saba televizyonlarının 


MUSTAFA SÜZER SAATE DE 
OLDUKÇA MERAKLI. 20 
TANE KADAR SAATİ 
BULUNUYOR. EN ÇOK 
SEVDİĞİ SAATLER ARASINDA 
BREGUET VE CARTİER 
BULUNUYOR. FOTOĞRAFTA 
KOLUNDAKİ GÖRÜLEN 
SAATİ İSE ULYSSE NARDIN. 


Ş. 


Mustafa Bey günlük kullanımda 
Montblanc tercih ediyor 


genel satıcısıydım. 1979'da gene terör olayları vardı ülkede, birgün sabah gittiğimde bizim arkadaşların yanına bir tane Arap gelmiş. Eli cebinde dolaşıyor. Dediler ki sen İngilizce biliyorsun, bu adam bir şeyler söylüyor ama ne dediğini anlamıyoruz. Adama buyurun dedim. Meğer Abdulkerim Berker adında biriymiş. Dedi ki bana Ben Libya devlet satın alma başkanıyım. Sizin vitrininizde gördüğüm fırınlardan, para kasalarından falan yüklü miktarda almak istiyorum. Olur tabii dedik biz de Antep'te küçük bir ihracat yapmıştık oradan biliyordum. Neyse bir oturduk aşağı yukarı 70 - 80 milyon dolarlık mal sipariş etti. Adam diyor ki 50 bin tane fırın istiyorum. Ben o zamanlar fırını 300 bilemedin 500 tane alıyorum İzmirden. O devirde Kaddafi 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satın alma müdürlerine “Türkiye'ye gidin Türkiyede ne bulursanız alın. 
En az 4 milyar dolarlık mal alacaksınız Türkiye'ye yardım olsun diye demiş. O devirde biz ihracatı doğru düzgün bilmiyoruz tabii, bunlar da gelmişler ne alacağız 4 milyarlık diye, 
arayıp duruyorlar. Neyse sonra 50 
bin fırın almak için aradım Sırrı Amcayı. Benim elimde o kadar fırın yok çünkü. Sırrı Abi dedim bana 10 bin fırın yapabilir misin? “Şaşırdı tabii o da, nereden bulacak o kadar fırını. 
Dedim ki ne yapabilirsin “hadi olsun olsun bin tane yapayım” dedi. Ben 
50 bin taneyi nereden bulacağız diye 
düşünmeye başladım tabii. İmzayı da attık, mecbur bulucaz. Araştırdım, Kayseri'de bir firma buldum onları çağırdım İstanbul'a. Adamlar “Bizim fabrikayı genişletirsek yapabiliriz dediler. “Tamam ben de yardım edeceğim dedim ve yaptık. 
Sonra Gaziantepte elle para kasası 
yaparlar, ondan sonra adamlar 500 
tane de kasa sipariş ettiler. Bir kasacı ayda iki tane kasa yapabiliyor. Bütün kasacıları topladık onlara da kasa siparişi verdik, o şekilde çözdük. Ben- den bir de halı istemişti, Gürmen 
Sezik vardı “Sezik Halıları? . İzmirde onun fabrikasına gittik oradan da bol miktarda halı satın aldık. Malları yolladıktan bir ay sonra kadar Abdulkerim yanında bir adamla geldi tekrar. Dedi ki “Bu et alım şirketine genel müdürü. Koyun eti istiyor dedi. O zaman da ben keçi ile koyunu bile ayırt edemeyen bir adamum. Köylü değilim ki İstanbul'da 


ve Antepte büyümüşüm. Bize dediler 10 bin ton koyun eti, kesilmiş soğutulmuş temizlenmiş olarak istiyoruz. Sütlüce Konferans Kongre 
Merkezi mezbaha idi. Mezbahada kesimhaneye gittik ben de hayvanları çok severim günde 4000 hayvan kesiyoruz. Bu nasıl iş falan dedim kendi kendime ve hiç de sevmedim o işi. Fakat çok para kazandık (gülüyor). Bir debenden 10 bin ton istemişlerdi ben dedim o kadar veremem size 6 bin vereyim. 


Neden tamamını kabul etmemiştiniz? 

Beni böyle her şeye atlayan bir adam zannetmesinler diye öyle dedim. Bir de kolay değil tabii, rakam büyük. “Tamam 6 bin alalım kalanını başka yerden alırız dediler.” 6 
bini imzaladık imalat başladı. O 4 
bini de Anadolu Holding almış o zaman. Sonra onlar da bana geldiler “Ya siz bu iş yapıyorsunuz bizimkini de siz yapın dediler. O iş de tekrar bana geldi. Onunla ilgili de bir hikaye anlatayım size. 
Mezbahada kocaman fareler var, kedi kadarlar. Bunlar giriyorlar eün içine yiyorlar, bir bakıyorsun gövdenin yarısı yok. Neler yaptık bunları yollamak için, fare uzmanı olduk. Bir gün evde tam yatacağım, telefon geldi. Dediler ki 'yüklemeyi yapamıyoruz, niye dedim “işçiler farelerden korkuyor, çalışmıyor dediler. Üstlerine atlıyormuş fareler. Bunlar askıda ya, işçi kucaklıyor yanındakine veriyor. O yanın- 


Üstteki fotoğrafta Mustafa Bey'in rahmetli olan Babası Hasan Süzer ile ikiz oğulları Baran ve Serhan Süzer görülüyor. Altta ise yine eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın bulunduğu bir kare yer alıyor. 


la Manaf a Mikser Bm Ame | sam er ane ame 


ge 


Horn amima verdana s9 BİL dallama, Anak ee mame dan Mia va, al 
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Kapak 


“Avrupa'da Paris'i ve Roma'yı; Amerika'da ise New York, Los Angeles ve Miami'yi seviyorum. Uzakdoğu'ya da gidip geliyorum ama nedense bilmiyorum oralara çok ısınamadım. Türkiye'de yazın Fethiye-Göcek'e giderim. 30 senedir oralardayım yazları...” 


dakine derken elden ele nakliye kamyonuna kadar taşınıyor. Fakat yükleme öncesinde eti askıdan ilk alan adamın üstüne atlıyor fare. Ben de dedim ki 'Utanmıyor musunuz, koca koca adamlarsınız. Bu fareden mi korkuyorsunuz. Neyse gittim içeriye girdim, başladım etleri kendim kucaklamaya. 8-10 taneden hiç fare çıkmadı bana bereket versin (Gülüyor). Bu sefer işçiler de ayıp oluyor Mustafa Bey siz bırakın falan dediler işe devam ettiler. Bir sevkiyat bozulsa 500 bin dolar... 


Bahçeşehir projesi nasıl oldu? 

İhracat işlerinden büyüyünce, İstanbul'da çok büyük hava kirliliği vardı o zamanlar. 1982 yıllarıydı. İstanbul'da herkes temiz havada oturmak istiyor. Nefes alınmıyordu. Ben de Taksim'den haritaya bir pergel koydum ve 40 kilometre mesafede büyük bir yer araştırmaya başladım. 
Burada da bir şehir yapacağım dedim. Aradık taradık hepsi ihtilaflı çıktı. Neyse bu Bahçeşehir'in yeri bir tek temiz çıktı. Tabii o zamlar 


dağlık taşlık hiçbir şey yok. 5 milyon metrekare alan bir kadının yeriymiş. Eskiden kalmış, Atatürk'ün zamanında verilen bir mülkmüş. 
Teyze dedim “5 milyon metrekare çok, yarısını ver. Hayır diyor. Ya hepsini satarım ya da hiç satmam diyor. Param da yetmiyor, kabul etmiyor. “Gelme bir daha diyor. Neyse borçlandık mecburen ve aldık orayı. 


O yıllar için büyük bir cesaretmiş Mustafa Bey... 

Hakikaten öyle, cesaret gerektiren bir işti. Dünyada başka bir örneği de yok. Biz Taksim'den ara yollardan iki saatte ancak gidebiliyorduk oralara. Tabii sonra yol açılınca rahat rahat gidilebildi. 1987 yılında oranın inşaatına başlandı, 30 küsür sene geride kaldı. 


Peki hayatımın projesi dediğiniz iş hangisiydi? 

Bahçeşehir projesi. En önemli iş buydu bence. Moskova belediye başkanı geldi “bunun aynısını istiyorum dedi sonra. Ne istiyorsan, arsa ise arsa, finansman ise finansman, hepsini vereceğim dedi. O zaman ona “Ben 
22 senemi buraya verdim, bir 22 sene de Moskova'da geçiremem. Ben başında durmazsam bu iş yürümez 


dedim. 


Her yaptığınız işin başında bizzat durur musunuz? 
Tabii tabii dururum. 


Şu an Süzer Grubu'nun faaliyet alanları hangileri? 

Faaliyet alanlarımızı azaltıyoruz açıkçası. Bir çok sektörden çıktık. Avrupada bir bankamız var, Türkiyede bir Faktoring şirketimiz bulunuyor. Otelimiz mevcut, turizm işimiz var. Bir de kirada çok mülkümüz var. 


Süzer Grup dediğimizde akla gelen en önemli iş alanlarından biri de turizm ve içinde bulunduğumuz 
The Ritz Carlton Oteli. Anlaşma süreciniz nasıl olmuştu? 

Burası 1983'te aldığında projelerini yaptık. O zaman Türkiye'deki ilk çok amaçlı bina olarak başladık işe. Fakat izinlerde çok zorlandık. İlk ruhsatımızı askeri yönetim zamanında, Abdullah Tırtıl Paşa'dan aldık. Sonra Bedrettin Dalan geldi, belediye başkanı oldu. O yatay bir binaydı. Dalan, Ben yapay bina istemiyorum dikey çıkın, etrafı açık olsun dedi. 
Tekrar ona yeni proje çizildi. Bedrettin Dalan, eskiden bizde yönetim kurulu üyesiydi. Onu bahane ederek daha sonra gelen Nurettin Sözen inşaatı durdurdu yaptırmak istemedi, çok uğraştık mahkemeler ve davalarla. Ritz ile biz 1999'da bina yüksel- 


dikten sonra anlaştık. Daha önce çok giden olmuştu anlaşmayı biz yaptık. 
2001'de de buraya açtık. 


O zamandan bu zamana pek çok ödül aldı otel aradan geçen süreçte. Şimdilerde ise bir yenilenme sürecine girdi. Onu da sizden dinlemek isteriz... 

Bu otel İstanbul'a ilk lüks konseptini getiren oteldir. Bizden önce İstanbul'da böylesi lüks bir otel yoktu. Hatta bazı otellerin genel müdürleri gelip servise bakarlardı burada, ne yapılıp bitiyor diye. Burası bir okul gibidir. 
Buradan yetişen çok gencimiz yurt dışında başka otellerde çalışıyorlar. 
Diğer lüks otellerin üst seviye personelinin yüzde 70'i bizden alınmadır. 
Burası birkaç defa dünyanın en iyi şehir oteli, birkaç defa da İstanbul'un en iyi oteli seçildi. Bunun dışında bu seçimleri yapan Condenas Traveller Magazine ki dünyanın en güvenilir seyahat dergisidir; onlar misafirlerden, anketlerden dönüş olarak bu sonuçları açıkladı. Biz Avrupa'nın en iyi şirketi de seçildik. Bakın sadece otel olarak değil; şirket olarak birçok marka var çalışan memnuniyeti ile bu başarıyı sağladık. Üniversiteler bizim başarılarımızı gelip incelemeye aldılar, “Nasıl oluyor personel memnuniyeti” 
diye. Çok başarılı bir otel işletmesi oldu. Marriott Grubu Ritzi satın aldı, 
6 bin civarında otelleri var ama Marriott Benim dünyada en beğendiğim otelim İstanbul'da Ritz diyor. 50'inci yıl dönümlerini de bütün aileyi toplayarak burada yaptılar 6-7 sene önce. 


Otelde kaç oda var? 
245 oda var. 


Önemli bir yenilikten geçti değil mi? 

Genel mekanlar, lobi, balo salonu hepsi tamamlandı. Odaların da yüzde 70'i bitti komple oteli yeniliyoruz. 


Peki başka sürprizler de var mı? 

Bizim oğlumuzun bir tanesi yurtdışında oturuyor. O bazı projelere girdi, Miami, New York'ta arazi aldılar. Yıktılar ama sonra bina yapma- dan arazi olarak sattı. Şimdi de Avrupada bir yer bakıyor, hazır otel falan almak istiyoruz. Otelcilik işinde biraz 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daha büyümeyi düşünüyoruz. 


Siz hikayenizin başında babanızdan bahsettiniz. Kendi işinizi kurma öykünüzü ve babanızla diyaloglarınızıaktarmıştınız. Siz oğullarınıza yatırımlarında ya da girecekleri işlerde “mentorluk? yapıyor musunuz? 

Valla yapıyoruz, beraber de çalışıyoruz, birlikte karar veriyoruz. Bir ara oğlumun biri ayrılıp ayrı bir enerji şirketi kurmak istedi, fakat şimdi onu tekrar geri çağırdık, gruba katılıyor. Benim çocuklarımla olan ilişkim benim babamla olan ilişkimden daha iyi. Sert değilim ama gerçekçiyim. Gerçekten de şunu söyleyeyim, bizim nesil de çocuklarına arkadaş ol konusu geçiyor. 
Tamam arkadaş ol ama bunun bir sınırı var. Baba babadır, oğul da oğuldur. Birlikte çalıştığı zaman iki ayrı şapkan oluyor. Biri baba oğul diğeri de patron yönetici. Bazen işteki anlaşmazlıklar baba oğul ilişkisine de zarar verebiliyor, bu dengeyi kurmak lazım. 


Çok sık seyahat eder misiniz? 
Şimdilerde daha az seyahat ediyorum. 


En sevdiğiniz yerler... 

Avrupada Paris'i ve Roma)yı severim. 
Amerikada da New York, Los Angeles ve Miami'yi seviyorum. Uzakdoğu'ya da gidip geliyorum ama nedense bilmiyorum oralara çok ısınamadım. Türkiye'de yazın Fethiye-Göcek'e giderim. 30 senedir oralardayım yazları. Teknemiz var denize açılıyoruz arkadaş grubumuzla. Her sene 10 gün kadar beraber tekneyle açılıyoruz civar koylara, Yunanistandan İtalya'ya kadar gidiyoruz. En sevdiğimiz zamanlarda o zamanlar. 


MUSTAFA SÜZER HER DAİM 
ŞIK GİYİNMEYE ÖZEN 
GÖSTEREN BİR İSİM. MODAYI 
DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR. 
ERMENEGİLDO ZEGNA VE 
CANALI EN ÇOK TERCİH 
ETTİĞİ MARKALAR. ZAMAN 
ZAMAN ÖZEL TERZİLERİNE DE 
DİKİM YAPTIRIYOR. 


Giyim kuşamla aranız nasıldır? Favori markalarımız hangileri? 
Temiz ve şık giyinmeye gayret ediyorum. Modaya da uyumaya çalışıyorum. Şimdi mesela gençler paçayı 15 
- 16 santimetreye kadar düşürdüler, biz de 22 santimden 20 santime düşürdük. Ceketlerin boyu kısaldı, onlar çok kısalttı biz daha az kısalttık. Geri kalmak değil, modaya uyuyoruz ama aynısını da yapamıyoruz. Giyimde Ermenegildo Zegna ve Canali en sevdiğim markalar. Bir de terzilerim var onlar dikiyorlar. Ayakkabıda eskiden Salvatore Ferragamo alıyordum ama şimdi bir ayakkabı tutturdum bu ayağımdaki ayakkabıdan, bunun imalatçısını buldum İtalyada her sene sipariş veriyorum, 3 çift geliyor. Bunun dışında spor da aldığımız oluyor Paul & Shark veya Zegnadan. Haftasonları hep spor giyinirim. 


Çok sayıda saatiniz olduğunu da biliyoruz. Kaç tane saatiniz var. Hangi markaları tercih ediyorsunuz? 
20 tane kadar saatim var. En çok sevdiğim saatler Breguet ve Cartier. Ulysse Nardin de var. Çeşitli saatlerim mevcut. Gününe göre takıyorum, bazen yaz aylarında daha sportif saatler de tercih edebiliyorum. Beyaz renkleri seviyorum, saatlerde sarı saat kullanmıyorum. 


Mustafa Süzer'in otomobillerle arası nasıldır? 

Ben aşağı yukarı 1973'ten beri BMW kullanıyorum, hiç değişmedi bu. Şu an 7.50 kullanıyorum. 


Hangi mutfakları seversiniz? 
Gaziantepli olduğum için en çok Antep Mutfağı'nı seviyorum. İtalyan mutfağına da severim. İyi Hintlokantalarında Hint yemeklerini de tercih ederim. Yeni model Çin ve Japon restoranları var Zuma gibi onları da begenirim. 


Son olarak olmazsa olmaz dört şeyiniz nedir diye sorsak? 

Birincisi verdiğin sözde durmak, ikincisi çalışmak, üçüncüsü hesap kitap bilmek; finans-matematik bilmek ve dördüncüsü de meraklı olmak. Bu söylediklerim başarının olmazsa olmaz şartları... 
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SWAN 


BAŞLIYOR 


LEONARDO FERRAGAMO'NUN FİNLANDİYAMWDAKİ TERSANESİ NAUTOR?S SWAN, PALMA DE MALLORCAWDA MİLBİ TAKIMLAR İÇİN*NATLIONS TROPHY MÜCADELESİNİ BAŞLATTI 


ANTONIO VETTESE - ÇEVİRİ: ÇİĞDEM TÜMER 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Mutlu Azınlık 


Üstte, yarışın başlangıcı. Sağda İngiliz 
Peter Dubens yönetimindeki ClubSwan 50 
Spectre'nin mürettebatı bir manevradan hemen sonra. 


50 


ABN Amro'ya zafer kazandıran yarışta onun tasarladığı teknenin ne kadar farklı olduğunu gören rakipleri şöyle demişler: “bir bildiği vardır herhalde”... Sonuçta bir bildiği varmış; kazanan o oldu. 
50'lerin yanı sıra Germân Frers tasarımı Swan 45 ve Swan 42”ler de yarışta yerlerini aldılar. Bu tek tipler kendi aralarında farklılıklar gösterseler de Palma rıhtımın- da hepsi bir aradayken muhteşem bir uyum sergiliyorlardı. Leonardo Ferragamo'nun ve tersanenin amacı bu yarışın iki yılda bir yapılması, dolayısıyla yarış 2019'da tekrarlanacak. Yeri konusunda henüz karar verilmemiş. 

Bu uluslararası yarış, Real Club Nâdutico de Palma de Mallorca işbirliği ile kraliyet ailesinin yelken için en gözde yerlerinden birinde gerçekleştirilmiş oldu. Hem Juan Carlos, hem de kızı Cristina ve oğulları kendilerini evlerinde gibi hissettikleri o 
rıhtımda yerlerini aldılar. Toplamda 10 
ülkeden 28 ekip yarıştı: Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, 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EDMOND DE ROTHSCHILD, 


N BMW VE BUCCELLATI 
N FİNLANDİYALI 


TERSANENİN 


İŞORTAKLARI 
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Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve Rusya. 
İlk yarış için bunlar oldukça iyi rakamlar. 
Buccellati tarafından tasarlanan kupa, İtalyan takımını kıl payı geçerek kazanan ev sahibi takıma gitti. Böylece kendi sahanda oynamanın yelken sporunda da önemli olduğu kanıtlandı. 

Hem Swan 45'te hem de Swan 42'deki zaferi ile İspanya, en iyi iki derecenin sahibi olduğu için ilk milli takımlar şampiyonu da seçildi. Her bir sınıf aslında kendi şampiyonasında yarışıyordu. Swan 
50'de ise, olimpiyat şampiyonu ve Americas Cup birincisi, yaşayan yelken efsanesi Jochen Shumann liderliğindeki Ear-Iybird ipi göğüsledi. İkinci sırada taktisyen Alberto Barovier ile Bronenosec, üçüncü sırada ise Leonardo Ferragamo'nun Curordileone'si yer aldı. Swan 45ler arasında dünya birinciliğine İspanyol Luis Snis'in Porron IX'u yerleşirken onları Hollandalı Lennard van Oeveren'in Motions'ı ve İtalyan Pier Francesco Di Giuseppe'nin Aphrodite'i izledi. Swan 42'de dünya birincisi Pedro Vaguer'in Nadir'i, ikincisi Jose Maria Meseguer'in Pez de Abril'i, 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üçüncüsü ie İtalyan Lorenzo Mondo'nun 
Far Star'ı oldu. 

“İlk yarış için çok iyi bir başlangıç oldu”, diye belirtiyor Leonardo Ferragamo, “hedefimiz git gide büyümek. İlham kaynağımızın 1957'den 2003'e dek, her iki yılda bir tekrarlanan Admiral's Cup olduğunu saklamamıza gerek yok sanırım”. Gösteriler için iş ortakları Edmond de Rothschild ve Swan yatlarından esinlenilerek tasarlanan bir otomobil ile katılan BMW oldu. “Frankfurt Fuarı'nda sergilenen yeni 7 serisinden, iç döşemesi yata benzeyen, özel tasarım M760Li, üç yıllık bir ortak çalışmanın eseri”, diye ekliyor Ferragamo, “logomuz koltuk başlıklarından fren pedalına dek her yerde mevcut. 


Sağda Leonardo Ferragamo'nun (dümende) ClubSwan 50'si Cuordileone. Yukarıda Rus bir armatörün ClubSwan 50'si ve Palma Santa Maria Katedrali 


KRALİYET AİLESİNİN 


EN SEVDİĞİ 


YERLERDEN BİRİ 
REAL CLUB NALUTICO 


ZAR sssıı1 


Bıradım önde 
Gettingahead 


www.carkci.com.tr info(Gcarkci.com.tr 


0 216 466 07 08 pbx 
0 533 657 9025 


Lexus ile geZiYOrTUZ 


Bu bir ilandır. 


“LEXUS İLE GEZİYORUZ” BÖLÜMÜMÜZÜN BU AYKİ KONUĞU TÜRK ÇAĞDAŞ RESMİ'NİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ OLAN İSMAİL ACAR... GALATA'DAKİ ATÖLYESİNDE BİR ARAYA GELDİĞİMİZ ACAR “BENİM EVİMİN ARKA PENCERESİ SULTANAHMET'E, AYASOFYA'YA, BOĞAZA HATTA 10 BİN YILLIK YERLEŞİK ANADOLU'YA BAKIYOR” DİYOR VE EKLİYOR; “BEN BURADAN ETKİLENEREK 


Mi smail Acar... O Türk resim sanatının günümüzüdeki en önemli temsilcilerinden biri. Resimlerin- 

| de geleneksel Türk-İslam kültür ögelerini güncel 
bir şekilde yorumlayan Acar ile Galata'daki atölyesinde bir araya geldik ve resim sanatı ekseninde ke- 


yifli bir sohbet gerçekleştirdik... 


İsmail Bey sanat hayatınıza nasıl başladınız? Çocukluğunuzda bu yeteneğinizi keşfetmiş miydiniz? 
Ben kendimi bildim bileli devamlı resim yapıyorum. Çocukken de okul yıllarında da devamlı resim yaptuğımı hatırlıyorum. Derslerde bütün defterlerimin, kitaplarımın kenarlarına karalamalar yapardım. 
Erken başlamıştım ilkokula. İstanbul'a ise psikoloji okumaya gelmiştim 15 yaşında. Sonra Güzel Sanatlar'ın varlığını fark ettim ve akabindeki dönemde Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. Bununla birlikte de resim hayatımı belirleyen bir pozisyon haline geldi. 


Ailenizde sanatla uğraşan birileri var mıydı? 
Ailede yatkın insanlar vardı, annem ve abim de güzel resim çizerler. Ama meslek olarak soruyorsanız yapan 


kimse yoktu. 


Profesyonel anlamda kaç yılı geride bıraktınız? 
İlk sergimi 20 yaşındayken açmıştım. Neredeyse 25 
yılı geride bırakmış oldum. 


İlk serginizi açtığınızda yaşamış olduğunuz heyecanınızı hatırlıyor musunuz? 
Öyle bir eğitim alıyorsunuz ki okulda; o eğitimle zan- 


BİR ŞEYLER ORTAYA KOYUYORUM”... 


nediyorsunuz ki bütün dünya sizi bekliyor. Siz çok yeteneklisiniz ve herkes yaptığınızdan haberdar gibi geliyor. Ama sonra bir bakıyorsunuz Nişantaşı'nda serginizin olduğu galeriye sadece bir kişi girmiş. Şaşırıp kalmıştım o gün. O da benim için gerçekle yüzleşme olmuştu. 


Okuldan mezun olduktan sonra bütün iş kapıları açılacak diye bekleriz hepimiz ama gerçek böyle olmuyor aslında değil mi? 

Biz tabii kendi işimizi yapıyorduk. Ama yine de beklediğimiz ya da bize anlatılan gibi sanat ortamı ile gerçek hayattaki çok farklıydı. Bunu da oldukça erken öğrenmiş olduk. Bunu maalesef hala 50 - 60 yaşına gelip de öğrenememiş insanlar var. “Her şey anlatıldığı gibi ya da yazıldığı gibi ilerliyor diyen insanlar da 


RESİM YAPARIM. İLK 
SERGİMİ İSE 20 YAŞINDAYKEN 
| AÇMIŞTIM” | 


| | “KENDİMİ BİLDİM BİLELİ | | | 


var ama maalesef her sektörde olduğu gibi işleyiş ve pratik her alandaki gibi burada da çok farklı... 


Son 10- 15 yılda Türkiye'de resim sanatına ilgide bir artış gözlemliyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? 
Aslında burada da bir çelişki var. Resim sanatına ilgi her zaman vardı aslında. Ben öğrenciyken de bu böyleydi ama son dönemlerde biraz moda oldu. Bunun nedenlerinden biri aslında insanların yeni jenerasyo- nun bir önceki jenerasyona özenmeleriyle alakalı. Sa-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Lexus ile geziyoruz 


bancı ve Koç Ailesi ya da İnan Kıraç gibi isimler hep sanatı himaye ettiler. Birtakım yeni zenginleşen kişiler de “Bunu sanki biz de yaparsak o statüye hazırız casına talep gösterdiler. Suni ve gerçekte derinliği olmayan bir olay ortaya çıktı. Contemporary İstanbul dedi insanlar, herkes oraya koştu. Halbuki bundan 10 sene önce de vardı ve çok daha derinlikliydi. Fuarlar bugün ise artık ticari olmaktan öteye gidemiyorlar. Birçok şeyin onlarca yıl sonra Türkiye'de tekrardan görüldüğü alanlar olmaya başladı. Resim için hala en önemli etkinlik Bienal'dir. Ancak Bienal o kadar çok insan tarafından izlenmiyor. Dünya izliyor ama Türkler izlemiyor. Bu çelişki de buradan ortaya çıkıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman ise zannediliyor ki gerçekten bir sanat ortamı var. Ama sürdürülebilir bir sanat ortamı yok. Çünkü gerçekten sanatı üreten de samimiyetini kaybetmiş durumda. Sanatı üreten de satabileceği sanatı üretmeye başladı. Eskiden bunlar yoktu, insanlar inandıkları eserleri yapıyorlardı. Eskiden yılda 6-7 sergi açılırdı ve insanlar kapılarında kuyruk olurlardı. Artık bunu yapamıyorlar, Contemporary'e saklıyorlar. Bu da arka planda çok büyük bir boşluğun olduğunu gizliyor aslında. 


Siz dünyaya da açılmış bir Türk sanatçısısınız. Neredeyse dünyanın her yerinde sergileriniz oluyor. 
Bu açıdan bakarsak dünyadaki trend nasıl? Sanatseverlerin duruma bakış açısı ne yönde? 

Dünyada da aslına bakarsanız bir sıkıntı var ama dünyadaki galeriler kurumsallaşmış durumda. Türkiye'de ise saymaya kalksak bir kaç galari sayabiliriz kurumsal- 
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“OKULDAN MEZUN OLDUKTAN 
SONRA ÖNCE MASTIRIMI 
YAPTIM. ARDINDAN DA 
DOKTORAMI... DERKEN 
! AKADEMİK KARİYER ORADA 
Il KESİLDİ VE AKABİNDE TI 
ULUSLARARASI VE 
TÜRKİYE'DEKİ SERGİLER 
GELDİ. O GÜN BUGÜNDÜR DE 
DEVAM EDİYORUM.” 


Dönence-tuval üzeri yağlı boya, 100x100 cm. 


laşmış. Ama dünyada ikinci hatta üçüncü nesil galeriler var. Bunlar da gerçekten ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve sadece işlerini yapıyorlar. Onlardan dolayı da dünyadaki sanat piyasası ve sanat alıcısı daha dinamik. Türkiye'de ise sağa sola çekiliyor, sanatçılar da galeriler de hayatta kalmanın derdine düşmüş durumdalar. 13- 14 milyonluk şehir İstanbul; 70 - 80 
milyonluk bir ülke Türkiye. Baktığınızda en fazla 50 


Yunus-200x85cm. 


- 60 bin kişi izliyor sergileri. Türkiyedekilere baktığınızda dünya ile mukayese edilebilecek bir yanı yok. 
Eskiden galerileri gezen insan sayısı ile bugün gezenleri kıyasladığımızda oldukça düşük bir rakam çıkıyor ortaya. 


Peki istenilen seviyeye gelmesi için ne olması lazım? 
Daha samimi olunması lazım... İnsanlar daha çok gös- 


termelik şeyler yapıyorlar. Yarın ne olacağı belli olmayan galeriler ve fuarlar var. Aslında birtakım şeylerin de üstünü örtüyorlar. İzleyici sadece o gün orada olmak istiyor ve “Ben oradaydım' diyor. Özellikle sosyal medyanın bu kadar hayatımıza girmesinden sonra herkes bir şeye tanıklık etmiş olmanın keyfini yaşıyor. Ama ticareti o düzeyde değil maalesef. 


Bazı sanatçılar var eserlerine baktığınız zaman karakteristik özelliği vardır ki siz de onlardan birisiniz. Eserlerinize baktığımızda “Bunu İsmail Acar yapmış” diyebiliyoruz. Siz kendi sanatınızı bize nasıl anlatırsınız? 

Öncelikle bir hikayenizin olması lazım. Gerçekten yaşamın içinden çıkması gerekiyor. Şimdi o hikaye de şöyle oluşuyor. Bize mesela Güzel Sanatlar Fakültesi nde okurken sanat tarihi dersinde bize asla Türk sanatını okutmadılar. Ne minyatürü ne de Sinanlı... 
Ama Batı'nın bütün mimarisini okuttular. Belçika'daki bir kilisenin yapısının duvar süslemelerinden mimarisine, içindeki resimlere kadar hepsini okuttular. 
Ama İtalyadaki bir sanat fakültesine gittiğinizde orada Sinan'ı, Ayasofya'yı da okutuyorlar. Biz kendimize ait kültürümüze o kadar önyargılı bir ortamda yetiştik ki, mesela ben Batı sanatını izlediğim zaman şunu farkettim; Fransız Fransız gibi resim yapıyor; İtalyan da İtalyan gibi. Amerikalı ise daha popülerist unsurları kullanıyor. Ama Türkler Türk gibi resim yapmıyorlar. Boğazı, Ayasofya'yı, Sultan Ahmet'i yapmayıp; gökdelenleri çiziyorlar. Ben bunu 1990'larda fark ettim ve dedim ki “Allah Allah; Türkler Türkiye'de yaşıyorlar ama kendi kültürlerini yaşamaktan çok uzaklar”. Batılı olan her şey çok güzel ama, kendi kültürümüze ait olan; dedelerimize ait olan her şey çok kötü. Bize böyle anlattılar. Picasso'nun bir sözü vardır; “Benim evimin arka penceresi Louvre'a bakıyor ve ben Batı kültürü medeniyetinden besleniyorum”. Peki daha eski bir uygarlık olan doğu da batıdan mı beslenmeli? Baktığınız zaman aslında o da kendi kültüründen beslenmeli. Ben de dedim ki “Benim evimin arka penceresi Sultanahmet'e, Ayasofya'ya, boğaza bakıyor. Hatta 10 bin yıllık yerleşik Anadolu'ya bakıyor” dedim. Buradan etkilenerek bir şeyler ortaya koymaya başladım. Bunu ilk yaptığım zamanlarda insanlar dedi ki “Sen kaftan çiziyorsun vay efendim sultanlık mı gelsin istiyorsun. Vahdettin çizdin ne demek istedin?”. Ama belki de en fazla Atatürk resmini çizen Türk ressam da bendim... 


Bir anlamda kendi kültürümüzle de yüzleşme süreci olmuş bu... 

Evet bu süreç başta çok sancılı geçti. Bir takım insanlar çok büyük tepkiler gösterdiler bana. Ama daha sonra bunları yabancılar satın almaya başladı. Çırağan Sarayı'nda açtığım bir sergide bir Sultan portresi vardı, arkada İstanbul. O gerici dedikleri resmi Londradan, British Museum Sergi Direktörü satın aldı ve beni oradaki bir sergiye davet etti. Çünkü “Türkler Türk gibi resim yapmaya başladılar” dedi. Aslında sadece resim yapmıyorsunuz, kendi toplumun uzun genetik şifresini çözümlemeye çalışıyorsunuz. Cum- 


MONTAIGNE 
ÜNİVERSİTESİ'NDE 15 MARTTA 
BİR SERGİM OLACAK.» 


| “BORDEAUX FRANSADA 


huriyet o kadar genç ki. Fransızlar yüzüncü yıllarında Eyfel'i diktiler. Şimdi bize baktığınız zaman yüzüncü yıla kendi hissettiğimizi yaratmamız gerekiyor. Herşeyden şikayet ediyoruz ama geçmişe ait olan kültürü kullanmıyoruz. Benim yaptığım her şeyde aslında bir sorgulama var. Mesela bir çini motifi gördüğünüz zaman bu çini motifi sadece bir Osmanlı çinisi değil; O estetiğin tekrar sorgulanması, günümüzde tekrar bunun karşılıklarının aranması. Ermeni bir kadın bile Anadolu'da narı kırarken “Bismillah derdi. Ben de şimdi Nar resmi çiziyorum arkaya bir besmele koyuyorum. Anadolu örf ve adetinden birtakım unsurları bir araya getiriyorum. Benim ortaya koymak istedigim şey geçmişe özenti olmanın ötesinde geçmişle yüzleşme... 


Gününüzün kaç saatini atölyede geçirirsiniz? 
Seyahatler dışında tamamı atölyede geçiyor diyebilirim. 


Projeleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz? 

Bordeaux Fransada Montaigne Üniversitesi'nde 15 
Mart'ta bir sergim olacak. 9 sene evvel Bordeauxda bir Şato satın almıştık aynı zamanda büyük üzüm bağlarıdaolan. Şimdi orası bir yaz okuluna dönüştürülüyor. 
Üzüm bağı söküldü tekrardan dikilecek. Çünkü 70 
yaşında bir bağdı. Şato oldukça büyük, toplamda 10 
dönüme oturuyor. Oranın önümüzdeki yıl bir yaz okulu olması fikri var ve bunun projeleri oluşturuluyor. Daha çok sanat odaklı olacak. Orada sanatçıların çalışacağı atölyeler de yer alacak. Aynı zamanda dersler de verilecek. Bir de büyük bir çevresel proje oluş- 


turuldu. Doğal ve Kültürel Kalkınma Projeleri yapan bir şirket bu. Kullanılmayan bölgelere gidiliyor, o böl gelere alınıyor ve satın aldığı bölgelerde yeni bir yapılanmaya gidiyor. Tamamen kültür ve sanat altyapısıyla; Çin hükümetinin yüzde 100 desteklediği bir proje. 12- 13 yıl sürecek. Her yerinde de sanat var. 
Kolay ağacın yetişebildiği, istediğiniz gibi yeşili şekillendirenbileceğiniz bir alan. Orada da önümüzdeki yıllarda çok çok önemli projeler oluşacak. 


Çok sık seyahat ediyorsunuz. Gitmekten en çok keyifaldığınız yerleri sorsak, özel birkaç yer var mı? 
Her yer benim için enteresan aslında. Çünkü her gittiğim yerde kendime özel zaman ayırmaya çalışıyorum. Çok farklı yerler var mesela Madagaskar da ilginç geliyor bana Sen Petersburg ve Kyoto da... Saymakla bitecek gibi değil. Bordeaux'da da keza zaman geçirmeyi seviyorum. 


Size hobilerinizi sorsak? 

Seyahat etmek ve fotoğraf çekmek diyebilirim. Çok fazla fotoğraf çekiyorum ve kitapları severim. Halihazırda 20 bini aşkın kitabım var. Ağırlıkla yurtdışından getirdiğim kitaplar bunlar. Tarım da benim için birer hobi gibi oldu diğer konularla ilgilenirken. Bahsettiğim projelerden bağımsız olarak pirinç tarlalarının yerine Lotus bahçeleri ekmeye başladık. Aynı zamanda yatırım da oldular benim için. 


Peki otomobillerle aranız nasıldır? Son olarak bununla kapatalım... 

Yurt dışında çok otomobil kullanırım Çin'de, Japonyada ve Fransada. İki tane aracım var. Türkiye'de de kullanıyorum ama son zamanlarda metroyu da sık kullanmaya başladım. Buradan trafikte kalmadan Levente gitmek çok daha rahat oluyor. Ama haftasonları araç kullanmaktan büyük keyif alıyorum diyebi- 


lirim. (Cİ 
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2 9W/SS0TEL: MÜJDESİ 


BODRUM'DA YAPTIĞI BÜYÜK YATIRIMLARLA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞDAŞ HOLDİNG, YENİ OTELLERİ “SWISSOTEL RESİDENCES BODRUM HILL"İ FAALİYETE SOKMAK İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADI... YENİ YATIRIMIN DETAYLARINI HOLDİNG'İN İCRA KURULU ÜYESİ DAĞLARCA ÇAĞLAR'DAN DİNLEDİK... 


imentodan gayrimenkule, peyzajdan perakendeye kadar 10'un üzerinde sektörde faaliyet gösteren Çağdaş Holding Bodrum'a 

ikinci Swissotel'i getirmeye hazırlanıyor... 

Biz de Swissotel Residences Bodrum Hill'i ve holdingin faaliyetlerini Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar'a sorduk... 


Dağlarca Bey Çağdaş Holding Bodrum'da gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla dikkat çeken bir holding. Sizin çocukluğunuz da Bodrum'da mı geçti? 
Yok hayır, benim çocukluğum İstanbul'da geçti. Üniversiteyi bitirene kadar da İstanbul'daydım. Başarılı bir eğitim hayatım oldu. Nişantaşı Işık, Hisar Eğitim 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Vakfı Lisesi ve Koç Üniversitesi'nde okudum. İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden de mezun oldum...2014 yılında üniversite hayatım bittiği gibi kendi şirketimizde iş hayatına girdim. 


İcra Kurulu Üyesi olduğunuz Çağdaş Holding yaklaşık 10 sektörde faaliyet gösteriyor. Hangi alanlarda varsınız holding olarak? 

Ana odak alanımız gayrimenkul. Bodrum'un her bölgesinde proje geliştirmiş durumdayız. Ayrıca bil- 


“Bodrum'da bugüne kadar birbirinden farklı 30'dan fazla farklı proje geliştirdik. 2018'de ciromuzun 200 milyon TL'yi aşmasını öngörüyoruz.” 


diğiniz üzere 2015'te Bodrum "Turgutreis'te ilk Swissotel'i getirmiştik. Bu sene ise ikinci oteli lanse etmeye hazırlanıyoruz. Öte yandan Çağdaş Beton olarak yine hazır beton sektöründe Bodrum'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Yalıkavak Yolu üzerinde bir peyzaj alanımız bulunuyor. Yine Samsung bayilikleri ve yapı marketlerimizle perakende sektöründeyiz. Mermer, yayıncılık, güvenlik ve gıda sektörleri de bulunduğumuz sektörlerden bazılarıdır. 


Bunlar içinde en çok ağırlık verdiğiniz sektör hangisi? Yatırımlarınız hangisine yoğunlaşmış durumda? 

En çok gayrimenkul sektörüne odaklanıyoruz. Ni- 


“Dağlaca Çağlar, 2014 yılında üniversiteyi bitirdikten hemen sonra kendi şirketlerinde iş hayatına atılmış. Fotoğraflarda Çağdaş Holding binası ve Dağlarca Beyin ofisinden kareler görülüyor. Oldukça şık tasarlanmış ofisinde, kitaplarının yer aldığı küçük bir kütüphanesi ve “En büyük tutkum' dediği Fenerbahçe için ayrılmış bir köşesi yer alıyor.” 


ALMA 


YNLAN 


tekim Bodrum'da bugüne kadar birbirinden farklı 30'dan fazla proje geliştirdik. 2018'de ciromuzun 
200 milyon Tİyi aşmasını öngörüyoruz. Son 5 yılda devreye aldığımız projeler ile hızlıca büyümeye devam ediyoruz. Turgutreis'te 75 milyon euro yatırımla Swissotel Resort Bodrum Beach'i açtık. Açılışı 2015'te gerçekleştirilen bu projemiz Swissotel'in de Türkiye'deki ilk resort oteli oldu. Şimdi Bodrum merkezde 100 milyon euro yatırımla Swissotel Resort Bodrum Hill'i devreye alıyoruz. Bu otelimizin açılışını da 2019 senesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçmeler Bölgesi'nde Şalvarağa'da ise 15 milyon euro yatırımla 5 lüks villa geliştiriyoruz. Bodrum'un merkezinde ise Skyhill Homes projemizi tamamlamak üzereyiz ve son olarak da Türkbükü'nde Cennet Koy'da konut ve butik otel projemize start verdik. 


Bodrum dışında da iştirakleriniz var mı? Özellikle inşaat ve turizm tarafında yatırım planlarınız bulunuyor mu? 

Özellikle lüks segment konut projeleri için Bodrum ve çevresini gözlemlemeye devam ediyoruz ancak büyükşehirlerden de bize gayrimenkul geliştirmek için gelen teklifler var, değerlendiriyoruz. 


Gayrimenkul tarafında hep İstanbul öne çıkmıştı ama son yıllarda İzmir'de de mesela markalı konut projelerinin yoğunluk kazandığını görüyoruz. Bodrum da bu anlamda bir cazibe merkezi olabilir mi sizce? 

Ben Bodrum'un yerinin oldukça ayrı olduğu kanaatindeyim. Nasıl ki Channes, Nice, Mykonos turizmde algı olarak hem de ülkelerini temsilen oldukça kiymetli bir noktada Bodrum da benzer şekilde konumlanıyor. Daha da kıymetli hale geleceği aşikar. 
Bodrum'a her sene yaşanan hatırı sayılır göç aslında bunun birer ipucu. Nitekim Türkiye'nin tatil başkenti Bodrum, hızla yükselen gayrimenkul fiyatlarıyla yatırımcıların da radarına girmiş durumda. İngilizlerden Almanlara, Araplardan Amerikalılara kadar birçok vatandaş burada artık ev alıyor. Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin yatırım planlarının birinci sırasında bulunan Bodrum'da, gayrimenkul fiyatları da bu talebe paralel olarak son 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Söyleşi 


Ve. . - ya p 


“Kendimi rahat hissettiğim kıyafetleri giymeyi severim. Ralph Lauren, Tod's ve Prada beğendiğim markalardır. 
Saatte ise Audemars Piguet ve 
IWC'yi tercih ediyorum.” 


birkaç yılda yüzde 100'lük artış gösterdi. Ocak 2013'te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatı 2.660 TL iken bu rakamın şu an 4.700 TLye ulaşmış durumda. Bu rakamlar güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 10 bin Euro'lara kadar çıkıyor. 


Az önce bahsettiğiniz gibi Bodrum'da yer alan Swissotel'in de siz yatırımcısısınız. Ve yakın zamanda ikincisini de faaliyete geçirmeye hazırlanıyorsunuz. 
Mevcut otel ve yeni gelecek yatırım hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Şöyle ki, biz Çağdaş Holding olarak Turgutreis'te 2015'te devreye alınan Swissotel Residences Bodrum Beach'in yatırımcısıyız. Swissotel burayı işletiyor. Aynı modeli şimdi de Swissotel Residences Bodrum Hill'de de uygulayacağız. Burayı da bu sene yazın devreye alacağız. 


Yeni otel nerede olacak ve ne kadar yatak kapasiteli olacak? 

Yeni otelimiz Swissotel Residences Bodrum Hill, Bodrum Yokuşbaşı mevkiinde, 120 odalı olarak planlanmaktadır. 


Bodrum'un turist profiline baktığımızda gerek yerli gerekse de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 
Daha da artırılabilir mi sizce? 

Şimdi Swissotel'in ikinci otelini de Bodrum'da açması aslında bir ipucu anlamda. Keza dünyanın ilk addedilen bir çok yatırımı son dönemde Bodrum'da hayata geçiyor. Yaklaşık 2 yıl önce Mandarin Oriental otelin hizmete girdiği Bodrum'da, dünyanın en büyük film yapım şirketlerinden Amerika, Kaliforniya merkezli Paramount Pictures, Paramount Hotels&Resorts ile yaptığı lisans anlaşması sonrasında dünyadaki ilk otelini açtı. Mauritius, Reunion Adaları, Maldivler gibi lokasyonlarda lüks konseptle hizmet veren LUX'ın Avrupa'daki ve Türkiye'deki ilk tesisi LUX Bodrum Resort&Residences Bodrum'a geldi. Hilton, Kempinski, Swissotel gibi yabancı markaların uzun yıllardır hizmet verdiği Bodrum'da, yatırımcıları Türk olan Voyage, Rixos, Titanic gibi lüks hizmet veren markalar da yer alıyor. Tüm bunların yanında gelecek yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacak olan birçok otel markası bulunuyor. Banyan Tree, Four Seasons, ikinci Swissotel bunlardan bazıları. Keza Fairmont, Bvlgari, Shangri-La, Ritz Carlton, St. Regis ve Armani gibi markalar da Bodrum'da faaliyete geçmeye hazır oteller için yatırımcılarla görüşme halinde. Bunları şunun için söylüyorum, yukarıda da vurguladığım gibi Bodrum, bir turizm başkenti zaten, şimdilerde iyice ayrışmaya başladı. Bu özellikle para harcayan turistlerin buraya ilgisini daha da artıracak. 


Her şey dahil sisteminin özellikle Antalya ve civarında ağırlıklı olduğunu görüyoruz ama Bodrum bu açıdan biraz daha farklı. Kimileri bundan memnunken kimileri de şikayetçi. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? 


Ben elbette “turizmin gelişmesi için her şey dâhil sisteminden vazgeçilmeli?” demiyorum ancak özellikle Bodrum'da bunun yaygın olmaması turistin şehre de para bırakmasını sağlıyor. Şehri gezen turistlerin bir kısmının aklı, gittiklerin- de dahi burada kalıyor ve sonrasında gayrimenkul almak için geri geliyorlar. Bu sayede Bodrum'da güzel bir harmoni de oluşuyor. Bunu az önce bahsettiğim üzere lüks otel markaları fark etti ve tereddütsüz yatırımlarını yaptılar, yapıyorlar. Aynı şekilde özel okullar, hastaneler de bir bir şubelerini Bodrum'da açmaya başladı. Bunun altında her şey dahili benimsemememizin de etkisi var. 


Rusya ile krizin çözülmesi bu yıl turizme nasıl bir canlılık getirecektir sizce? 

Hatırlarsanız 2017'de yaklaşık 4 milyon Rus turist Türkiye'ye geldi ve 2015 rakamlarını geçtik. Bu sene de 2017'nin epey üzerinde bir rakama ulaşılacağı kanaatindeyim. Erken rezervasyon üzerine açıklanan istatistikler de bunu destekliyor. 


Biraz da sizinle ilgili sorulara geçelim. Fenerbahçe üyesi olduğunuzu öğrendik. Maçları takip eder misiniz? 

Evet, Fenerbahçe en büyük tutkumdur. Özellikle Fenerbahçe maçlarını hiç kaçırmamaya çalışırım. 


Çağdaş Holding'in ana odak alanı gayrimenkul. 
Bodrum'un her 
Bölgesi'nde proje geliştiriyorlar. 


Takımın bu sezon gidişatını nasıl buluyorsunuz? 
Sezona kötü başladık fakat sonrasında toparlandık. 
Şampiyonluk yarışında en büyük adayın yine Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. 


Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Hobileriniz neler? 

Sosyal bir insanımdır. Boş zamanlarımda da yakın çevremle zaman geçirmeyi çok severim. Bunun dışın- 


da spor yapmaktan da keyif alırım. 


Giyim ve ayakkabıda iddialı mısınızdır? Favori markalarınız hangileri? 
Hiç iddialı değilimdir. Kendimi rahat hissettiğim şeyleri giymeyi severim. Ralph Lauren, Tod's ve Prada beğendiğim markalardır. 


Saat tutkunuz var mıdır? Kaç adet saatiniz var? 
Tercih ettiğiniz markalar hangileri diye sorsak? 
Tutku değil ama merakım vardır. Audemars Piguet ve WC beğendiğim ve tercih ettiğim markalardır. 


Son olarak bir turizmci olarak sık gittiğiniz tatil lokasyonlarını soralım. Dünyadaki favori yerleriniz nerelerdir? 

Tabii ki her yerin kendine has bir güzelliği var. Benim tercih ettiğim yerlerin başında Londra, Los Angeles ve Amsterdam geliyor. 


“Fenerbahçe en büyük tutkumdur. Özellikle 
Fenerbahçe maçlarını hiç kaçırmamaya çalışırım.” 
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SOĞUKLA BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN, ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMEYENLER İÇİN PALTOLAR VE ONLARA UYGUN KOMBİNLER. 


SIMONETTA DE PASCA 
FOTOĞRAF ROBERTO SORRENTİINO 
ÇEVİRİ ÇİĞDEM TÜMER 


I) XACUS. İşlem görmüş 
5 kotondan gömlek. 
TE xacus.com 
2)LORO PIANA. Saç örgüsü 
| desenli, bisiklet yaka, kaşmir 
i kazak. 1.800 euro. 
loropiana.com 
3) SCHNEIDERS SALZBURG. 
Kenarı kürklü, çıkarılabilir şapkası ile su geçirmez e ei kaban. 699 euro. 
lee a schneiders.com 
- a > 7 4) RAY-BAN. Metal 
AS NE ğ çerçeveli, çift köprülü Full li .. Metal Round güneş gözlüğü. 
199 euro. ray-ban.com 
, 3) POLO RALPH LAUREN. 
Dikiş izli, kadife, slim pantolon. ralphlauren.com 
6) NANNI, Eskitilmiş deriden örülmüş kemer. 200 euro. 
nannimilano.it 
7) GALLO. İskoçya ipliğinden, çift renkli çorap. 
39 euro. theartofgallo.it 
8) TIMBERLAND. Redford modeli, klasik bot. 190 euro. 
timberland.it 
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1) HERMES. Puantiyeli, yün atkı. 545 euro. hermes.com 
2) SALVATORE 
FERRAGAMO. 
Güçlendirilmiş kumaştan, astarı farklı renkte, çok cepli kaban. 
salvatoreferragamo.com 

3) GANT Streç kot kumaşından, yakası düğmeli gömlek. gant.com 

4) CAINS MOORE. Bisiklet yaka, melanj kaşmir kazak. 
340 euro. cains-moore.it 

3) SALVATORE 
FERRAGAMO. Çift taraflı, deri kemer. 260.euro. 

6) HENRY COTTON'S. Beş 
cepli, chino pantolon. 119 
euro. henrycottons.it 

7) GALLO. Lastiği zıt renkte bir çizgi ile biten, yün ve koton karışımı çorap. 

8) DOUCAV'S. Eskitilmiş süet bot. 280 euro. doucals.com 
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JETRO. Yün, melanj kazak. ) ROY ROGER'S. Katlama izli, etro.com kadife pantolon. 

) BRUNELLO CUCINELLİ. royrogers.it Kapüşonlu, alpaka yününden ) GALLO. Melanj koton çorap. 
palto. 
brunellocucinelli.com ) BALIY. Tabanı kösele ve 

) BRIONI. /çi kaşmir, deri kauçuk, derby ayakkabı. 
eldiven. brioni.com bally.com 

/ BRUNELLO CUCİINELLİ. ) HERMES. Deri ajanda kılıfı. 


Dikişsiz, deri kemer. 
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www.zeplincar.com 


ZEPLİN ftrental 


"Türkiye'nin Oto Kiralama Firması” kurumsal©zeplincar.com 


Türkiye'de bir ilk olan “Zeplin Kurumsal Üyelik Sistemi” ile tüm Türkiye'de; 


e Dilediğiniz yerde - Dilediğiniz zaman * Dilediğiniz araç 


16.000 araçlık filomuzla personel ve yöneticilerinizin kullanımına hazır. Günümüzde uçak ve hızlı tren kullanarak gidilen noktada araç kiralamak hızlı, etkin ve düşük maliyetli seyahat organizasyonu haline gelmiştir. Siz de kurumsal portföyümüze dahil olarak, Türkiye çapında günlük ve kısa süreli araç kiralamalarınızda maliyetlerinizi kontrol altında tutabilir, araştırma-tahsis-ödeme süreçleriyle 

uğraşmadan gereksiz zaman kayıplarının önüne geçebilir, tüm operasyonel süreçlerinizi minimuma indirerek ayrıcalıklı hizmetin keyfini sürebilirsiniz. Bu avantajlı hizmet için kurumsal ©zeplincar.com 'a mail atabilir veya en yakın Zeplin Ofisi'yle irtibata geçebilirsiniz. 
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İSTANBUL - Merkez/Zincirlikuyu T. 0.212.273 24 00 F. 0.212.273 28 88 - Beylikdüzü - İkitelli - Yenibosna / Atatürk Havalimanı - Merter - İstinye - Acıbadem - Bostancı - Dudullu / İMES - Pendik / Sabiha Gökçen Havalimanı * ANKARA - Çankaya - Keçiören - Ostim * İZMİR Havalimanı - Bornova - Çiğli e ANTALYA * DENİZLİ e TRAKYA BÖLGESİ - çorlu e İZMİT e ADAPAZARI ADANA * ADIYAMAN * AFYON » AYDIN » BALIKESİR e EDREMİT e BANDIRMA * BATMAN » BODRUM » BURSA * ÇANAKKALE * ÇORUM » DALAMAN * DİYARBAKIR ELAZIĞ » ERZİNCAN e ERZURUM * ESKİŞEHİR » GAZİANTEP »* HATAY » İSKENDERUN » KAHRAMANMARAŞ »* KALKAN/KAŞ e» KARS » KAYSERİ » KONYA KÜTAHYA * MALATYA » MARMARİS e MERSİN e NEVŞEHİR e ORDU e SAMSUN e» SİVAS » TOKAT e TRABZON e» ŞANLIURFA » UŞAK e VAN «e YALOVA e ZONGULDAK 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1J/TOD'S. Kapüşonlu, koton parka, içi çıkartılabilen shearling. 4.500 euro. 
tods.com 


2)CAINS MOORE. Kaşmir kazak. 460 euro. 

3/E. ZEGNA COUTURE. Zıt renkte çerçevesi ile deri eldiven. 493 euro. 


4)JJACOB COHEN. Fransız kesim cepli, pamuklu kadife pantolon. 300 euro. 
jacobcohen.it 


5/ ALTO MILANO. Minik 


desenli, yün çorap. 38 euro. 
altomilano.it 


6/MORESCHI. Yün detaylı, deri bot. 495 euro. 
moreschi.it 


1/LOR0 PIANA. Storm 
System© işleminden geçen 
Wind mikrofiber parka. İç astarı tilki kürkü. 

10.600 euro. 

2) CORNELIANI ID. İpek ve yün karışımı, melanj kazak. 
390 euro. corneliani.com 
3) TELA GENOVA. 
Çıkartılabilir askıları ile gabardin pantolon. 
telagenova.com 

4) SOZZI CALZE. Yün çorap. 40 euro'dan başlıyor. 
sozzicalze.it 

5) BERLUTI. Tabanı kösele ve kauçuk, bağcıklı ayakkabı. 1.750 euro. 
berluti.com 
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TJEMPOR!I0 ARMANI 
EYEWEAR. Opak asetat camlı, al 

çift köprülü, metal güneş 

gözlüğü. 140 euro. armani.com 


2) MONCLER. Şapkası ve içi kürklü, çok cepli parka. 
3.600 euro. moncler.com 


3/MONCLER GRENOBLE. 
Kenarları kontrast renkte, yün triko, boğazlı kazak. 1.190 euro. 


4JTOD'S. Beş cepli, koton |; 
pantolon. 470 euro. İ 


5JMORESCHI. Süet kemer. 
130 euro. 


6/BORGHI UOM0O. Çizgili, koton çorap. 21 euro. 
sarahborghi.com 


7)TOD'S. Yün detaylı, deri ve süet sneaker ayakkabı. 


440 euro. 
U | 
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1JDESTIN. Çift renkli, yün ve kaşmir karışımı atkı. 143 euro. 
destinsurl.com 

2) CORNELIANI. Çift renkli, süetkemerç 159 euro. 

3/PAL ZILERİ. Yün ve alpaka tüvit kaban, shearling kapüşon ile. 3.390 euro. palzileri.com 

4) GANT. Yakası düğmeli, koton gömlek. 99 euro. 

5/LOUIS VUİTTON. V yakalı, kaşmir kazak. louisvuitton.com 


6/ ENTRE AMIS. Pensli ve kat 
izli, özel dikim pantolon. 174 
euro. entreamis.it 

7)LOUIS VUITTON. /şlemeli füstte) ve monogramlı (altta) 
cüzdanlar 

8/ ALTO MILANO. Koton ve kaşmir karışımı çorap. 30 euro. 


9/FRATELLI ROSSETTİ. İçi â muflonlu, kısa, süet bot. 310 | *X euro. fratellirossetti.com $$ « e 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ider ve dportif 


MURAT GOLDŞİAYN 


MURAT GOLDŞTAYN 1974 YILINDA İSTANBUL'DA DOĞMUŞ. IŞIK LİSESİ'Nİ BİTİRDİKTEN SONRA ABD'YE GİDEREK UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA'DA GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜNÜ EN BAŞARILI 20 ÖĞRENCİDEN BİRİ OLARAK TAMAMLAMIŞ. 1997 YILINDA TÜRKİYE DÖNEREK YATIRIM YAPMAK İÇİN SEKTÖR ARAYIŞINA GİRMİŞ VE ALANINDA DÜNYANIN LİDER MARKALARINDAN RE/MAX'İN TÜRKİYE FRANCHISE HAKLARINI SATIN ALARAK MARKAYI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞ. OKUMAYI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEYİ DE GÜNLÜK YAŞAMININ BİR PARÇASI 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urat Goldştayn üniversite eğitimi için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden 
1997 yılında dönüş yaptıktan sonra Türkiye'de yatırım yapmak için sektör arayışına girmiş. Bu süreçte, gayrimenkul sektörünün Türkiye için yatırım yapılabilecek en uygun alanlardan biri olduğunu görmüş ve alanında dünyanın önde gelen markalarından Re/Maxl'in ülke franchise haklarını satın almış. Bugün 270'in 


Bugün 270'in üzerinde 


HALİNE GETİREN GOLDŞTAYN İLE MARKANIN TÜRKİYE SERÜVENİNİ VE HOBİLERİNİ KONUŞTUK... 


münü tamamladım. Sizin de belirttiğiniz gibi, 
1997 yılında Türkiye'ye döndüm ve hangi sektörlerin yatırım için ideal olduğunu araştırmaya başladım. Bu süreçte, gayrimenkul sektörünün Türkiye için yatırım yapılabilecek en uygun alanlardan biri olduğunu gördüm ve alanında dünyanın sayılı markalarından biri olan Re/Max'in ülke franchise haklarını satın aldım. RE/MAX Türkiye'nin ilk dönemde elde ettiği başarılar 


üzerinde franchise ile en yüksek pazar temre nedeniyle, Junior Chamber İstanbul tapayına sahip marka konumunda olan pazar payına sahip rafından düzenlenen 5. TOYP (The Re/Max Türkiye, markanın faaliyet gös- HAŞA Ouistanding Young Persons of the Wor- 


terdiği 105 ülke arasında ilk 5 içinde bu- 


Direktörü Murat Goldştayn, aynı zamanda kişisel hobileriyle de dikkat çeken bir isim. Türkiye'nin en büyük ev kütüphanelerinden birine sahip olan Goldştayn, okumayı ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi günlük yaşamının bir parçası haline getirmiş bir isim. Küçük yaşlardan beri çok sayıda sporla da ilgilenen Murat Bey, karate sporunda kahverengi kuşak sahibi... 


Murat Bey sizi biraz tanıyarak başlayalım...1997 yılında Türkiye'ye döndükten sonra yatırım yapabileceğiniz sektörleri araştırıp Re/Max'in ülke franchise haklarını aldınız. O süreci bizlere anlatır mısınız? 

1974 yılında doğdum. Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra, üniversite eğitimi için ABD'ye gittim. University of Southern California'nın Girişimcilik bölü- 


Re/Max Türkiye, 


markanın faaliyet : 
lunuyor. Başarılarıyla pek çok ödüle de gösterdiği 105 ülke rışmasında “İş dünyası ekonomi ve giri- 


değer görülen Re/Max Türkiye Bölge BİG İN simcilik” dalında birincilik ödülüne 


bulunuyor. 


Id - Dünyanın En Başarılı Gençleri) ya- 


layık görüldüm. Ayrıca 2001 yılında “Yılın Altın İş Adamları” seçiminde “Yılın Girişimcisi” ödülünü aldım. 2012 yılında 40 
yaş altındaki başarılı yöneticiler arasında gelecek vaat eden yöneticiler arasına girdim. Re/Max Türkiye'nin iki kez Avrupa'da yılın ülkesi seçilmesi ve çeşitli tarihlerde Re/Max'in dünya sıralamalarında Türkiye'nin en fazla gayrimenkul danışmanı artışı ve yeni franchise artışı sağlayan ülke örgütü olması gibi başarılar da beni gururlandırıyor. 


Re/Max Türkiye alanında en büyük markalar- dan biri. Şu an kaç bayisi bulunuyor. Ne kadar çalışanı var? 

Profesyonel gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmetleri sunan Re/Max Türkiye, franchise sistemi ile çalışıyor. Halen franchise ofis sayımız 270'in 


“Gayrimenkul sektöründe farklı uzmanlık ve deneyim alanları var. Ticari, lüks konut, arsa-arazi gayrimenkulleri olmak üzere kendi aralarında ayrılır. Bu başlıklar farklı profesyonellikler gerektirir. Biz de Re/Max olarak farklı dallarda, aynı kalite ve uzmanlık ile hizmet veriyoruz. Yer aldığımız tüm lokasyonlarda, gayrimenkul danışmanlığına yönelik hizmetleri aynı kalitede sunuyoruz. “ 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Söyleşi 


üzerinde ve bu sayı artmaya devam ediyor. Bu yılki hedefimiz en az 50 yeni ofis daha açmak. Re/Max şu anda markanın faaliyet gösterdiği 105 ülke arasında ilk 5 içinde bulunuyor. Re/Max, Türkiye'de emlak/gayrimenkul danışmanlığı alanında açık ara farkla en çok bilinen marka. Aynı zamanda en yüksek pazar payına ve en fazla sayıda gayrimenkul danışmanına sahip marka da yine biziz. 2017 yılında 1.500'ü aşkın takım arkadaşımızın Türkiye ekibine katılması ile birlikte toplam çalışan sayımız 
3 bin 450'yi aştı. 2018'de en az bin 600 kişiyi daha 
ekibimize katmayı amaçlıyoruz. 


Sektörde markalı markasız pek çok emlak danışmanlığı firması var. Rekabetin zor olduğu bir sektör diyebilir miyiz? 
Türkiye gibi büyümekte ve gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkelerde rekabet çok yoğun yaşanıyor. 
Bu bizim sektörümüz için de geçerli. Ancak bundan şikayetçi değiliz. Rekabet bizim için daha iyisine ulaşmayı ve en iyi hizmeti sunmayı sağlayan önemli bir itici faktör. Rekabet, zaman zaman sektördeki diğer meslektaşlarımızla iş birliği yapmamıza engel değil. Birlikte çalışarak, bazı proje, satış ve kiralamalarda beraber işlemi tamamladığımız da oluyor. Bu tür iş |ANA 7 
birlikleri ile bazen sonuca daha hız- ER 

lı varabiliyor, bazı durumları avan- Eyüp, Bakırköy ve 

taja çevirebiliyoruz. Re/Max dünya-  PEEGERÜ ii 

Ea , metrekare konut 

nın en büyük gayrimenkul fiyatlarındaki artışların franchising zinciri olarak, en çok Bekri gayrimenkul satışı gerçekleştiren  BSüMiiedi kurum olma özelliğine sahip. Entreprencur Dergisi'nin 2017 yılında 38'incisini yayınladığı Franchise 500 sıralamasında genel sıralamada 10'uncu, gayrimenkul kategorisinde ise ilk sırada yer alıyor. Halen dünya genelin- de 120 binden fazla gayrimenkul danışmanı mevcut ve yeni bölgelerde açılan yeni ofislerle birlikte bu sayı artmaya devam ediyor. Biz franchise'larımıza bağımsız bir şekilde şirketlerini yönetme esnekliğini tanıyan yenilikçi ve girişimciliği destekleyici bir anlayışa sahibiz. Tüm bunların da işaret ettiği gibi, franchise ile büyümek markamız açısından çok büyük öneme sahip. 


Markalı danışmanlık firmalarının avantajları neler? 
Çok sayıda avantajdan söz etmek mümkün. Her şeyden önce, aramıza yeni katılan ofisler ve Gayrimenkul Danışmanları, markamızın Türkiye'de 20 
yılda yarattığı marka bilinirliğinden ve başarısı ispatlanmış süreçlerinden hemen yararlanma olanağına kavuşuyorlar. Ayrıca sistemimizde bulunan, tümü temsil haklarına sahip olduğumuz, sözleşmeli 20 binden fazla gayrimenkul portföyünü müşterilerine sunabiliyorlar. Sağladığımız know-how, Re/ 


“Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra, üniversite eğitimi için ABD'ye gittim. University of Southern California'nın Girişimcilik bölümünü tamamladım. Sizin de belirttiğiniz gibi, 
1997 yılında Türkiye'ye döndüm ve hangi sektörlerin yatırım için ideal olduğunu araştırmaya başladım. Bu süreçte, gayrimenkul sektörünün Türkiye için yatırım yapılabilecek en uygun alanlardan 
biri olduğunu gördüm ve alanında dünyanın sayılı markalarından biri olan Re/Max'in ülke franchise haklarını satın aldım.” 
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“2018'in 2017'ye kıyasla çok daha dinamik bir yıl olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda biz de teknolojik ve dijital olarak daha büyük hedefler belirleyerek daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. 
“Her ailenin Re/Max'li bir gayrimenkul danışmanı olmalı” misyonumuzdan hareketle, halen ofisimizin bulunmadığı ya da sayısının az olduğu bölge ve ilçelerde maksimum ofis sayısı ile 


Max'lilere özel tasarladığımız yirminin üzerinde eği- tüm programı, sektöründe öncü konumda olan marka iletişimi faaliyetlerimizden yararlanmak, yalnız başına faaliyet göstermeye kıyasla çok büyük artılar. 
Bunlara ek olarak, yatırım maliyetlerimizin birçok sektöre göre daha düşük olması, girişimciler için çok büyük bir avantaj. Ayrıca stok ve personel maliyetinin bulunmaması, uzun vadeli bir iş olması, girişimcilerin kendi özelliklerini işlerine yansıtabilmeleri gibi artılardan dolayı da gayrimenkul sektörünü tercih etmelerinin ve bu alanda Re/Max gibi kurumsal, lider bir global marka ile çalışmalarının girişimcilere son derece yararlı olacağına inanıyorum. 


İstanbul'da son dönemlerin en çok değer artışı gösteren bölgeleri neler? 

İstanbul'da son bir yıl içinde özellikle Şile, Eyüp, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerindeki metrekare konut fiyatlarındaki artışların ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. 


Lüks konut tarafı nasıl? Bu konuda yetişmiş özel danışmanlarınız var mı? Nasıl hizmet sunuyorsunuz bu tarafta? 

Gayrimenkul sektöründe farklı uzmanlık ve deneyim alanları var. Ticari, lüks konut, arsa-arazi gayrimenkulleri olmak üzere kendi aralarında ayrılır. Bu başlıklar farklı profesyonellikler gerektirir. 
Biz de Re/Max olarak farklı dallarda, aynı kalite ve uzmanlık ile hizmet veriyoruz. Yer aldığımız tüm lokasyonlarda, gayrimenkul danışmanlığına yönelik aynı hizmetleri aynı kalitede sunuyoruz. 


Emlak Türk insanı için her zaman en önemli yatırım aracı olmuştur. Bu hala böyle mi? 
Gayrimenkul Türk insanı için kuşkusuz her dönemde en önemli yatırım araçlarından biri olmuştur. Yatırım araçlarının kullanım yoğunluğuna baktığınızda, birinci sırada en geleneksel yatırım aracı olan altın geliyor. Ancak bu tercih kolay açıklanabilir bir konu çünkü küçük tasarruflarla alımı yapılabiliyor. Örneğin cebinizdeki 250 TL ile gidip altın alabilirsiniz. Ancak gayrimenkul, pek çok insan için nihai hedef. Herkes daha iyi bir ev hayalini kurar; bunun yanında ikinci, üçüncü gayrimenkul için plan yapmak da hiç olağan dışı değildir. Yıllık bazda gerçekleşen yaklaşık 2,5 milyon adetlik tapu işlemi, gayrimenkul yatırımı yapma- nın ülkemizde ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor. 


İş dışında da siz oldukça aktif birisiniz. Eğitim ve kişisel gelişime meraklısınız bildiğimiz kadarıyla öyle değil mi? 

Kesinlikle. Eğitim ve kişisel gelişim alanlarına tutku ile bağlıyım diyebilirim. Ülkemizin en büyük ev kütüphanelerinden birine sahibim ve bunu 


genişleyeceğimiz bir yıl planlıyoruz. © 


açıkça dile getirmekten de gurur duyuyorum. 
Okumak, uzay çalışmalarını ve teknolojik gelişmeleri takip etmek günlük yaşamımın önemli bir parçasını oluşturuyor. 


Teknoloji ile aranız nasıl, yakından takip eder misiniz? 

Teknolojik yenilikleri düzenli olarak izliyor ve gerek kişisel yaşamımızda gerekse de Re/Max Türkiye'nin işleyişinde uygulama yoluna gidiyoruz. Türkiye'de ilk gayrimenkul araması yapılan internet sitesini işlerliğe kavuşturan kurumuz. 
Uzun zamandır, pazarlama faaliyetlerimizi büyük ölçüde yalnızca dijital platformlardan gerçekleştirme yoluna gittik. Hedeflerimiz arasında sanal gerçeklikten daha yoğun yararlanmak bulunuyor. 
Bu yıl yatırımlarımızı iki alana yoğunlaştıracağız: Teknoloji ve eğitim. Bu iki alan Türkiye'de bulunduğumuz 20 yıl boyunca her zaman öncelik ve önem verdiğimiz alanlar oldu. Bu durum 2018'de de devam edecek. İnovatif düşünmeye gayret ediyoruz; bunun için de teknolojinin gücüne inanıyoruz. Portföyümüzü daha teknolojik olarak sunma ve tanıtma amacıyla sanal gerçeklikten (VR) yararlanmak üzere çalışmalarımız var. 


Ne tür saatleri seversiniz? En sevdiğiniz markalar hangileridir saatte? 

Ben saat takmıyorum. Pop Art akımının öncülerinden Andy Warhol'ün “Zamanın bir şeyleri değiştirdiği söylenir ama aslında onları değiştirmesi gereken sizsiniz” sözünü çok seviyorum. Zaman benim için değişimle eş anlamlı ve değişimi başlatacak olan da saat değil, benim diye düşünüyorum. 


Son olarak eklemek istediklerinizi soralım... 

2018'in 2017'ye kıyasla çok daha dinamik bir yıl olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda biz de teknolojik ve dijital olarak daha büyük hedefler belirleyerek daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. 
“Her ailenin Re/Maxli bir gayrimenkul danışmanı olmalı” misyonumuzdan hareketle, halen ofisimizin bulunmadığı ya da sayısının az olduğu bölge ve ilçelerde maksimum ofis sayısı ile genişleyeceğimiz bir yıl planlıyoruz. m 


“Spor, hem ruhsal hem de bedensel olarak kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. 
İlgilendiğim spor dallarında ilk sırada karate geliyor. Halen, bu sporda en üst seviyeyi temsil eden siyah kuşağın bir altındaki 


seviye olan kahverengi kuşaktayım. Ayrıca Adalar 


güzergahında rüzgar sörfü 


Küresel sorunları teknoloji ile yoluyla çözecek liderleri bir araya getiren Singularty University'nin de aktif bir öğrencisisiniz. Bu alanda ne tür çalışmalarınız var, bizlerle paylaşır mısınız? 
İstanbul Şubesi'nin organizasyonlarına düzenli olarak katılıyorum. Amsterdam'da gerçekleşen programlara da 3 yıldır katılım gösteriyorum. Online duyurularını kendi sosyal medya hesaplarımında da yapmaya çalışıyorum. 


Spor konusunda da iddialı olduğunuzu öğrendik. Hangi sporlarla uğraşıyorsunuz? 
Spor, hem ruhsal hem de bedensel olarak kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. İlgilendiğim spor dallarında ilk sırada karate geliyor. Halen, bu sporda en üst seviyeyi temsil eden siyah kuşağın bir altındaki seviye olan kahverengi kuşaktayım. Ayrıca Adalar güzergahında rüzgar sörfü yapıyor ve aktif bir biçimde bisiklet kullanıyorum. 


Kaç saat spor yapıyorsunuz? 
Haftada 3 gün, günde 1.5 saat. 


Giyim ve ayakkabı konusunda da iddialı mısınızdır? 
“İddialıyım” demek fazla iddialı olur (gülüyor). 
Bir tarzım olduğunu düşünüyorum. Tarzımı yansıtacak ürünleri tercih ediyorum. 


yapıyor ve aktif bir biçimde bisiklet kullanıyorum.” 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ NEHRİ 

MISSISSIPPPNİN HEMEN KIYISINDA, CAZIN 

KALBİNİN ATTIĞI, EĞLENCE DİYARI NEW 

ORLEANS BELKİ DE AMERİKANIN EN 
GÜZEL ŞEHRİ... 


YAZIVE FOTOĞRAF: GÜNNUR GÜNDÜZ AYAR 


ünyanın en büyük dördüncü nehri Mississippi nin hemen kıyısında, cazın kalbinin attığı, eğlence diyarı New Orleans 

belki de Amerika'nın en güzel şehri... 
Amerika, Afrika, İspanyol ve Fransız kültürlerinin zaman içerisinde kaynaşması ile ortaya harika bir şehir çıkmış, adına da New Orleans demişler... 
Böylesine kendine has bir sentez, dünyanın hiçbir şehrinde yoktur. Mimarisinden yemeklerine, müzik anlayışına kadar her alanında etkisini gösteriyor. 
Amerika Birleşik Devletleri'nin güney bölgesinde Louisiana Eyaleti'nin en büyük şehri ünvanını taşıyan New Orleans'a eyaletin ve şehrin başharflerini alarak kısaca 'NOLA' deniliyor. 


300 yıllık tarihi geçmiş... 

1700'lü yılların başında Fransızlar tarafından kurulan şehir, ismini Fransız dük Philippe d*Orelans'tan almış. Bir dönem İspanyolların eline geçmişse de bu süreç kısa sürmüş. 1800'lerin başında Amerikalılara geçen şehirde Fransız etkisi kalıcı olmuş. 
Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki Amerika'nın gördüğüm en farklı, en renkli şehri. Merkezinde yer alan French Çuarter bölgesindeki evler; ferforje parmaklıklı balkonlarından sarkan çiçekleri ile özel bir doku oluşturmuş ve genel olarak alçak binalar şeklinde inşa edilmiş. Şehrin biraz dışına çıktığınızda ise rengarenk ahşap binalar, hemen hemen hepsinin verandasına yerleştirilmiş sallanan sandalyeleri ile içinize müthiş bir huzur veriyor. 
Şehrin hem tarihi değeri olan hem de harika mimarisi ile sizi etkileyecek en güzel evlerinin yer aldığı bölge ise Garden District. Ayrıca ünlü Lafayette Mezarlığı da burada bulunuyor. 
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“1700'LÜ YILLARIN BAŞINDA 
FRANSIZLAR TARAFINDAN 
KURULAN ŞEHİR, İSMİNİ, 
FRANSIZ DÜK PHILIPPE 
D'ORELANS'TAN ALMIŞ.” 
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Şehrin mezarları ve Voodoo efsaneleri... 

New Orleans'ta mezarlar, şehrin deniz seviyesinin altında olması sebebiyle toprak üstünde yer alıyor. Birbirinden farklı boyutlarda, yer yer kutu kutu üstüste ya da görkemli tek kişilik yapılardan oluşan mezarlar şehre bir farklılık katmış. Özel mimarisi sebebiyle de birçok filme ev sahipliği yapmış. Son günlerin ünlü Amerikan dizisi Originals'ın çoğu sahnesi de Lafayette Mezarlığı'nda geçiyor. Hem dizinin tüm dünyada popülerliği hem de 1800'lü yıllarda yaşamış Afrika kökenli Voodoo Kraliçesi Marie Laveau'nun mezarı oldukça gizemli bulunduğu için şehrin mezarları, özel turlar ve rehberler eşliğinde ziyaret ediliyor. Yüzlerce yıllık geçmişi, kendine has hikayesi olan her binası, her kaldırımı ile özellikle derinlere işlemiş Vodoo efsanelerinin, hayalet hikayelerinin anlatıldığı bu turlar gerçekten çok ilgi çekiyor. 

Şehrin önemli bir motifi haline gelmiş Voodoo, Afrika kökenli köleler ile gelmiş ve yerleşmiş. Bir zamanlar Kongo Meydanı'nda danslar ve davul ritmleri ile kendi ayinlerini gerçekleştirmeye izinleri olan kölelerin zaman içinde hristiyanlaştırma çalışmaları ile ayinleri yasaklanmış ve gizliden yapılır olmuş. Böylece daha 


gizemli olarak yürütülen ritüeller, şehirde bugün halen varlığını sürdüren voodoo ile hüküm sürmeye devam etmiş. Şehirde halen birçok voodoo malzemesinin, her derde deva farklı farklı vodoo bebeklerinin satıldığı dükkanlar bulunuyor. Voodoo'ya merakınız varsa New Orleans Tarihi Voodoo Müzesi'ni ve ünlü Voodoo Kraliçesi Marie Laveau'nun evini mutlaka ziyaret edin derim. Ben bir yandan ürktüm ama bir yandan da oldukça çekici buldum. 


Eğlencenin her daim adresi Bourbon Caddesi... 
Şehrin en renkli sokağı Bourbon. Gece gündüz deme- den her daim parti havasında, canlı müzik performansları, neon ışıkları ile heyecanın hiç eksilmediği bir sokak. Eğlencenin doyasıya yaşandığı bu sokağın bir paraleline geçtiğinizde ise şehir bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Nezih restoranları, antikacıları, sanat galerileri ile eğlenceyi farklı yorumlayanlara hitap ediyor. 
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Şehrin caz hali... 

New Orleans, cazın doğduğu şehir olarak bilinir. Pamuk ve tütün tarlalarında çalıştırılmak üzere Amerika'ya getirilen Afrikalı kölelerin, yanlarına kendi müzik aletlerini almalarına izin verilmemiş ama geleneklerini ve ruhunu getirmelerine engel olamamışlar. Şehrin meydanlarında toplanıp hüzünlerini, özlemlerini dile getirerek müziklerini yapan köleler zaman içerisinde kilise müzikleri ile kendi yöresel ezgilerini, ritmlerini birleştirerek caz müziğinin doğuşunu sağlamışlar. 

Cazı doğduğu topraklarda dinlemek isterseniz Bourbon veya Frenchmen sokağındaki caz kulüplerine mutlaka bir uğrayın. Ama kaliteli müzik için mutlaka rezervasyon yaptırmayı unutmayın. 


“ŞEHİRDE HALEN BİRÇOK VOODO0 
MALZEMESİNİN VE HER DERDE DEVA 
FARKLI VODOO BEBEKLERİNİN SATILDIĞI DÜKKANLAR BULUNUYOR” 


Mardi Grass Festivali... 

Rio Karnavalı'ndan sonra dünyada en popüler olarak kabul edilen Mardi Grass, özellikle New Orleans'a has bir karnaval. “Tombul Salı” anlamına gelen karnaval, Hristiyanlıktaki büyük perhiz öncesinde Paskalyadan 
47 gün öncesine gelen salı günü kutlanıyor. Karnaval 
süresince şehir, geçit törenleri ve konserler ile rengarenk giyinmiş maskeli kişilerin eğlencesine ev sahipliği yapıyor. Karnavalın sembolü ise daire şeklinde tarçınlı hamur ve üstüne mor, yeşil, altın renkli şekerlemeler ile süslenmiş King Cake (Kral Keki) ve boncuklar... 
Balkonlardan, geçit arabalarından mor, yeşil ve sarı boncuk kolyeler atılıyor. Bunları yakalamak da ayrı bir eğlence. Mor adaleti, yeşil inancı, altın rengi ise gücü simgeliyor. Zamanla farklı renkte kolyelerde eklenmiş. 
Maarifet ise boncukları yere düşmeden yakalamakta. 
Ben gittiğimde henüz festival başlamamış ama hazırlıkları sürüyordu. Meydana kurulmuş sahnede canlı müzik ve rengarenk kıyafetler giymiş keyifle dans eden insanların arasına katılmak çok keyifli gelmişti bana. 
Bir de balkonlardan atılan kolyeleri kapınca, çocuklar gibi sevinmiş; karnaval ruhunun bir anda iliklerime kadar işlediğini hissetmiştim... 
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2017 YILINDA MERCEDES-BENZ SATIŞLARI DÜNYADA 2,3 MİLYON 
ADEDE ULAŞARAK BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA YÜZDE 9,9 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ. MERCEDES-BENZ PREMIUM SEGMENTTEKİ 


LİDERLİĞİNİ BU YIL DA SÜRDÜRÜYOR.. 
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ükrü Bekdikhan, 26 yıldır 

Mercedes-Benz ailesinin 

bir üyesi olarak görev yapıyor. Hali hazırda Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu 
İcra Kurulu Üyesi olan Bekdikhan'dan markanın Türkiye pazarındaki hedeflerini, premium segmentteki yeni modellerini, yatırım planlarını ve sponsorluklarını dinledik. Türkiye'de ilk defa giriş yapacakları elektrikli segment konusunda da 2018 yılı için oldukça heyecanlı olduklarını hatırlatarak sizleri söyleşimizle başbaşa bırakalım... 


Şükrü Bey otomotiv sektörüne gireli ne kadar oldu? 


26yıl önce Mercedes-Benz Türk ailesine katıldım. 
2009 yılında Mercedes-Benz Türk Otomobil Gru- 
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“2017 yılında Mercedes- 
Benz satışları dünyada 2,3 milyon adede ulaşarak bir 

önceki yıla oranla yüzde 9,9 büyüme gerçekleştirdi ve 
Mercedes-Benz premium segmentte bu yıl da lider 

oldu. Türkiye'de ise premium segmentte 25 bini aşan satış rakamına ulaştı ve ilk sıradaki yerini korudu.” 


bu Bölüm Müdürü olarak atandım. 
Bugün “Mercedes-Benz Otomobil 
Grubu İcra Kurulu Üyesi” olarak görevimi sürdürüyorum. Markanın ve şirketimizin parlayan yıldızı altında uzun yıllardır çalışıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. 


Mercedes-Benz çok uzun yıllardır 
Türkiye pazarında. Üretim üstlerinden biri olarak da ülkemizi seçmiş durumda. Bu markanın Türkiye'ye olan güveninin de bir göstergesi sanıyoruz değil mi? 
Mercedes-Benz Türk, bugün 1,14 milyar Euro'yu aşan yatırımıyla Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri. Bugün üretim, Ar-Ge ve IT ağı ile Almanya'daki merkez fonksiyonlar içinde çok önemli bir yere sahibiz. Şirketimiz, 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kuruluşundan bugüne Türkiye'deki otobüs ve kamyon üretiminde sanayinin gelişmesine öncülük ederek dünyaya da örnek oldu. Bu sebeple 50 
yıl boyunca Türkiye'deki üretim tesislerine yapılan yatırımlar arttı, hatta Türkiye'ye ilave sorumluluklar verildi. Mercedes-Benz Türk, günümüzde üretim faaliyetlerinin yanı sıra küresel ekosistem içinde geniş yelpazede ürün ve hizmet üretiyor ve ihraç ediyor. Türkiye'ye artarak devam edilen yatrımların en önemli sebeplerinden biri de başarıyı kanıtlamış, yüksek kalifikasyona sahip çalışanlarımız. Bu da markanın Türkiye'ye olan güveninin ve yatırımlarının sürdürüleceğinin göstergesi diyebiliriz. 


Lüks otomotiv pazarının da hem Türkiye'de hem de dünyadaki öncülerinden biri şüphesiz. 
Bu yıl satış hedefleriniz neler? 

2017 yılında Mercedes-Benz satışları dünyada 2,3 
milyon adede ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde 9,9 büyüme gerçekleştirdi ve Mercedes-Benz premium segmentte bu yıl da lider oldu. Türki- 


ye'de ise premium segmentte 25 bini aşan satış rakamına ulaştık ve ilk sıradaki yerimizi koruduk. 
2018 yılında ise satışlarımızın, geçtiğimiz yıla paralel bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 
Bir yandan ürün portföyümüzdeki CLS, A-Serisi, C-Serisi, G-Serisi modellerini yenilerken diğer yandan 2018 yılında elektrikli smart ve GLC hibrit gibi özel modellerimizi Türkiye pazarına sunmaya başlayacağız. Türkiye'de ilk defa giriş yapacağımız elektrikli segmenti bizi 2018 yılı için oldukça heyecanlandırıyor. 


Üst segment pazarı Türkiye'de nasıl bir pastaya sahip? 

Bildiğiniz gibi Türkiye'de 1.6 litre üzerindeki araçlara uygulanan vergiler hali hazırda yüksek iken; 2.0 litre üzerindeki araçlarda vergi oranları daha da yükseliyor. Buna paralel olarak son yıllarda üst 


“26 YIL ÖNCE MERCEDES-BENZ 
TÜRK AİLESİNE KATILDIM. 2009 
YILINDA MERCEDES-BENZ TÜRK 
OTOMOBİL GRUBU BÖLÜM 
MÜDÜRÜ OLARAK ATANDIM. 
BUGÜN “MERCEDES-BENZ 
OTOMOBİL GRUBU İCRA KURULU 
ÜYESİ” OLARAK GÖREVİMİ 
SÜRDÜRÜYORUM.” 


segment araçların pazar payları azalış eğilimi gösteriyor. 2017 yılında üst segmentteki araçların (E ve F Segmenti) pazar payları toplam pazarın yüzde 4 ünü oluşturdu. Buna istinaden pazarın diğer segmentlerinde ve özellikle D segmentinde 1,6 It motor hacminde seçenekler sunabildiğiniz zaman başarılı olup, adetlerinizi korumak mümkün olabiliyor. Biz de ürün portföyümüzdeki çeşitlilikle bu segmentlere hitap ederek Premium segmentinde iki yıl üst üste birinci olarak liderliğimizi 


koruduk. 


Hazır konu üst segmentten açılmışken sizin de yeni modelleriniz hakkında bilgi rica edelim. 
Bu segmentte hangi modeller ile iddialısınız? 
Mercedes-Benz olarak her segmentte binek ya da SUV Premium modellerimizle iddialıyız. Markamızın amiral gemisi olan S-Serisi, 2017'de yenilenerek Türkiye pazarındaki yerini aldı ve bir kez daha segment liderliğiyle yılı tamamladı. Şubat 2018'de yenilenen S-Serisi Coup&'yi de pazara sunduk. Bu iki modelimiz otomotiv sektöründe gelinen noktayı temsil eden, lüks, konfor, güvenlik ve teknoloji anlamında standartları belirleyen otomobiller. Yenilenen E-Serisi'ni de 2016 yılında pazara sunduğumuzda büyük bir ilgiyle karşılaştık. E-Serisi ndeki Sedan, Estate, All-Terrain, Coupe ve Cabriolet olmak üzere 5 farklı gövde seçeneğiyle hemen hemen her ihtiyaca cevap veren bir ürün yelpazemiz oldu. Arazi araçları arasındaki ikon modelimiz G-Serisi Ocak ayında yenilenmiş haliyle karşımıza çıktı. Bu modelimiz için çok özel siparişler almaya devam ediyoruz. Yeniliklerimiz tamamen yenilenen CLS ile sürecek. 4 kapılı coupe anlayışıyla yollara çıkan CLS'nin üçüncü jenerasyonunu nisan ayından itibaren Türkiye yollarında göreceğiz. Ayrıca Türkiye'de en çok sattığımız ve sınıfının lideri konumundaki C-Serisi modelimizi de bu yıl yenileyerek ağustos ayında müşterilerimizin beğenisine sunacağız. 
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Son yıllarda çok dikkat çeken konulardan biri de otonom sürüş... Bu konuda markanın çalışmaları neler? Yeniliklerden bahseder misiniz? 
Otonom sürüş konusunda Mercedes-Benz, teknolojik yolculuğunu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Mevcut modellerimizden E-Serisi ve S-Serisinde otonom sürüşe giden yolda bir kilometre taşı olan yarı-otonom sürüş özelliği DRIVE PI-LOT sistemini tanıttık. Her türlü yol koşulunda (otoyollar, şehirlerarası yollar ve şehir içi) sadece 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«MERCEDES-BENZ OLARAK 
HER SEGMENTTE BİNEK YA 
DA SUV PREMIUM 
MODELLERİMİZLE 
İDDİALIYIZ.YENİLİKLERİMİZ 
TAMAMEN YENİLENEN CLS 


İLE SÜRECEK» 
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önde giden araca doğru olan mesafeyi otomatik 
olarak korumakla kalmayan, aynı zamanda 210 
km/sa hıza kadar şeritte kalarak onları takip edebilen bu sistem, sürücüyü çok şeritli yollardaki sollama manevralarında da destekliyor. Sürücünün şerit değiştirmek üzere iki saniye süreyle sinyal vermesiyle devreye giren Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı, sürücünün geçmek istediği şeridin uygun olması halinde direksiyona müdahale ederek aracın o şeride geçmesine yardımcı oluyor. 
Sürücü ise bu süreçte sadece şerit değişikliğini takip ediyor. Mercedes-Benz, otonom sürüş teknolojisinde sensör füzyonu kullanıyor. Kameralar, ultrason ve radar gibi farklı sensörlerden gelen veriler, akıllıca birleştiriliyor ve analiz ediliyor. Bu durumda sürücüye de bu güvenli ve konforlu yolculuğun tadını çıkarmak kalıyor. 


Otonom sürüşün tamamıyla hayatımıza girmesi için ne kadar bir süre var sizce? 
Mercedes-Benz'in konsept araçlarına baktığımızda gelecekte kontrolün sürücüden otomobile geçtiği, otomobillerin bir konfor alanına dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Özellikle otonom sürüş teknolojisi ile birlikte sürücüler yolcu konumuna geçecek ve trafikte geçireceğimiz vakit bizler için kayıp değil hobilerimizi gerçekleştirebileceğimiz, dinlenebileceğimiz, çalışabileceğimiz yeni bir vakit haline gelecek. Trafik güvenliği açısından otonom sürüş henüz sadece Türkiye'de degil, dünyanın diğer ülkelerinde de yasalaşmadı ancak yepyeni tasarımlara ve birçok teknolojik yeniliğe sahip “akıllı” otomobiller bizi bekliyor diyebiliriz. 


Elektrikli otomobil üretimi konusunda markanın planları ne? 

Dijitalleşmenin hızlanması, sürdürülebilirlik politikalarının yaygınlaşması ve müşteri tercihlerindeki değişimler otonom sürüş, elektrikli araçlar ve bağlanılabilirlik gibi teknoloji bazlı trendleri gündeme getiriyor. Çok yakın bir gelecekte otomobilde geleceğin teknolojisi e-otomobiller olacak. Mercedes-Benz'in EO markası altında gelecekteki elektrikli modellerine dair ön sunumlar dünyanın çeşitli otomobil fuarlarında sergilendiler. “His ve Zeka”yı birleştiren Mercedes-Benz EO, elektrikli otomobillere ait ürün, hizmet, teknoloji ve yeniliklerden oluşan bir anlayışı yansıyor. 2020 stratejimiz olarak açıkladığımız CA-SE ise şüphesiz, otomobil dünyasının geleceğini değiştiriyor. CASE ismi “Connected”, “Autonomous”, “Shared & Service” ve “Electric Drive” kelimelerinden geliyor. Karbon emisyonunu sıfıra indiren elektrikli otomobiller tüketim trendlerini de belirleyecek. Sensörlerle güçlendirilen otonom sürüş de tüketicilerin tercihlerinde önemli olacak. Mercedes-Benz olarak, bu özelliklerin tümünü kapsayan bir strateji oluşturmakta ve bu alandaki iddiamızın altını çiziyoruz. Bu 


strateji doğrultusunda Mercedes-Benz tüm otomobil modellerini adım adım elektrikli motor ile donatacak. 2025 yılına kadar smart'tan tüm SUV 
modellerimize kadar her segmetten toplamda 10 
adet elektrikli yeni modelin globalde satışa sunulması hedefleniyor. Yine 2025 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillerin toplam Mercedes-Benz otomobil satış adetlerinin yüzde 15 ila 25'i arasında bir pay alması bekleniyor. Bu tabii ki gerekli altyapının geliştirilmesi ve müşteri tercihlerine bağlı. 


Mercedes-Benz satış öncesi ve satış sonrası üst düzey müşteri hizmetleri hakkında da bilgi almak isteriz. Sizi rakiplerinizden farklı kılan ayrıcalıklarınız neler? 

Liderlikte ve sektörde başarılı olmak için müşteri memnuniyetini ve motivasyonu her zaman üst seviyelerde tutmak gerekiyor. Mercedes-Benz Türk olarak hiçbir zaman müşterilerimizin yorum ve beklentilerini kulak arkası etmedik, etmeyeceğiz de. Örneğin, müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek adına bayilerimizin dijital alt yapısını 


zenginleştirdik; internet üzerinden servis randevusu ve internet üzerinden test sürüşü randevusu gibi uygulamaları hayata geçirdik. Mükemmel müşteri deneyimine yönelik bayi ağımızın satış ve satış sonrası alanlardaki yeni yatırımlarımız da hız kesmeden devam etti. Son iki yılda Mercedes-Benz yetkili bayileri otomobil alanında 100 
Milyon Euro tutarında yeni yatırım yaptılar. Bizim için sırf satış değil satış sonrası hizmetler de bir o kadar önemli. Sektörde başarılı olmak için satış sonrası hizmetlerde de kendimizi her zaman geliştirip müşterilerimizin beklentilerini en güzel şekilde karşılamamız gerekiyor. Türkiye'deki yarım asırlık varlığımız boyunca her zaman buna önem verdik ve vermeye de devam edeceğiz. 
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Biz bu konuda beklentileri karşılıyor olacağız ki, müşteri memnuniyeti araştırmalarında da Satış Sonrası Hizmetler alanının I numaralı premium markası olarak yerimizi korumaya devam ediyoruz. 


Sizi moda haftasının uzun bir zamandır sponsoru olarak görüyoruz. Bu sponsorluğu da konuşalım isteriz. Nasıl bir işbirliğiniz var. Bu yıl Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da neler olacak? 


«MERCEDES-BENZ FASHITON 
WEEK İSTANBUL BİZİM 
TÜRKİYE ÇAPINDAKİ EN BÜYÜK SPONSORLUKLARIMIZDAN BİRİ 
VE BU SPONSORLUĞUN ıo UNCU 
SEZONUNU GERİDE BIRAKMIŞ 
OLMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK 
VERİCİ.» 
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Mercedes-Benz Türk olarak tüm sponsorluklarımızda uzun vadeli bir işbirliği hedefliyoruz, bu anlamda Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul bizim Türkiye çapındaki en büyük sponsorluklarımızdan biri ve bu sponsorluğun 10 sezonunu geride bırakmış olmak bizim için mutluluk verici. 10 sezondur Türk moda sektörüne kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz. Bu ay 11'inci sezonda ise özel bir görsel arşiv niteliğindeki kitap projemiz ile bu 10 sezonu ve sektöre kattıklarımızı ölümsüzleştiriyoruz. Bu sezon moda haftası takviminde yine sektörün tecrübeli isimleri ve genç 


“DENİZ VE YELKEN 
TUTKUNUYUM. VAKİT 
BULABİLDİĞİM ZAMANLARDA 
1SAAT İÇİN BİLE OLSA DENİZE 
AÇILABİLMEK VE RÜZGARI 
YÜZÜMDE HİSSETMEK 
VAZGEÇEMEYECEĞİM 
KEYİFLERDEN.” 


tasarımcılar yer alacak. Kısacası önümüzdeki sezonun da sadece koleksiyonların sergilenmediği, her yönüyle modanın konuşulduğu dolu dolu bir hafta olaca- 


ğını söyleyebiliriz. 


Biraz da sizle ilgili sorulara geçelim. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? 
Ailemle vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Eşim ve iki oğlumla seyahat etmek, yeni kültürleri tanımak ve yeni mekânları keşfetmek bizler için çok değerli. Sinema, tiyatro, müzikal gibi içinde bulunduğumuz bu mega kentin bize sunduğu kültürel ve sanatsal etkinlikleri de ailecek yakından takip et- 


meye çalıştığımızı söyleyebilirim. 


Hobileriniz ya da koleksiyonerliğiniz var mı? 
Deniz ve yelken tutkunuyum. Vakit bulabildiğim zamanlarda | saat için bile olsa denize açılabilmek ve rüzgarı yüzümde hissetmek vazgeçemeyeceğim 


“Bu sezon moda haftası takviminde yine sektörün tecrübeli isimleri ve genç 

tasarımcılar yer alacak. Her yönüyle modanın konuşulduğu dolu dolu bir hafta olacağını söyleyebiliriz.” 


keyiflerden. Gündelik koşuşturmanın dışına çıkıp, kendinizi dinleyebildiğiniz, geliştirebildiğiniz en değerli anları yelken sporunda yakalayabileceğinizi söyleyebilirim. 11 yaşında bir yelkenliyle uğraşmanın ayrı bir güç ve motivasyon kazandırdığını da belirtmeden geçemeyeceğim. 


Siz şu anda otomobilde hangi modeli tercih ediyorsunuz... 

Şu an günlük hayatımda Mercedes-Benz GLS modelini kullanıyorum. Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATTC ile kış şartlarında gösterdiği yüksek performans ve geniş iç kabini ile konforlu bir yolculuk deneyimi sunmasından dolayı tercih ettiğim bir otomobil. Tarihimizi yansıtan vazgeçilmez klasik Mercedes-Benz otomobillere baktığımızda ise tercihim ikonik bir tasarıma sahip ve ölümsüz model diyebileceğimiz SL 300 
modeli olurdu. G 
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Madridli Javier Goyeneche, okyanuslardan toplanan plastik atıkların geri dönüştürülmesi ile elde edilen ipliklerden kıyafet üretiyor; sürdürülebilir giyim markası Ecoalf'in kurucusu. 
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asifik Okyanusu'nda tamamı 

plastikten oluşan bir ada yer 

alıyor. Bu ada Pasifik Çöp Alanı veya Büyük Pasifik Çöp 
Girdabı olarak biliniyor ve Hawaii'nin kuzeyinde çöpten dev bir leke olarak görülüyor; burada okyanus akıntıları bir girdap oluşturuyor ve denizlerdeki tüm atıklar, özellikle de plastik olanlar, bu alanda toplanıyor. Bu büyük çöp birikintisi bilim insanlarını ve çevrecileri olduğu kadar, okyanuslardaki ekosiste- mi korumak adına gün geçtikçe daha fazla projeye imza atan şirketleri ve kuruluşları da endişelendiriyor. “Her birimiz katkıda bulunabiliriz elbette, ama yalnızca hepimiz bir araya geldiğimizde bir fark yaratabiliriz”, diye belirtiyor, Yacht Club Costa Smeralda'nın genel sekreteri Jan Pachner. Kendisi aynı zamanda ekim ayı başlarında Milano'da gerçekleştirilen denizde çevre koruma ve sürdürülebilirlik konulu One Ocean forumunun sözcüsüydü. UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu ve SDA Bocconi Sürdürülebilirlik Laboratuvarı desteğiyle gerçekleşen konuşmalar ve tartışmalar, insan ve deniz arasındaki sorumluluk ilişkisini tanımlayacak bir niyet bildirgesi olan Charta Smeralda'yı doğurdu. “Bu belgenin 
İtalyan ve diğer Avrupalı yat kulüpleri aracılığı ile tüm dünyaya yayılmasını umuyorum. Bu YCCS'nın bir marka etkinliği değil, bu sürekli gelişmekte olan bir etik kurallar operasyonu. Daha da inandırıcı olabilmek için önce kendimizden başladık; atıkların geri dö- 


Sürdürülebilirlik 


TIYA 
RŞI 


YÖNETİCİLER, ŞİRKETLER, ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLER VE DENİZCİLİK 
DERNEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ BİR 


GÖREV İÇİN BİRLEŞTİLER: 


DENİZİ VE OKYANUSLARI MODA KOLEKSİYONLARI, HI-TECH KOZMETİK 
ÜRÜNLER VE YENİLİKÇİ PROJELER 
YARDIMIYLA KORUMAK. 


ILARIA BARTOLOME!S 
ÇEVİRİ: ÇİĞDEM TÜMER 


nüştürülmesinde radikal seçimler yaparak, ekosürdürülebilir temizlik malzemeleri ve yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyi kullanarak”. Forum, Charta Smeralda dışında, oldukça iddialı bir hedef de belirledi; Ocean Literacy projesi ile denizleri koruma konularının alfabetik sıraya dizilerek 


açıklanması. “Bilim dünyasının küresel ısınma veya çevre konularında yaptığı açıklamaların çoğu zaman anlaşılması güç oluyor, özellikle de yeni nesil tarafından”, diye sözlerini sürdürüyor Pachner. Costa Crociere Foundation, Sahil Bekçileri projesi ile öğrencileri de düşünmüş. Robotik Okulu'nun ve Li- 


Yacht Club Costa 
Smeralda'nın genel sekreteri ve okyanusların korunması ile ilgili 
One Ocean adlı forumun sözcüsü 
Jan Pachner. 
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Hollandalı Boyan Slat 
(burada üstte), geri dönüştürülecek atıkların süzülüp, toplanması için denizdeki akıntılardan faydalanan, yüzer bariyer sistemi The 
Ocean Cleanup'ın (4. 
fotoğraf) fikir babası. 


1. Kotor Körfezi'ndeki 
Porto Montenegro yat limanı: denizlerin temizlenmesi için gereken teknolojilerin belirlenmesine destek veriyor. 


2. Adidas UltraBoost 
Uncaged Parley'nin 
9695'lik kısmı, Maldiv denizlerinden toplanan plastiğin geri dönüştürülmesi ile üretiliyor. 


3. La Mer Blue Heart, okyanusları koruma projelerini destekleyen kozmetik markasının; sınırlı sayıda üretilen kişisel bakım ürünü. 
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gurya Balıkçılık ve Çevre Gözlem 
Evi'nin katkıları ile oluşturulan bu projede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayı ile 200'den fazla yüksek okuldan seçilen öğrencilere, İtalya sahillerindeki bazı bölgelere giriş çıkışta bekçilik etme görevi verilmiş. Denizlerdeki kirlilik sorunu, Davos'taki son Dünya Ekonomi Zirvesi'nde her yıl en az 8 milyon ton plastiğin denize atıldığını bildiren bir dosya ile ele alındı. Bu atıkların birçoğu da balıklar tarafından yutulan ve böylece dünyanın yarısından fazlasının sofrasına ulaşan mikro boyuttaki plastikler. 
Aynı konu, bitkisel kaynaklardan elde edilen, tamamen çözünebilir bioplastik üreticisi Bio-on'un önderliğinde gerçek- 


leştirilen “Plastik sorunu, bilim gözüyle plastik kirliliği” oturumunda da tartışıldı. Aksiyona dönüştürülen planlara geçecek olursak, Boyan Slat'ın devrimsel nitelikteki projesi Ocean Cleanup hem ekonomik, hem de verimlilik açısından en sağlam çözümlerden biri. Bu genç Hollandalı projesinden ilk kez 2012'de bir Ted konferansında söz etmişti; bundan üç yıl sonra yüzer bariyer projesi gerçeğe dönüştü: yarattığı oluşumlar denizdeki akıntılardan faydalanarak atıkları filtreleyip, biriktirip, geri dönüşüme gidecek hale getirebiliyorlar. Porto Montenegro ise Seabin Project adlı bir pilot programın çözüm ortağı. Proje, marina- nın yer aldığı Kotor Körfezi'ne bırakılan 


atıkları süzmeye yarayan bir dizi denizaltı çöp kovası yerleştirilmesini konu alıyor. Lifestyle alanında da Javier Goyeneche, sürdürülebilir moda markası Ecoalf ile okyanusların korunmasına destek oluyor: koleksiyonu, denizlerden toplanan plastiklerin ve balıkçı ağlarının yeniden işlenmesi ile üretiliyor. “Oğlum Alfredo doğduğunda onun nesline nasıl bir dünya bırakıyor olduğumuzu düşünmeye başladım ve gördüklerim beni çok sinirlendirdi”, diye anlatıyor, markayı oğluna adadığını belirten Madridli işadamı. “Giysilere dönüştürdüğümüz hammaddeyi elde etmek için kullandığımız balıkçı teknesi filomuz, bu yıl yalnızca İspanya'da 300 ton atık toplayacak”. Adidas da bu alanda taşın altına elini koyanlardan; UltraBoost Uncaged Parley adlı sneakerların üst kısmı atıklardan elde edilen iplerle üretiliyor. Parley projesini okyanuslardaki hayatı desteklemeyi amaçlayan yaratıcı bir ekip ve fikir liderleri yürütüyor. Kozmetik alanında ise | Oral grubunun Biotherm markası bir dizi çevreci keşif gezisi düzenleyerek ve 9696 bio-çözünürlük oranıyla olağanüstü bir formüle sahip Water Lover Sun Milk adlı güneş sütünü piyasaya sunarak çevreye olan duyarrlılığını gösterdi. Este Lauder markası da 
La Mer Blue Heart Oceans Fonu ile denizi koruma adına çeşitli sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenliyor. 


BM ÇEVRE 
PROGRAMI 
#CLEANSEAS 
KAMPANYASINI 
BAŞLATTI 
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YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN 
ADETA BİR CAZİBE MERKEZİ OLAN 
İSTANBUL'DA PEK ÇOK MARKALI KONUT 
PROJESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR. 
BİZ DE “2018'İN EN TREND MARKALI 
KONUT PROJELERİ”Nİ SİZLER İÇİN İNCELEDİK... 


eçtiğimiz yılı fiyat artışıyla kapatan 

konut sektörü, 2018'e de güçlü bir 

başlangıç yapmıştı. Yılın ilk çeyreğini geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde veriler de markalı konut projelerine ilginin 2018'de de artarak devam edeceğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, yapılan düzenlemeler ve teşvik paketlerinin de hayata geçirilmesiyle önümüzdeki günlerde ivmenin daha da artacağını öngörüyorlar. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıların ilgisini çeken İstanbul'un, finansal bir merkez olması için yapılan çalışmalarların da etkisiyle, yabancılar için de cazibe merkezi olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Öte yandan turizm alanındaki olumlu gelişmeler de gayrimenkul sektörüne pozitif yansımaları olacak faktörler arasında görülüyor. Kısacası 2018 hem bireysel, hem kurumsal ve hem de yabancı yatırımcı sayısı açısından önemli bir artışın beklendiği bir sene olarak öne çıkıyor... Bu gelişmeler çerçevesinde İstanbul'da pek çok önemli markalı konut projesi de yükselmeye devam ediyor. Biz de 2018'in en trend markalı konut projelerini sizler için mercek 


altına aldık... 
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DAP YAPI 


VALİDEBAĞ KONAKLARI 


DAP YAPI, ANADOLU YAKASI'NIN EN DEĞERLİ DOĞAL ALANI VALİDEBAĞ KORUSU'NUN YANI BAŞINDA İNŞA ETTİĞİ VALİDEBAĞ KONAKLARI'NDA 84 AY 0 FAİZ KAMPANYASI VE 10 BİN 839 LİRADAN BAŞLAYAN SABİT TAKSİTLERLE AYRICALIKLARLA DOLU BİR YAŞAMIN KAPILARINI AÇIYOR... 


ayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi markalarından 

DAP Yapı, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan, sahip olduğu koru sayesinde doğa ile iç içe bir 

yaşam sunan Validebağ'da geliştirdiği Validebağ Konakları projesi ile lüks bir yaşamın kapılarını aralıyor. Yatay mimarinin 
en özel şekilde uygulandığı 5'er katlı toplam 319 konak ve 47 
mağazadan oluşan Validebağ Konakları, milyon 214 bin TLden başlayan fiyatlar ile estetik yönden üstün yaşam alanlarını bir arada sunuyor. 140 'dan 641'e varan daire alternatifleri ve 650 metrekareye kadar geniş daireler bulunan Validebağ Konakları'na imza atan DAP Yapı, sadece 10 bin 839 liradan başlayan sabit taksitlerle Validebağ Konakları'nda ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyor. Yeşilin tüm zenginliğini kuş cıvıltıları eşliğinde sunan koru manzarasına ek, geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet manzarasına hâkim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve süs havuzlarıyla şehrin merkezinde doğayla iç içe hayatın kapılarını aralıyor. 


“Validebağ, İstanbul'un, belki de Türkiye'nin en özel yerlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Bu önemli arazide yeşille ve doğayla bütünleşen konak mimarisinin en güzel örneğini sergiliyoruz. 
31 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek 84 Ay 
0 Faiz kampanyasıyla İstanbul'un merkezinde, 
Osmanlı Dönemi'nden bugüne ulaşan bu eşsiz yaşam alanına komşu yaşamak isteyenleri bu özel projeye davet ediyoruz. Bugüne kadar projemizden daire veya dükkân sahibi olanlar hatırı sayılı bir prim elde ettiler. 84 Ay 0 Faiz kampanyasıyla bu fırsatı vatandaşlarımıza yeniden sunuyoruz.” 
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016'nın ilk çeyreğinde yapımına başlanan 

ve Özak GYO'nun en büyük payla pilot 

ortağı olduğu Büyükyalı Projesi, İstanbulun Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi ulaşım akslarının kesiştiği ve denizle ilişkisi nedeniyle kısa sürede çok daha fazla değer kazanacak bölgesi Kazlıçeşme sahil yolunda yükseliyor. Büyükyalı, uzun süren bir projelendirme aşamasının ardından ortaya çıktı. Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık proje ile ilgili olarak “Sağlam adımlarla yepyeni bir konsept oluşturmak için büyük emek harcadık. Dünyadaki farklı örnekleri inceleyerek, İstanbul'a yakışacak güzellikte bir projeyi hayata geçirmek istedik. Biz Büyükyalı'da, sadece beton bloklardan oluşan apartmanlar yapmıyoruz. Yeni bir 'deniz semti oluşturuyoruz” diyor. “İnsan” ve “iyi yaşam” kavramlarını odağına alan, sakinlerine ve ziyaretçilerine her anlamda “iyi bir yaşam” sunmayı hedefleyen Büyükyalı'nın konseptini; yaya konforu, geleneksel mahalle kültürü, renkli sosyal yaşam, kültürel çeşitlilik, kalite gibi değerleri bir araya getiren ve “iyi yaşam” vizyonunu destekleyen “yeni şehircilik” akı- mı oluşturuyor. Projenin konsepti zamansız bir mi- 


mari anlayışla, yüksek kalite standartları doğrultusunda tasarlanmış. Akbalık, böylece nesilden nesile eşsiz bir miras bırakma imkanı sunduklarını ifade ediyor. Büyükyalı, deniz semti olmasının avantajını sadece kesintisiz deniz manzarasıyla değil, deniz ulaşımını günlük hayatın bir parçası haline getirerek de sunuyor. Proje; marinası ve özel deniz taksileriyle, İstanbul'da yoğun kullanılmayan deniz ulaşımını, günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Büyükyalı'nın mimari projesini, 200'den fazla ödülün sahibi İngiliz Chapman Taylor mimarlık ofisi üstleniyor. Projede, farklı tasarım yaklaşımlarını yansıtabilmek için iki farklı mimari grupla çalışılmış ve müşterilerin yaşam şekline uygun, 4 farklı tipte örnek daire tasarlanmış. Büyükyalı, İstanbul'un kara, deniz ve raylı sistem tüm yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada, Tarihi Yarımada'nın yanı başında yer alıyor. 111 dönümlük arazi üzerine inşa edilen projede yaşamın 2019'da başlaması planlanıyor... 
Sakinlerine ve ziyaretçilerine her anlamda “iyi bir yaşam” sunmayı hedefleyen Büyükyalı İstanbul örnek dairesinin, International Property Awards töreninde iç mimari alanında Avrupa'nın en iyisi ödülünü aldığını da ekleyelim. 


BÜYÜKYALI 


BÜYÜKYALI, ÖZAK GYO, ZİYLAN 
GAYRİMENKUL VE YENİGÜN İNŞAAT ORTAKLIĞINDA, EMLAK KONUT 
GÜVENCESİYLE HAYATA GEÇİRİLİYOR. 
MARMARA DENİZİ KIYISINDAKİ 
KAZLIÇEŞME SAHİL YOLUNDA YÜKSELEN BÜYÜKYALI, İSTANBUL'UN BOĞAZ 


HATTINI UZATARAK, YENİ BİR DENİZ 
SEMTİ KURUYOR. 
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TEKNİK YAPI 


SUADİYE SAHİL 


TEKNİK YAPI, SUADİYE SAHİL PROJESİ İLE SAHİLE SIFIR, BAĞDAT CADDESİ İLE İÇ İÇE ÖZEL BİR YAŞAM AYRILACAĞINI SUNUYOR... 


eknik Yapı, Suadiye'de denizin hemen yanına çok özel bir yaşam alanı tasarladı. İstanbul'un en kıymetli semtlerinden biri olan Suadiye'de ayrıcalıklı yaşam sunan Teknik Yapı, her anlamda ışık saçan ve 1 14 lüks rezidans daire ile Suadiye'nin değerine değer ekledi. Teknik Yapı olarak Bağdat Caddesi'ne ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Suadiye Sahil projesinin özellikle büyük dairelerden oluşacak şekilde projelendirildiğini ve dairelerin farklı ve seçkin bir yaşam tarzı sunan özelliklere sahip olduğunun altını çizdi... 


Her Kat, Tek Daire 

Projede yükselen 19 katlı rezidans binasının her katının tek bir daireden oluştuğuna vurgu yapan Umut Durbakayım “Kadıköy sakinleri- nin yaşam tarzına uygun büyük ve konforlu daireler hazırladık. Bu dairelerin yatırımdan daha çok yaşam amaçlı olacağını düşünüyoruz. 
Bu nedenle rezidans blokta yer alan dairelerin içinde kullanılan malzemeden, verilecek hizmete kadar her şeyin en iyisini sunuyoruz” dedi. 


Yüksek Kaliteyi Standart Olarak Sunuyor 

Teknik Yapı'nın geçmişin izlerini takip ederek geleceğin konfor anlayışıyla bütünleştirdiği Suadiye Sahil Sitesi, hayata zarafet katacak detaylarla dolu. Bu sitede A'dan Z'ye tüm detaylarda kalite hakim. 
Ankastre mutfak cihazlarından armatürlere, seramiklerden vitrifiye ürünlere kadar her parçada dünyaca ünlü markalar kullanılıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, spor alanları, fitness salonu, sauna, buhar odaları, her daireye 2 adet kapalı otopark, dinlenme ve yürüyüş alanları, akıllı ev otomasyon sistemi ve 7/24 güvenlik Suadiye Sahil'in standartları arasında yer alıyor. Projenin Suadiye Oteli'nin hemen yanında, sahile sıfır olması ve çevresinde marinalar bulunması özel ayrıcalıklarından sadece biri. Bağdat Caddesi'nin şık kafe ve mağazalarının yanı başında olması, projenin sadece Anadolu Yakası'nın değil tüm İstanbul'un en göz alıcı yerleşimlerinden biri haline getiriyor. 
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“2018 yılı başarılarla dolu geçecek bir yıl olacak. Elimizdeki tüm veriler ve hükümetin hayata geçirdiği tüm düzenlemeler bunu gösteriyor. Ayrıca 2018 yılında ev almayı kolaylaştıracak farklı teşvik paketlerinin de hayata geçirileceğini düşünüyoruz. Özellikle sektörün en büyük pazarı olan İstanbul, marka şehir olarak dünyanın dört bir yanından yatırımcının ilgisini çekiyor. Bu yıl bunun artarak devam edeceğini gerek ticari gerek coğrafi bir dağıtım merkezi olması noktasında daha da ilerleyeceğini düşünüyoruz. 
İstanbul'un global arenada finansal bir merkez olması için yapılan çalışmalarında daha da somut bir hale geleceği bir yıl olacak. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı kentsel dönüşüm sürecinin, deneyimlenerek görülen kötü niyetli kanmaların önüne geçecek yeni düzenlemelerle birlikte bu yıla da damga vurmasını bekliyoruz. Deprem gerçeğinin her geçen gün yaklaştığı bu zamanda, başta İstanbul olmak üzere ülkenin her kentinde büyük 


İNANÇ KABADAYI - EGE YAPI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


çaplı kentsel dönüşüm hamlelerinin atılacağını düşünüyoruz. 
Yoğun genç nüfus dışında, köyden kente göçün devam etmesi özellikle batıdaki büyükşehirlerde satış ve kira fiyatlarının yukarı yönlü gitmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun dışında yine 
2018 yılında, hayata geçen ve ihracına başlanan gayrimenkul 
sertifikası dışında taşınmazlara dayalı farklı menkul kıymetlerin çıkarılması teknik altyapı yatırımları devam edecektir. Özellikle turizm alanındaki olumlu gelişmeler, gayrimenkul sektörüne de olumlu yansıyacaktır. 2018, yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcı sayısında ciddi bir artış beklediğimiz bir yıl. Faiz konusu için ülkemiz ve ekonomi için çok önemli. Bu şekilde yatırımların artması ve istihdama olumlu katkı sağlanması teknik olarak çok zor. Konut kredilerinde ise yüzde 1'in üstünde her oran tüketiciyi yatırımdan uzaklaştırıyor. Sektöre talep çok yoğun ancak talebin realize olarak daha da fazla satışa dönmesi için faiz oranları en kritik konu.” 


EGE YAPI 


KORDON İSTANBUL 


LEVENT VE MASLAK'A KONŞU, TEME 2 
DAKİKA, HAVARAY VE METROYA YÜRÜME MESAFESİNDE İNŞA EDİLEN KORDON 
İSTANBUL 2019 YILI SONUNDA TESLİM EDİLECEK... 


ulunduğu bölgeye değer katan ödüllü 

projelerin markası Ege Yapı tarafından 

Levent ve Maslak'ın yanı başındaki lokasyonda, suyun kıyısında İstanbul'un Kordon'unda geliştirilen bir proje “Kordon İstanbul”. Toplam 2 etaptan oluşan Kordon İstanbul, bahçeli veya teraslı olmak üzere farklı seçenekli evlerin yanı sıra mağazaların da yer alacağı bir proje. 
Kordon İstanbul'un satış ofisinde örnek daire de 
241 olarak tasarlandı. Levent ve Maslak'a komşu, 
TEM'e 2 dakika, Havaray ve metroya yürüme mesafesinde inşa edilen Kordon İstanbul 2019 yılı sonunda teslim edilecek. Yeni hayata geçirilen dev kampanya kapsamında 84 ay Sıfır faiz fırsatıyla ve 3.300 TLden başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Kordon İstanbul'da 141 dairelere 544.000 TLden, 241 dairelere 876.000 TLden, 
341 dairelere 1.308.000 TLden, 3,541 dairelere 
1.349.000 TLden ve 441 dairelere ise 1.738.000 
TLden sahip olmak mümkün. 


Mart 2018 


93 


Real Estate 


NG GRUP 


NG RESİDENCE 


BASIN EXPRESS'TE HIZLA YÜKSELEN NG RESİ DENCE PROJESİ, SUNDUĞU KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANIYLA KONUT ALICILARINI KAZANÇLI YATIRIM FIRSATIYLA BULUŞTURUYOR.YAZIN TESLİM EDİLECEK PROJEDE KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANI 


İLE HERKESE ÖZEL ÇÖZÜM SUNULUYOR. 


eramik ve turizm sektöründe Türkiye'nin öncü markası NG Kütahya Seramik'in ilk büyük konut projesi olan NG Residence, sunduğu kazançlı yatırım fırsatını kişiye özel ödeme seçenekleriyle destekliyor. Yatırımcılara, kişiye özel ödeme planlarıyla birlikte, 4 bin 900 
'TUden başlayan taksit avantajı sunuluyor. Bulunduğu lokasyon avantajıyla gündelik yaşamın ve ticaretin merkezinde konumlanan NG Residence, sahip olduğu bu donanımıyla yatırımcılara üst düzey konforla donatılmış bir yaşam vaat ediyor. Proje 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 141 ve 
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241 seçeneklere sahip 306 daireden meydana geliyor. Şubat ayında 5 yıldızlı projede daire alan herkese, 5 yıldızlı NG Afyon ve NG Sapanca Otellerinde tatil fırsatı sağlanıyor. İstanbul'un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı'na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve 3'üncü Havalimanı bağlantı yollarına 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence, metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede yer alıyor. Mimari duruşu, kullanılan 


malzeme, işçilik kalitesi ve lokasyon avantajıyla bölgede diğer projelerden ayrışan bir yaklaşım sunuyor. Projenin sahip olduğu bu donanımla, yatırımcısına bölgede yer alan projelerin çok üstünde bir kazanç sağlaması bekleniyor. 


Her daireye özel kapalı otopark 

Projede sunulan hizmetler arasında; 7/24 güvenlik, SPA, buhar banyosu ve sauna yer alıyor. NG GYM spor salonunda ise pilates ve fitness imkânları yer alıyor. Projede her daireye özel kapalı otopark alanı standart olarak sunuluyor. 
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SİNPAŞ 


OÜEEN 
BOMONTİ 


ŞEHRİN MERKEZİNDE LÜKS VE 
KONFORLU BİR YAŞAM ARAYANLARA... 


açlı mimarisi ve “Highlife yaşamı ile İstanbul'un simgelerinden biri olacak Oucen Bomonti, İstanbul'un kültür, sanat, eğlence ve iş dünyasının yeni merkezi olan Bomonti'de konumlanıyor. Şehrin merkezinde lüks ve konforlu bir yaşamı şık bir dekorasyonla sunan Çucen Bomonti, Boğaza ve Tarihi Yarımada'ya hâkim konumu ile dikkat çekiyor. Oueen Bomonti; Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi iş ve eğlence merkezlerine çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Boğaz'da bir kahvaltı ya da Nişantaşı'nda bir kahve içmek için 
saatler değil, dakikalar ayırmak yeterli oluyor. 140 
ila 441 arasında seçeneklerin bulunduğu daireler 46 
ila 195 metrekare arasında değişen büyüklüğe sahipler. 2019 yılının mart ayında teslimi planlanan Oucen Bomonti'de fiyatlar ise büyüklüklerine göre 
594 bin lira ila 4 milyon lira arasında değişiyor. 
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UNLULER VE 


SİNEMA YILDIZLARI VE SPOR DÜNYASININ ŞAMPİYONLARI, ZARAFET VE BAŞARI 


SAALLER 


TİMSALİ SAYILDIKLARI İÇİN, ÖNEMLİ SAAT FİRMALARININ MARKA ELÇİSİ OLUYORLAR 


PACO GUARNACCIA ÇEVİRİ: ÇİĞDEM TÜMER 


Montblanc TimeWalker 


Chronograph Automatic kullanıyor. 


HUGH JACKMAN 


Öne man show 


YENİ MİLENYUMUN en ünlü aktörlerinden (| farklı rolün üstesinden gelmeyi başardı. Bu eklek- biri. Uzun sinema destanı X-Men'deki süper kah- O tik yaklaşımı onun en iyi yönetmenlerle (Chrisraman Wolverine rolü ile bir yıldız haline gelen (| topher Nolan, Woody Allen, Baz Luhrmann ve Jackman, 2018 yılına sirk dünyasının meşhur gi- Oo Darren Aronofsky gibi) çalışmasını ve Sefiller'derişimcisi P'I. Barnum'u canlandırdığı The Greatest Oo ki Jean Valjean rolü ile en iyi aktör dalında Oscar Showman ile girdi. Avustralyalı aktör yıllar içinde Oo adaylığı gibi kişisel başarılara ulaşmasını sağladı. 
kendisini tek bir karaktere hapsetmeden, birçok Oo Yıllardır da Montblancın marka yüzü. 
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Sınır tanımıyor 
Beckham'ın bileğinde çelik ve sarı altından bir Tudor Black Bay 
S&G bulunuyor. 


Kırmızı halı 


DAVID 
BECKHAM 


Her alanda bomba gibi 


FUTBOL DÜNYASINDA kendisini bir şirkete dönüştüren ilk yıldız. Tam bir ileri görüşlülük abidesi. Manchester United'ın simgesiyken bir anda Galacticos'a dönüşen Los Blancos'un, yani 
Real Madrid'in yıldızlarından biri haline geldi (takımın yalnızca dünyanın en iyi ve en ünlü futbolcuları alma politikaları ile). 
Bu arada İngiliz müzik tarihinin en ünlü girl band'i Spice Girls'ün solistlerinden Victoria Adams ile evlendi. Herkes için bir efsane, hatta Hayatımın Çalımı Beckham filminde ortaya konduğu üzere modern hayatın başarı örneklerinden. Ancak o, yalnızca sportif yönünün yanı sıra, birkaç nesle birden hitap edebilen bir stil ikonu; modaya bu derece ilgi gösteren ilk futbol adamı. Öyle ki, bir süredir futbol oynamamasına rağmen İnstagram'da 41 milyon takipçiye sahip, ayrıca Unicef elçisi ve Tudor'un da marka yüzü. 
Ünlü saat firması tüm yeni kampanyaları için Beckham'ı seçti. 
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Kırmızı halı 


GEORGE CLOONEY 


Yıldızların adamı 


GEORGE CLOONEY'NİN son yönetmenlik denemesi Suburbicon geçtiğimiz yılın sonlarında vizyona girdi. Her ne kadar son dönemde, artık kamera önüne geçmek istemeyecek kadar yaşlandığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş da olsa, bu iş de en az kamera önü kadar yorucu. Yönetmen ya da oyuncu, sonuç değişmiyor: Clooney zamanımızın en önemli karakterlerinden biri, hatta kendisini ileride ABD Başkanı olarak görmek isteyenlerin sayısı azımsanamayacak ölçüde. 
Yoğun bir sosyal hayattan sonra avukat Amal Alamuddin ile evlendi ve çiftin ikiz çocukları oldu. Clooney yıllardır da Omega'nın marka yüzü. Bu şirketle olan bağı aslında yıldızlar tarafından yazılmış. 21 Temmuz 1969 günü, Clooney henüz küçük bir çocukken, (kolunda bir Omega bulunan) babasıyla birlikte insanoğlunun aya ilk ayak basışını izliyor ve astronot olma hayalleri kuruyordu. Apollo 
1 Vin astronotlarının kollarında ise o günden sonra Moonwatch olarak anılan 
Omega Speedmaster yer alıyordu. 


a” 


N 
PA 


i m Bilek gücü 

> George Clooney'nin tercihi çelik bir Omega 
Speedmaster "57. 


Her zaman pistlerde 

Patrick Dempsey'nin saati Tag Heuer 
Autavia Heritage. 


ROGER 
FEDERER 


File önünde 


TAÇSIZ KRAL OLMAZ. Roger Federer 2000'lerin başlarından bu yana herkes tarafından tenisin kralı lakabıyla biliniyor, zira kendisi ATP Slam turnuvalarının en önemlilerini ardı ardına kazanmayı başarmış bir isim (5 
ABD Açık, 8 Wimbledon, 5 Avustral- ya Açık ve bir Roland Garros). Üstelik artık sahanın en gençlerinden biri sayılmasa da (1981 doğumlu), sıralamada halen listelerin hatırı sayılır pozisyonlarına yerleşmeyi başarıyor. Tacı ise tenisle uzun yıllardır yakın ilişkide olan ve taç ile özdeşleşen (logosunda bulunuyor), ünlü saat firması Rolexden geliyor. Rolex birçok saygın turnuvanın (Wimbledon gibi) resmi zaman tutucusu. Marka yüzü Federer de şık, dakik ve kazandıran tenis stili ile maka değerlerini bire bir yansıtan bir sporcu. 


Kırmızı halı 


PATRICK DEMPSEY 


Doktor pole pozisyonda 


PATRICK DEMPSEY yalnızca iyi bir aktör değil, sahada, daha doğrusu pistte de iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kült TV dizisi Greys Anatomy'nin başrol oyuncusu 
olan, motor sporları tutkunu aktör, 2006 
yılında kendi adına bir yarış dahi oluşturdu. 
Yarış tutkusu kendisini, (bir başka pilot/ aktör, Steve McOucen tarafından efsaneye dönüştürülmüş) Monaco gibi modellere sahip Tag Heuer markası ile yakınlaştırdı. 
2014'te başlayan bu işbirliği Le Mans 24 
Saat yarışı ile iyice sağlamlaştı. O dönem- den bu yana Dempsey reklam kampanyalarının da başrol oyuncusu. İş ortaklığı bununla da sınırlı kalmıyor: Dempsey, hem aktör hem de yönetmen olarak, İsviçreli saat firmasının kurucusu ve onursal başkanı Jack Heuer'e adanan, To Jack adlı bir kısa metrajlı fılm çekti 


Tenis şampiyonu 
Roger Federer'in değerli bileğinde platin bir Rolex 
Daytona yer alıyor. 
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100 YILLIK KÖKLERİYLE AYAKKABI 
SEKTÖRÜNDE DERİN BİR GEÇMİŞE 
SAHİP OLAN AYAKKABI DÜNYASI, YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR. 
ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ UYGAR 
TURCAN, MARKANIN BÜYÜME 
ÖYKÜSÜNÜ VE HEDEFLERİNİ 
GENTLEMAN'A ANLATTI... 


ürkiyede ayakkabı perakendeciliğinin öncü isimlerinden olan Ayakkabı Dünyası, 2014 yılında Esas Holding ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı ile büyüme ivmesini sürdürüyor.Değişen tüketici eğilimleriyle birlikte Türkiye'de de ayakkabı satışlarında artış yaşanırken 
100 yıllık deneyimiyle 70 mağazaya ulaşan ve önümüzdeki 
dönemde de yeni mağaza açılışlarına devam edecek olan Ayakkabı Dünyası tüketicilerin beklentilerini karşılayabilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor. 2017 yılında 250 milyon lira yaklaşan ciro rakamı elde eden Ayakkabı Dünyası, yıl içerisinde ulaştığı 70 mağaza sayısı ve 750 kişilik istihdamı ile dikkat çekiyor. Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan ile yeni franchise sistemlerini, mağazacılık alanına yaptıkları yatırımlarını ve pazarın dinamiklerini konuştuk... 


Türkiye ayakkabı konusunda hep üretici olmuştur. Çeşitli markalar da çıkartmaya başladı. Perakende tarafında Ayakkabı Dünya- s'nın sektördeki yeri ve yeri ve konumu nasıl? 
Bizim şu anda 30 ilde 70 
tane mağazamız bulunuyor. 
Mağazalarımız da genellikle büyük metrekareliler. Aralarında küçükler de var ama genelde büyük metrekarelerle çalıştığımızı söyleyebilirim. 
Dolayısıyla mağaza sayısına göre metrekaremiz oldukça büyük. 
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250 milyon lira civarında da ciromuz var. 2.5 milyon ayakkabı satıyoruz. Geçen seneye baktığımızda 19 tane yeni mağaza açmışız. Biz ekonomiye güvendik, karlı da çıktık. İyi lokasyonlarda mağazalar açtık. Bu sene de en az 15 mağaza daha açmayı düşünüyoruz. Yeni bayiler de alacağız. 


Mağazalarınız genelde kendinizin mi yoksa franchise mı? 
Genelde mağazalarımızı kendimiz açıyorduk ama bayiliklere de başladık. Onunla ilgili bir lansman da yaptık. Aslına baktığınız zaman 20 senedir bizimle çalışan bayilerimiz vardı. Onlar sattıkları üzerinden yüzde 27 alırken biz bu oranı yüzde 30'a çıkarttık. Yeni bayiler gelirse onlar da kar etsin ve üzülmesinler dedik. Franchise bedeli de almıyoruz. Bunun haricinde kesin alım yapmıyorlar; bir nevi konsinye veriyoruz ürünleri. Bayilerimize onların satışını yapıyorlar ve yüzde 30'unu alıyorlar. Baktığınız zaman en kötü şartta bile 4-5 senede hatta 2 senede koyduğu sermayeyi geri alabiliyorlar. 


Yeni açılacak mağazalardan bahsettiniz. Bunların kaç tanesi İstanbul'da 

olacak? 

İstanbul'a kesin açacağımız iki tane mağazamız var. 


Peki genelde Alışveriş Merkezleri'ni mi tercih ediyorsunuz? 

Evet genellikle Alışveriş Merkezlerinde mağazalarımızı açıyoruz. 


“Geçen seneye baktığımızda 19 tane yeni mağaza açmışız. Biz ekonomiye güvendik, karlı da çıktık. İyi lokasyonlarda mağazalar açtık. Bu sene de en az 15 mağaza daha açmayı düşünüyoruz. Yeni bayiler de alacağız.” 
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Söyleşi 


Cadde mağazacılığına bakışınız nasıl? 

Eğer lokasyon uygun olursa direkt açıyoruz. Mesela yakın zamanda Kartal'da bir cadde mağazası açtık. Tabii o bölgede bilmemizin de avantajı vardı orada. 


Ayakkabı Dünyası'nın ne kadarlık bir geçmişi var. 
Bize köklerini anlatır mısınız? 

Ayakkabı Dünyası'nın 100 yıla dayanan bir geçmişi var aslında. Beypazarı'nda Akbacakoğlu Ailesi tarafından kurulmuş. Şu anda bizim diyalogda olduğumuz dördüncü kuşak aslında. Daha sonra Ankara'ya gelmiş firma. İlk başta kendi ayakkabı üretip satmış; ardından 
da başka markaları alıp satmaya devam etmiş. 1996 
senesinde bugünkü anlamda Ayakkabı Dünyası magazası ilk defa Ankara'da açılmış. Ondan sonra da diğer mağazalar birbirlerini takip etti ve bugünlere kadar geldi. Kendi markalarımız satışların yüzde 25'ini oluşturuyor. Geri kalan yüzde 75'i ise 50'den fazla marka oluşturuyor. Bunların birçoğu da Adidas, Nike, Puma Lacoste ve Vans global markalar. 


Mesela belli mağazalarınızda kişiye özel ayakkabı yapma gibi bir düşünceniz var mı? 

Kendi mağazacılık anlayışımızda bu son derece zor çünkü büyük metrekarede satış yapıyoruz ve o büyük metrekare içinde de butik hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama Akbacakoğlu kurucu demiştim ve yüzyıla dayanan bir geçmişi var. Biz ayakkabı aşktır diyoruz. 
Bu aşkı gösteren bir de müzemiz var biraz ondan da 


bahsedeyim. Hatta onunla ilgili Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvurduk. 


Peki lüks ayakkabı tarafına da var mısınız. Ya da girmeyi düşünüyor musunuz? 

Ultra lükslerden bahsediyorsak o tip ayakkabılar bizde yok. Ama A Plus müşteri de gelip bizden ayakkabıyı alabiliyorlar. 25-26 milyon kişi mağazalarımızdan içeri giriyor. Bunun için de B de var A Plus da. 


Rekabetin desıkı olduğu bir pazar aslında değil mi? 

Türkiye genel olarak zorlu bir pazar. Dinamikleri her an değişebiliyor. Bizim şansımız arkamızda iki tane güçlü ortağımız var. 2014 senesi bizim için kritik bir tarih oldu. Çünkü hisse senetlerinin yüzde 60'ı Esas Holding'e geçti. Yönetimde şu an tamamen profesyonel kadrolar çalışıyor. Biz hissederlerlara raporluyoruz. 
Her iki grubun gücü sayesinde de herkesin daha temkinli davrandığı ve mağaza açmadığı bir dönemde, biz açılım gerçekleştirebiliyoruz. 


Peki yurt dışında mağaza açma planlarınız var mı? 
Bir ara düşündük ama şimdilik Türkiye pazarına fokuslanmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Rekabet demiştiniz az önce; dolayısıyla arkanızda böyle bir sermaye gücü olunca daha iyi de rekabet edebiliyorsunuz. Maalesef işler biraz kötü gittiği zaman firmaların nakit akışı bozuluyor. Nakit akışı bozulduğu 


zaman da toparlamak için bazen karı ikinci plana atıp 


“BİZ KENDİ MARKALARIMIZIN YÜZDE 100'UNU İÇ PAZARDA ÜRETTİRİYORUZ. ESKİDEN DE BÖYLEYDİ BUGÜN DE BÖYLE. TÜRKİYE'DEKİ TREND DE YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ GELDİKTEN SONRA İÇ PAZARA DÖNDÜ. ÇÜNKÜ TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPTIRMAK DAHA AVANTAJLI.” 


“Alışveriş Merkezleri'nin birçoğu perakendecilere destek oldu. Kuru sabitlediler. İndirimler yaptılar. Hem bizim hem de onların açısından zorlu bir süreç oldu ama baktığım zaman genel anlamda 
AVM'lerin de perakendecilere destek olduklarını söyleyebilirim.” 
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sırf nakit akışını düzeltmek için indirimler yapabiliyorlar. Siz de bir şekilde cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Bunun illaki satış yapma anlamında da düşünmeyin. Sonuçta bir firmanın bir duruşu var ama mesela bir rakip devamlı indirim yapıyorsa ve siz hiç cevap vermiyorsanız o zaman siz pahalıymışsınız gibi bir algı oluşabiliyor. Bu da uzun vadede zarara neden olabiliyor. Dolayısıyla rekabetten dolayı ve saydığım nedenlerle indirimler geliyor. İndirimler gelince de karlar aşağı iniyor. Sonra da kiralara bakmaya başlıyoruz. 
Bunlar da başka sıkıntıları beraberinde getiriyor. 


AVM'lerde son dönemlerde çok fazla mağazanın açılıp kapandığını görüyoruz. Bunda yüksek kiraların da etkisi var sanıyoruz, değil mi? 

Benim gördüğüm AVM'lerin birçoğu perakendecilere destek oldu. Kuru sabitledile. İndirimler yaptılar. Hem bizim hem de onların açısından zorlu bir süreç oldu ama baktığım zaman genel anlamda AVM'lerin de perakendecilere destek olduklarını söyleyebilirim. 


Siz kendi markanız olan ayakkabıları nerede üretiyorsunuz? Türkiye'de mi? 
Biz kendi markalarımızın yüzde 100'ünü iç pazarda 


ürettiriyoruz. Eskiden de böyleydi bugün de böyle. Türkiyedeki trend de yeni gümrük vergileri geldikten sonra iç pazara döndü. Çünkü Türkiye'de üretim yaptırmak daha avantajlı. 


İş dışında biraz da sizinle ilgili konuşalım. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? 

Boş zamanımız çok olmuyor ama ben bilgisayarla uğraşmaktan keyif alırım, program yazarım. Onun haricinde Fenerbahçe taraftarıyım, kombine biletim var, maçlara giderim. Onun haricinde bir kızım var çok yoğun tenis oynuyordu onun antrenmanlarını hiç kaçırmıyordum. Artık ders yükünden dolayı o da biraz azalttı. 


Gezmeyi sever misiniz? 

Ben gezmeyi ve özellikle de fotoğraf çekmeyi çok severim. Fotoğraf çekmek için yakın bir zamanda Yedigöllere gittik. Aslında hobim çok ama vakit sıkıntısından dolayı çok fazla yoğunlaşamıyorum. Mesela 2 yıldız su dalış lisansım var... 


Dalışa ne sıklıkla gidersiniz? 

Eskiden her hafta sonu gidiyordum. İstanbul'dan Ayvalık'a gidip dalardım. Ama artık ancak tatile çıktığım- da dalabiliyorum. 


Modayı takip eder misiniz? Nasıl giyinirsiniz? 
Ben rahat giyinmeyi tercih ederim ... Ayakkabıda da öyle. Genelde spor ayakkabı giymeye çalışıyorum. 


Yeme içme ile aranız nasıl? 

Aram çok iyidir yeme içmeyle. Yemek yapma konusunda da çok kabiliyetliyimdir. İlk evlendiğimizde yemekleri ben yapıyordum hatta. Ancak eşim çocuğumuz doğduktan sonra çalışmayı bıraktı. Ondan sonra o işi ona devrettim ama hala ayda 5 kere falan mutfağa girerim. 


En sevdiğiniz mutfaklar hangileri? 

Ben genelde Türk mutfağından yemekler yapmayı tercih ediyorum ama bazen hızlı bir şey yapıyorsunuz ve o bir anda İtalyan mutfağı oluveriyor. Kremalı, mısırlı ve tavuklu fettucini yaparsanız bir anda İtalyan oluveriyor. Çin mutfağını da severim. 


Mekan olarak nereleri tercih edersiniz? 

Tamamen trafiğe bağlı olarak eğer uygunsa mesela Bebek Balıkçısı'nı tercih ederiz. Nusret'i de severim. 
Dönercilerin hepsini denerim. Bazen bakıyorum gazetede Türkiye'nin en iyi 10 dönercisi diyor, ben listeye baktığımda zaten 7 tanesine gitmiş oluyorum. 


Saat merakınız var mıdır? Hangi markaları tercih ediyorsunuz? 

Rolex kullanıyorum bir de WC var. Ama yeni bir saat alırsam Panerai alacağım. 


Otomobilde favoriniz? 
BMW... Şu anda da BMW 5 serisi kullanıyorum. 


j 


“Türkiye genel olarak zorlu bir pazar. Dinamikleri her an değişebiliyor. Bizim 
Şansımız arkamızda iki tane 
güçlü ortağımız var. 2014 
senesi bizim için kritik bir tarih oldu. Çünkü hisse senetlerinin yüzde 60'ı Esas 
Holding'e geçti. Yönetimde şu an tamamen profesyonel kadrolar çalışıyor.” 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK LÜKS PAZAR YERİNİN YARATICISI N VE SAĞLAM BİR VİZYONER OLAN JOSE NEVES, GENTLE-MAN'A ÇEVRİMİÇİ VE DIŞI SATIN ALMA DENEYİMİNDE NASIL BİR DEVRİM YAŞANDIĞINI ANLATIYOR 


SA . 


SAMANTHA PRIMATI 
ÇEVİRİ: ÇİĞDEM TÜMER 


eleceğin mağazası diye bir şey 

var mı? Farfetch'in kurucusu 

ve Ceo'su Jos€ Neves'e göre bu 

sorunun tek bir cevabı var, o da evet. 43 yaşındaki Portekizli dijital devine 4 milyar euro'dan fazla değer biçilen (olası bir halka arzdan söz ediliyor, ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yok), dünyanın en büyük lüks pazar yerini tasarlamak ve hayata geçirmek yetmemiş, çoktan çalışmaları başlamış olan Store of the Future projesi ile alışveriş deneyimini kökünden değiştirmeyi arzuluyor. Hırslı ve dikkatli vizyoner, Gentleman'a geleceğin perakendeciliğinin nasıl olacağını anlatıyor. 


Gentleman. Farfetch fikri nasıl doğdu? 
Jos€ Neves. 2008 yılında ticaret büyük 


Dijital Moda 


ölçüde online olarak dönmeye başlamışken, aynı zamanda global bir ekonomik durgunluk da yaşanıyordu. Küçük mağazaların sahipleri baskı altına girmişti. Teknoloji birçok endüstride devrim yaratmış, ancak benim her zaman çok sevdiğim ve gelişmesini istediğim lüks moda dünyasına henüz herhangi bir etkide bulunmamıştı. Kendimi bu muhteşem butiklerin yerine koyuyordum ve onlara ne olacağını merak ediyordum. Bunca özen gösterilerek yaratılmış ürünler yalnızca günde 10 saat, o da kısıtlı bir coğrafyada tüketiciye sunuluyordu. Dünyadaki lüks moda arzını global düzeydeki talep ile bir araya getirme fikrinin iyi bir fırsat olabileceğini düşünmeye başladım. Böylece Farfetch doğdu. 
G. Farfetch çok özel bir global franchising markası, böyle kusursuz bir organizasyon yaratmanın formülü nedir? 
J.N. Şirketlerin ancak istihdam ettiği personel kadar güçlü olduğunu unutmamak gerek. Bir fikirden devrim yaratabilecek çalışanlara sahip olmak elzem. Esnek olmalılar. 


G. Bugün online alışveriş yapma deneyimini nasıl tanımlarsınız? 

J.N. Müşterilerin ihtiyaçları ve alışkanlıkları değişiyor. 
Herkes daha çok hareket halinde, sürekli çevrimiçi, online ve offline dünyalar arasında büyük bir uçurum olsun istenmiyor. Bugünün müşterisi kendi kişisel bilgileri ile şirketin değerleri arasında bir alışveriş olduğunu biliyor ve bu bilgilerin çok daha üstün, daha kişiye özel bir hizmet için kullanılmasını bekliyor. 
Müşteri yaptığımız işin tam merkezinde; satın alma anı, satılan ürünlerin arkasındaki ustalık kadar önemli bizim için. 

G. Geleneksel mağazaların geçmişin değil, geleceğin perakendecileri olduklarını hangi kelimelerle bize kanıtlayabilirsiniz? 


Dijital Moda hala küçük bir yüzdeye sahip (9010'dan az), bizim yaptığımız butiklerin yeni müşterilere ulaşmasını sağlamak, ) moda tutkunlarını kendini kanıtlamış veya kanıtlamaya J.N. Ben eminim ki küçük çalışan tasarımcılarla buluşturmak. Alttaki üç görselde Farfetch butikler lüks pazarda kilit bir G. jd.com ile anlaşma, Conde Nast ile style.com'u satın m e rol oynamaya devam edecek- almak için ortaklık, Natalie Massenet ve Yasmin Sewell di ç > online olarak 
ler: 2025 yılına dek satın sizin takımınızda. Lojistik, teknik kapasite, finansal ser- gerçekleştiriliyor ve ürün 90 
alımların 9075'i fiziksel bir maye, editoryal ve sosyal kaynaklar, bugün e-ticaret pi- Hakikada köpüsi gelyar yerden olmaya devam edecek yasasında güçlü olmak için stratejik açıdan bunların han- 
(Farfetch tarafından Bain & gisi en önemlisi? 
Company'ye yaptırılan bir J.N. Lüks tüketim endüstrisindeki en iyi platform olmak araştırmaya göre). Ben butik- için gereken en önemli şey, sürekli kendini geliştirmek. ror adlı bir başka teknoloji ile müşterilerde yapılan fiziksel alışverişi Ben tüm bunları aynı zamanda iflah olmaz bir moda lerin akıllı telefonlarından doğrudan destekliyorum; her zaman de- tutkunu olduğum için yapıyorum. bildirdikleri isteklerin listesi tutuluyor. 
rim, “Moda vazgeçilmezdir”. G. Apple'ın Ceo'su Tim Cook alışverişin geleceğinin ar- Bunun dışında çok basit bir ödeme ve Tam bir lüks deneyimi yaşa- urılmış gerçeklikte olacağını söyledi. Farfetch de Lond- check-out işlemi ile Geleceğin Mağazamak için insan unsuru mutla- radaki Browns East mağazasında geleceğin provasını ya- sı'na ziyaret sonlandırılıyor. Ekibimiz ka gerekli. pıyor gibi. Bu yeni satın alma modeli nasıl uygulanıyor? herbir satıcının ve müşterisinin ihtiya-G. Farfetch gibi siteler bağım- J.N. Dijitale yoğun şekilde yatırım yapıyoruz. Mühen- cına uyum sağlayacak çözüm teknolojisız butiklerin büyük marka- dislerimiz, iş ortaklarımızla birlikte mümkün olduğunca leri gamını genişletebilmek için sürekli larla yarışabilmelerini mi sağ- fazla detaylı bilgi toplayarak Brown müşterilerini tanı- bilgi topluyor. Burada fiziksel bir denelıyor? maya çalışıyorlar. Özel bir teknoloji ile hangi parçaların yimi incelikli bir teknoloji ile aynı po-J.N. Lüks tüketimde online prova kabinlerine götürüldüğü kaydediliyor. Smart mir- tada eriterek, kişiye özel bir yolculuk satışlar toplamın içerisinde haline getirmekten söz ediyoruz. Ve biz yn buna artırılmış perakendecilik diyoruz. 
G. En reaktif pazarlar hangileri ve ortalama ne kadar harcıyorlar? 


«RAKİPLERİMİZİ 
DÜŞÜNMEYE 
PEK VAKTİMİZ 

OLMUYOR» 
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Sağda, işadamı Jos€ Neves 
Farfetch'in Londra'daki genel merkezinde. Altta dinlenme alanı ve yemekhane. 


J.N. 190'ın üzerinde ülkeye gönderim yapıyoruz, sepet ortalaması ise 630 euro 
(700 dolar). Coğrafik açıdan Asya, Pasifik, ABD ve Avrupa'da oldukça homojen bir dağılıma sahibiz, zira ben Farfetch'in lüks pazarda bir dünya lideri olacağına her zaman inanmışımdır. 

G. Sizce online alışveriş satın alma alışkanlıklarımızı değiştirecek mi? 

J.N. Moda ve lüks tüketim endüstrisin- de dijital ve inovasyon alanında hızlı bir büyüme söz konusu. Şu anda RFID'den 
(bir ürün ile ilgili bilgileri takip etmeyi ve yönetmeyi sağlayan bir teknoloji) kişiselleştirmeye, online ve offline perakendeciliğe dek birçok alanda teknolojiye milyarlarca euro yatırım yapılıyor. 
'Tüm bunlara karşın, tecrübenin büyük önem taşıdığı moda sektöründe online eşitliğin yalnızca bir tarafı. Bir mağazaya girdiğinizde büyüleyici bir şey oluyor; dekorasyon, atmosfer, havadaki koku, görevli ile yaptığınız sohbet, oradan çıktığınızda sizde bıraktığı his. Online satışta bunların hepsini yaratmanız mümkün değil tabii. 

G. Amazon'u nasıl buluyorsunuz? 


J.N. Moda herkes için kazandıran bir sektör değil, biz de rakiplerimiz hakkında düşünmek için pek vakit ayıramıyoruz, zira bizim felsefemiz sektördeki herkesten çok farklı. 

G. Farfetch bugün Avrupa'daki en değerli dijital firmalarından biri. OC&C Strategy Consultants ve Fineco'ya göre 2016 yılında kaydedilen 9670'lik gelir artışı ile Birleşik Krallık'ın en hızlı büyüyen perakendecisi. Bu derece büyük bir başarıyı hayal ediyor muydunuz? 

J.N. Farfetch'in lansmanından iki hafta sonra Lehman Brothers battı. Hiçbir finans desteği alamadık. Gelişimin kitabını bizzat kendim yazmak zorunda kaldım. İşe yaramasaydı bütün şirketlerimi kaybedebilirdim. Bazen herşeyini ortaya koymak gerekir. Sonuçta iyi bir şey oldu. 
Doğru zamandı, mağazalar satışlarını artırmak için yardıma ihtiyaç duyuyorlardı. 5 ülkeden 25 butikle başladık, 
bugün 700 marka ortaklığımız var; 401 aşkın ülkeden 190 
ülke müşterisine gönderim yapıyoruz. Farfetch sitesi şu anda indirimsiz lüks alışverişte trafik bakımından ilk sırada yer alıyor (Alexa, ComScore ve Similar Web verilerine göre). Companies House tarafından kaydedilen bilgiye göre 31 Aralık 2016 bilançosundaki hesap kapanışları, 


Farfetchin GMV'de (Gross 
Merchandise Volume) 9681, gelirde ise 9074 artış gösterdiğini söylüyor. Bugün yüzümüzü Asyadaki artan talebe çevirdik. Sizin de belirttiğiniz gibi son dönemde e-ticaret devi jd. 
com ile bir stratejik ortaklığa girdik; Farfetch'e 397 milyon dolar yatırdılar. Bu ortaklık 
JD”nin eşsiz lojistik ağı, internet finansmanı ve teknolojik kapasitesi, WeChat dahil tüm sosyal medya kaynakları ile 
Farfetch'in liderliğini bir araya getirerek kaliteden ödün vermeyen bir marka yaratmamızı sağlıyor. 

G. Dedikodulara göre şirket önümüzdeki aylarda borsada 
5 milyar dolarlık bir kotasyon 
ile patlama yaratacakmış... 
J.N. Farfetch'in geleceği ile ilgili birçok spekülasyon var, ancak biz şu anda güncel stratejimizi uygulamaya ve işimizi büyütmeye odaklanmış durumdayız. 
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Kadınlar Günü 


AYSEL DAYSAL ÖZALTINOK... O İŞ YAŞAMINDA KARİYER YAPMIŞ BAŞARILI BİR YÖNETİCİ. 
AYNI ZAMANDA DA İKİ ÇOCUK SAHİBİ BİR ANNE... 


“Ben de iki erkek çocuk sahibi olan bir kadın olarak, çalışan annelerin yaşadığı bazı zorlukları yaşadım. 
Kadın olmanın iş hayatında getirdiği zorluklarının yanı sıra çalışan anne olmak da çaba gerektiren bir konu...” 


adınların çalışma hayatında etkin bir şekilde yer alması bir ülkenin kalkınmışlık seviyesinin de önemli göstergelerinden biridir. Toplumsal yapının gelişmesinde kadınlar şüphesiz önemli bir role sahipler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde biz de bu konuya dikkat çekmek adına hem profesyonel bir yönetici hem de iki çocuk annesi bir anne olan; Panasonic Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Daysal Özalünok ile bir araya geldik... 


Aysel Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne kadardır Panasonic'te çalışıyorsunuz? 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 
1992 yılında mezun oldum. İstanbul Üniversitesi'nde tezsiz işletme mastır ve pazarlama dalındaki mastır eğitimimden sonra 1995 
yılında profesyonel iş hayatına adım attım. Yaklaşık 17 yıl çeşitli sektörlerde satış ve pazarlama alanlarında görev aldıktan sonra, 
2012 yılında Viko'da pazarlama direktörü olarak çalışmaya başladım. Şu anda kurumsal marka yönetim direktörlüğü görevini yürütmekteyim. Viko, 2014 yılında dünya teknoloji devi Panasonic'in Ekolojik Çözümler Şirketi'ne bağlanmış olup, Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 


Panasonic'in Türkiye pazarındaki yeri nedir? Hangi alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor? 

Panasonic Eco Solutions Türkiye, İstanbul'da yerleşik endüstriyel tesislerinde faaliyet göstermekte olup konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürün ve çözümleri tüm paydaşlarının memnuniyetini gözeterek dünya pazarlarına sunmayı amaçlamakta. Doğuşu 1966 yılına uzanan ve elektrik sektöründe ülkemizin en tanınmış markaları arasında yer alan Viko, 2014 yılında gerçekleşen birleşme sonrasında dünya teknoloji devi Panasonic Corporation bünyesinde yer alan Panasonic Eco Solutions grubuna bağlı olarak varlığını sürdürmekte. Sahip olduğu teknolojiler sayesinde Endüstri 4.0 uygulamalarını yaşama geçiren ve sektöründe dünyanın en iyileri arasında gösterilen endüstriyel tesislerinde yıllık 100 
milyon adet anahtar ve priz üretim kapasitesine sahip olan Panasonic Eco Solutions Türkiye, müşteri beklentilerini öngören çözümler üretmek ve yenilikçi ürünleri pazara sunmak için Ar-Ge, inovasyon ve tasarım çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. Şirketimiz, anahtar priz sektöründe Türkiye pazarındaki liderliğini korurken, 70'ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla Panasonic ve Viko markalarını dünya pazarlarında başarıyla temsil etmekte. 
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinmek isteriz. Siz de 
bir çalışan ve üst düzey yöneticiliğe yükselmiş bir kadınsınız. 
Kadınların çalışma hayatındaki yeri ve önemi konusunda neler söylemek istersiniz? 

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, kadınların çalışma hayatında etkin bir şekilde yer alması ve kadın çalışan istihdamının artırılması son derece önemli. Kalkınmışlık seviyesi, kadın çalışanların ekonomik yaşama katkıları ile doğru orantılı olarak ilerlemekte. Çünkü toplumsal yapının her yönde dengeli bir şekilde gelişmesinde kadınlar oldukça büyük bir role sahip. Kadınların çalışma yaşamında yer alması, ekonomik özgürlüğü sağlamanın yanı sıra, toplumsal saygınlık, özgüven ve üretkenlik adına çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların iş hayatındaki yeri son yıllarda giderek güçlense de cinsiyet adaletinin sağlanmasının halen, ulusal ve uluslararası alanda ortak bir konu olarak önemini koruduğunu söyleyebiliriz. Kadınların, annelik misyonu nedeni ile yaşadığı hamilelik, doğum ve sonrasında çocuğun bakımı aşamalarının, iş hayatında geçirilen zor süreçler arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar hem iş hem de annelik sorumluluğunu birlikte üstlenmekteler. Durum böyle olunca da kadınlar annelik ve evlilik sorumluluklarıyla ilgili olarak gerekli desteği alamayınca iş hayatını sadece aktif sürdürmekle yetinebiliyor ve kariyerlerine yönelik yüksek hedefler koymakta zorlanabiliyor. Bu yüzden erkeklerin eşlerine destek olmaktan çok, hayatı ve sorumlulukları paylaşma yaklaşımına sahip olmasının, iş hayatında kadının hak ettiği yere gelmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 


İş dünyasında kadın yönetici olmak nasıl diye sorsak? Zor mu sizce? 

Kadın çalışan sayısının her geçen gün daha da artmasına rağmen, üst yönetim pozisyonlarında görev alan kadınların oranının ha- 


len az olduğunu görmekteyiz. Kadınlarımızın üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmelerinde karşılaştıkları engellerin başında ise literatürde “cam tavan” olarak adlandırılan görünmeyen bariyerler yer almakta. Ancak buna rağmen iş hayatında kadını “kadın olarak değil, insan olarak gören bir anlayışın hakim olması yönünde oldukça umutluyum. Genç arkadaşlara tavsiyem, kariyer hedeflerine ulaşmak için yılmadan, mücadeleci bir tutum sergilemeleri olacaktır. Aynı zamanda, kadınlara çalışma hayatında eşit şartlar sağlanması ve desteklenmesi, birçok alandaki kadın yönetici sayısını artıracaktır. 


Şirketinizin kadın çalışan istihdamına yönelik yürüttüğü çalışmalar neler? Kaç kadın çalışanınız var? 

Şirketimiz kadın istihdamına destek sağlamak bakımından oldukça pozitif bir tutum sergilemekte. Şu an toplam 950 olan çalışan sayımızın 334'ü kadınlardan oluşmakta. Bu sayının bir sanayi kuruluşu için oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. 


Kadın istihdamının Türkiye'de daha da artabilmesi için yapılması gereken çalışmalar sizce neler? 

Toplam ülke nüfusumuzun yarısını temsil eden kadınlarımızın çalışma hayatında daha çok var olması, daha fazla kadının yönetici pozisyonlarına gelebilmesi ve kadınların toplumsal hayatta daha etkili olabilmeleri için tüm toplumun, tüm işverenlerin ve diğer kurumların daha kadın dostu bir anlayış benimsemeleri gerektiğine inanıyorum. 


Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ne mesaj vermek istersiniz. Sohbetimizi bununla sonlandıralım... 

Kadınlarımızın toplumdaki ve çalışma hayatındaki yerini daha da güçlendirmeleri için yılmadan, daha azimli ve mücadeleci bir tutum izlemelerini, erkeklerin de onlara her konuda destek olmalarını öneriyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzü kutluyorum. 


“Kayra ve Doruk adında iki oğlum var. Boş zamanlarımdaki ilk tercihim çocuklarımla zaman geçirmek oluyor. 
Bunun dışında kitap okumayı, seyahat etmeyi, fotoğraf çekmeyi ve yazı yazmayı seviyorum. 
Arkadaşlarımla birlikte olacağım organizasyonlara katılmaktan ve tatile çıkmaktan mutluluk duyuyorum.” 
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Yukarıdan aşağıya: JIMMY CHOO: Cinderella modeli pump ayakkabı, Swarovski taşlarla kaplı, değerli taşlardan çiçek figürü ile. 
3.495 evro, jimmychoo.com. SALVATORE FERRAGAMO: Omuzdan askılı, payetlerle kaplı, körüklü, süet çanta, altın kapanma yeri 


markanın sembolü. 990 euro, salvatoreferragamo.com. GUCCİ: Deri gold ve kırmızı süet pump ayakkabı, topuk yılan derisi kaplı. 
Fiyat istek üzerine, gucci.com 
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Solda sağa DIOR: Süet pump, kalp şeklindeki esen boncuklarla işlenmi$- 1.150 evrO, dior.com- TTEGA bantlarda elde örülmüş, içi napo i antası. Fiyat istek üzerine, bottegaven€ a.com. SALVATORE FERRAGAMO: i. 8 salvator& erragamo.c0” 
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Cassedilori 


Villa ve malikâne alanındaki tecrübe ve birikimlerimizle, yurt dışında Premium müşterilerin faydalandığı, tamamen projeye özel mimarların, mühendislerin oluşturduğu ve evde yaşayacak kişilerle beraber ortak çalıştıkları, kişilerin kendileriyle, ruhlarıyla ve hayat anlayışlarıyla uyumlu müstakil evler oluşturuyoruz. 
Gelin Ons Mimari Yapı sizi de hayallerinize ulaştırsın... 


Statik ve Dayanım gücü ultra düzeyde güvenli yapı (o Hareket edebilen Flex duvarlar 


Tarza özgün Tasarım olanağı Dönen Paneller 

Na tamam yapılar da uygulanabilme olanağı Özel Ses ve Isı İzolasyonları 

Mevcut ve eski müstakil eve terzi usulü Regola Son Teknoloji ile donatımlı Akıllı Yapı Safe Panic Room ( Güvenli Panik Odası ) Dijital Güvenlik 


Safe Passage Room ( Güvenli Geçit Odalar ) 


(O) O N S www.onsmimariyapi.com 


MİMARİ YAPI Tel: 0(212) 912 3 323 


Lexus Deneyim Hattı 


02123540355 www.lexus.com.tr © O /lexusturkiye 


İlanda yer verilen modelin birleşik CO, salımı 141-147 gr/km değerleri arasında olup, birleşik yakıt tüketimi 71 It/100km'dir. 


OLELIS 


EXPERIENCE AMAZING 


